Kuruluş yh: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Apocu cinayet 
sebekesinin 
sefi... 


-f 


f. 


İSTE 


Bakan hükümet 
konağindayken 
belediye önünde 
aşiret lideri 
öldürüldü 


© Güneş:” Halk eşkiyadan 
şikayetçidir” 


URFA (ÖZEL) 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Siverek ilçesinde hükümet konağında düzenlenen brifingde asayişle ilgili bilgi ahrken, Siverek Belediye Başkan Muavini 
Halil Gelener'in babası Ali Gelener, bele- 


diye binası önünde silahla taranarak öl- - 


dürüldü. 
Siverek Cumhuriyet Savcılığından alhnan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Hasan 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


~ 
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Cezaevinden kaçtıktan sonra 
altı kişiyi daha öldürdü 


Tüysüz: 


“ MHP ve ÜGD'den 


para ve silah yardımı 


© Katil komando adam öldürmenin 
kendisi için çok kolay olduğunu, 
canı sıkıldıkça adam öldürdüğünü 
sövlüvor 


Geleceği olan 
politika 
Doğu Perinçek 


Başyazarımız Doğu Perinçek'in bu yazısı 26 
Ağustos 1979 günü Ankara Bayram gazetesin- 
de yayınlanmıştır. 

AYRAMINIZ kutlu olsun değerli okuyu- 

Bü. Bu bayrama da zorbalık ve terörün 
kol gezdiği bir ortamda giriyoruz. Bütün Türkiye halkı, gönül ferahlığıyla ve ağız tadıyla bayram yapacağı günlerin özlemini çekiyor. 

Barış, birlik ve özgürlük havası içinde kutlayacağımız bayramları yaratmak, gene de bizim 
elimizdedir. Bunun için anarşinin kaynaklarını 
doğru bir şekilde tahlil etmeye ve her zamankinden daha cesur olmaya ihtiyacımız Var. 

Nasıl olmuştur da anarşi ve terör bu kadar 
dal-budak salmış ve milli bir dert halini almıştır. 

Çünkü, anarşi mihrakları, kendilerine hükü- 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


alıyordum” 


© Tüysüz Adana’ da yedi kişinin katili 


komando Yunus Uzun” la çalıştığını 
itiraf etti 


©Tüysüz' e altı ay kadar yataklık yapan 


dört kişi gözaltında 


Í 


YAZISI 4. SAYFADA 


Gazeteci 
Yavuz 


Özkan 
toprağa 
verildi 


ANKARA 
İstanbul'da 22 ay önce işinden evine dönerken bir 
kaza sonucu başından yaralanarak komaya giren ve 
geçtiğimiz gün ölen.Son Havadis gazetesi Genel Mü- 
(Devamı sa.7, sü.2'de) 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


a e bm m m m m a m em m va a a ha Ga bm a 


"APO”nun kimliği 


| 
ADI: Abdullah Öcalan 
DOĞUM YERİ: Halfeti- Urfa 

DOĞUM TARİHİ: 1949 | 
@Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğrencisi | 
©ADYÖD (Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim | | 


Derneği) eski yönetim kurulu üyesi (1974) 


("gäl ağalığına son verdik, 


toprak ağalığına da vereceğiz” 
8.SAYFADA 


PAZARTESİ 


27 


Ağustos 1979 
500KURUŞ 


© Abdullah Öcalan, taraftarlarına 
talimatlarını teyp kasetleriyle 
gönderiyor 


© ”Apo”,daha çok Ankara ve 
büyük şehirlerde bulunuyor. 
Zaman zaman da Doğu illerinde 
dolaşıyor 


HABER MERKEZİ 

Doğu'daki birçok cinayet, yaralama ve gasp olayı- 
nın faili Apocular adlı eşkiya çetesinin şefi Abdullah 
Öcalan'ın fotoğrafını yayınlıyoruz. 

Urfa'nın Halfeti ilçesinde doğan Abdullah Öcalan 
(APO), Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenciyken, 
1974 yılında kurulan Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği (ADYÖD) Yönetim Kurulunda yeraldı. Daha sonra çevresine birkaç Doğulu genç toplayarak dernek yönetimine karşı çıkmaya başladı ve bu 
yüzden dernek yönetiminden atıldı. ADYÖD yönetiminden atılan Abdullah Öcalan, çevresindeki genç- 

(Devamı sa.7, su.1'de) 


Genelkurmav Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren: 


"Gençleri istiklal Marşına 
saygısızlığa itenler milletin 
önünde hesap verecek” 


ANKARA (AA) 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Evren mesajında, "Anarşik olayların kışkırtıcısı bazı 
çıkar çevrelerinin, yurdumuzda ortaya koymak istedikleri senaryolar hiç bir yurtseverin kabul edemeye- 


Eşkıya çetesinin şefi 


“Silahlı eylem herşeydir" diyor. Çevresine topladığı işsiz güçsüz karanlık kişileri, kendilerinden olmayan herkesin üzerine saldırtıyor. Apocuların işlediği onlarca cinayetin baş sorumlusu. Doğu halkı onun için Doğu' 
nun Türkeşi diyor, 


ceği kadar acıdır" dedi. 

Kendi çıkarlarını ülke 
bütünlüğünün üstünde görenlerin, gençleri aldatarak, İstiklal; Marşına dahi 
saygısızlıkta bulunmaya 
ittiklerini belirten Evren, 
bu çevrelerin bir gün milletin önünde hesap vereceklerini söyledi. 

Bu gibilerin okullar- 
dan temizlendiğini kaydeden Evren, "Okulların, 
birbirleriyle uygarca fikir 
münakaşası yapabilen, eli 
silahsız kültürlü gençlerle 
dolu olduğunu görmek 
bizim en büyük arzumuzdur" dedi. 

(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Islahiye Belediye 
işçileri 
greve gidiyor 


İSLAHİYE (ÖZEL) 
İslahiye Belediyesinde 
DİSK'e bağlı Genel-İş 
Sendikasına : üye işçiler, 
maaş ve ikramiyelerinin 
ödenmemesi üzerine bugün greve gidiyorlar 
İşçiler ödenmemiş 
haklarını alabilmek için 
geçtiğimiz günlerde direnişe geçmişlerdi. İslahiye Belediye Başkanı 
Sabahattin Demirel, direniş üzerine Sıkıyönetim 
Komutanlığına başvurarak, işçileri tahrik ettiklerini öne sürdüğü 8 işci- 
(Devamı sa.7, sü.2'de) 


Müezzinoğlu: 
” 1980 yılı Türk 
ekonomisinin 
onarım Yılı 
olacaktır” 


ANKARA (THA) 

Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu, 1980 yılında ekonomimizi onarım 
çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini söyledi. 
Bütün bakanlıklara ve 
kamu kuruluşlarına bir 
(Devamı sa.7, sü.8'de) 


71. Balkan Büyükler Yüzme Şampiyonasında * 
Murat Özüak biri gümüş, biri bronz iki madalya 
kazandı. Yüzücümüz gümüş madalyasını alırken. 


Balkan Yüzme Şampiyonasında 


ilk defa 
madalya kazandık 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Balkan Yüzme Şampiyonasında, 11 yıldan 
bu yana ilk defa madalya kazandık. 

Yüzücümüz Murat Özüak 200 metre karışıkta 
2.12.63'lük derecesiyle gümüş.200 metre kurbağalamada 2.31.83'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu, Ayrıca bu şampiyonada yüzücülerimiz çok sayıda Türkiye rekorları da kırdılar. 

HABERİ SPOR SAYFASINDA 


Zafer Haftası 
dün başladı 


© Korutürk:” 30 Ağustos Zaferi, ulusumuzun emperyalist 
güçlere karşı yenilmezliğini kanıtlayan eşsiz bir belgedir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Zafer Haftası dün 
başladı. Silahlı Kuvvetler 
Günü de dün kutlandı. 
30 Ağustos Perşembe" 
akşamı sona erecek Zafer" Haftası süresince karargah ve kışlalar gündüz 
bayraklarla, gece de ışıklarla donatılacak. 


Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Evren, Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk koydu ve saygı duruşunda 
bulundu 

Daha sonra tören birlikleri saat 10'dan itibaren Ankara'da gösteri 
yürüyüşleri yaptı. Yürüyüş sırasında kentte bazı 
yol ve kavşaklar kısa süreyle trafiğe kapatıldı. 

Zafer Haftası silahlı 
kuvvetler sportif gösterileri de dün saat 16'da 
19 Mayıs Stadyumunda 
başladı. 

Saat 16'dan itibaren 
televizyondan da naklen 
yayınlanan 19 Mayıs 
Stadyumundaki silahlı 
kuvvetler sportif gösterilerine giriş serbest. 

Gece Ankara'da bando konserleri ve fener alayları düzenlendi. 

Büyük Taarruzun başlamasının 57'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenler ise Kocate- 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


mek e Wed. di üzmedi < — 


Tarihi-toplumsal olayları, o olayları meydana getiren iç ve dış etkenlerle birlikte ele almak gerekir. Bu evrensel kuralı ne yazık çoğumuz sık 
sık unuturuz. Unuttuğumuz için de, 
burnumuzun ucunda gelişen bir tarihi olayı, bir türlü yerli-yerine oturtamavız: bocalayıp dururuz. 

Bayram günlerini, İran ve Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin 
olarak basınımızda yayınlanan yorum ve değinmeleri okuyarak geçirdik. Bir yandan çok ilginç, ama 
öte yandan: da çok budalaca değerlendirmelerle karşılaştık. Örneğin, 
bir kısım "ilerici" çevreler, Homeyni'nin koluna, gamalı haç taşıyan 
pazubenti çoktan takmışlar. Bir 
kısmı da, yine "ilericilik" adına, 
Afganistan'daki Taraki (o rejimine 
muhalif müslüman gerillalara ateş 
püskürüyorlar. "İlerici" çevrelerimizin gerekçeleri, ilk bakışta kapı gibi: 
Homeyni, kadınları örtmüş, bazı siyasi partileri yasaklamış; bazı yayın 
organlarının faaliyetini durdurmuş; 
çok adam öldürüyormuş... Ama, Homeyni'nin asıl üzerinde durulan ve 
eleştirilen girişimleri, dine dayalı 
olanları. Örneğin, İlhan Selçuk, Afganistan olaylarına da aynı perspektiften yaklaşıyor. Taraki yönetimi 
için, "layik" deyimini kullanıyor. 
Taraki'ye karşı mücadele eden müslüman gerillalara, —çağrışım yoluyla- 'Yobaz" demeye getiriyor. 
Selcuk. söyle diyor: 

“Nur Taraki'nin yaptığı işleri 
yüzüne gözüne bulaştırdığı anlaşılıyor. Ama, (uzaktan bir kıyaslama 
yaparsak), lavik bir yönetime karşı 
aşiretlerin yeşil bayrak açmaları 
bize yabancı bir olay gibi gelmemelidir. Türkiye'de Cumhuriyet 
kurulduktan sonra 'yeşil bayrak' 
altında toplanıp Atatürk'e başkaldıranlar yok muydu? Şeyh Sait' 
ten Derviş Mehmet'e değin yeşil 
bayrakla çatışmadı mı layik Cumhuriyet rejimi?" (Cumhuriyet, 
22 Ağustas 1979) 

İlhan Selçuk'un kıyaslaması 
("uzak” da olsa) kuşkusuz yanlıştır. Taraki'yi Atatürk'e, müslüman gerillaları da Şeyh Sait'e benzetmek, tarihi gerçeklere uygun 
düşmüyor. Üstelik, kurtuluş savaşımızın önderine hakaret oluyor. 
Kaldı ki, günümüzde bir hareketin 
"ilerici" yahut "gerici" olarak nitelenebilmesi için, laiklik kriteri yeterli değildir. Günümüzde ilericiliğin 
kriteri, anti-emperyalizmdir. İran ve 
Afganistan'daki gelişmeler bu kriterden yoksun bir şekilde ele alınırsa, her şey arap saçma döner. 

İran'ı alalım. 


İran halkı, Şah'ı devirerek, ABD 
emperyalizminin Ortadoğu'daki çıkarlarına önemli bir darbe indirdi. 
ABD emperyalizmini İran'dan kovdu. 
Milli nitelikte bir devrim gerçekleştirdi. Kim bunları inkâr edebilir? 
İlhan Selçuk da etmiyor. Yukarıda 
anılan yazısında, İran'daki "patlamanın" ABD emperyalizmine karşı 
olduğunu kabul ediyor, İran'daki 


ISIK 


madman sirasi ourme 


13.8.1979 ANKARA 


Aralık 1978 toplumsal olayları 
sırasında, işyeri ve konutları tahrip 
edilen 916 yurttaşa ait hasar paralarının bu güne değin ödenmediği belirtildi. 

Arauan geçen sekiz aya karşın 
kesin hasar bedellerini alamadıklarından yakınan 916 işyeri ile konut sahipleri, İçişleri, Maliye ve 
Yerel 


nun uzlaşma yoluyla belirledikleri kesin hasar miktarının kendilerine ödenmediğini, ödeme konusunda meydana gelen bazı şikayetlerin ise hiç bir yasal gerekçeye 
dayanmadığını ifade ettiler. 
Önceden almış oldukları yüzde 


YALVAÇ 


10.8.19/9 YALVA 


İran ve Afganistan'a nasıl bakmalı? 


Yönetim Bakanlıklarından 
`~ oluşan hasar saptama komisyonu- 


lama yapan Gülbirlik Satış Mağazası 
ihtiyacı için kanraretifimizce sadece Yalvaç 
margarin satış mağazamızda dağıtımı sırasında izdiham olduğundan ve tüm 
halkımıza dağıtma olanağı bulamadığımızdan bize Kaymakamlık ve Belediye 
yardımcı olmuştur. Dağıtılan yağların kooperatifimizce getirtilmiş olduğunu 
halkımızın bilmesini isterim”"demiştir. 


halk hareketine sahip çıkıyor. İyi 
ama, Şah yönetimi, Homeyni yönetimine kıyasla daha laik değil miydi? 
Demek oluyor ki laisizm her derde 
deva bir ilaç değil. Anti-aik güçlerin 
de katıldığı, hatta önderliğini yaptığı 
kimi halk hareketleri, pekâlâ ilerici 
bir karakter taşıyabiliyor. İran, buna 
yakın bir örnektir. 

İran şu sıralar bir "iç çatışma" 
döneminden geçiyor. İran'daki iç çatışmayı körükleyen güçler, esas olarak Sovyet sosyal-emperyalizminin 
bölgedeki güçleridir. Sovyetler Birliği, Hint Okyanusu ve Ortadoğu'ya 
inmek için İran'ı ele geçirmeyi, ABD 
emperyalizminin bıraktığı "boşluğa" 
dalmayı zorunlu görüyor. Oysa, İran 
halkının çıkarı, Sovyet ve ABD hegemonyasından arınmış güçlü bir İran 
kurmaktır. Bu amaca vugün (ister İran'da, isterse İran dışında olsun) 
kim hizmet ediyorsa, o ilericidir, 
devrimcidir; kim karşı çıkıyorsa o 
gericidir, karşı-devrimcidir. İran'da 
süregiden iç-çatışmaları bu açıdan 


ele almak gerekir. Homeyni yöneti- | 
mi, ABD ve Sovyet sosyal-emperya- £ 
lizmine karşı tavrını koruduğu sü- & 
rece, ilerici karakterini de koruya- & 


caktır ve uluslararası planda devrimciler tarafından desteklenecek- 


tir. İki üper devletten birisine tes- % 
limiyet çizgisi izlemesi halinde ile- £ 


rici karakterini yitirecek ve uluslararası 

teğinden yoksun kalacaktır. 
Afganistan'ı alalım. 


Nur Muhammed Taraki yöneti- 


mi, Afganistan'da geçen yil, bir 


darbe sonucu işbaşına geldi. Nur A 


Muhammed Taraki, bütün dünyanm bildiği gibi, bir Sovyet alter- 


natifiydi.. Darbeyi tezgahlayan da, ? 
asker, silah ve cephane yardımı ile £ 
ayakta tutmaya çalışan da Sovyet- > 
ler Birliğiydi. Nitekim bu gerçek, £ 
bugün artık yadsınamaz bir biçimde ğ 
sosyal- & 
emperyalizmi, Afganistan'ı stratejik % 
bir üs olarak düşünmüştür. Taraki, © 


gözler : önündedir. Sovyet 


bir Sovyet kuklasından başka bir 
şey değildir. Bu açıdan, Taraki yönetimine karşı ayaklanan müslüman 
gerillaların, anti-emperyalist bir mücadele içinde olduklarına kuşku yoktur, ellerinde yeşil bayrak da olsa 
böyledir bu. 

Ama, İlhan Selçuk, bu gerçeği 
görmüyor, yahut görüyor da, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki emperyalist amaçlarını gizlemek ve kukla 
Taraki yönetimini şirin göstermek 
için laiklik ve yobazlık kriterlerine 
sarılıyor. 

Bir düşünün! İran'da ABD 'ye 
karşı ayaklanan şeriatçı Ayetullahlar ilerici (ki kuşkusuz doğru bu); 
ama öte yandan, Sovyet sosyalemperyalizmine ve onun kuklası 
Taraki yönetimine karşı ayaklanan 
Afgan halkı, "yobaz" ! Eğer İlhan 
Selçuk, Afganistan'ı değil, fakat 
İran'ı Atatürk Türkiyesine benzetseydi, birçok bakımdan yanılmış 
olmazdı. Şu var ki, kukla Taraki'yi 
arındırmak için Mustafa Kemal'i 
öne sürmek; Bu biraz ayıp oluyor! 


EKSENESİ SESLENİYOR 


Kahramanmaraş olaylarında 
konut ve işyerleri 

tahrip edilenler 

hasar paralarını alamadı 


elli avans miktarının mç vir sorunlarını çözemediğini, kesin ödemelerin uzaması karşısında ekonomik 
güçlüklerle karşı karşıya geldiklerini de belirten hasar sahipleri, "Evimizden, barkımızdan, işimizden olduk. Şimdi de açlıkla karşı karşıyayız" dediler. 

Hasar suupleri, Başbakan Bülent 
Ecevit, Maliye Bakanı o Ziya 
Müezzinoğlu, CHP Genel Sekreteri 
Mustafa Üstündağ ve Kahramanma- 
Tâşı: parlamenterlere çektikleri telgraflarda paralarının ödenmesi konusunda meydana gelen gecikmelerin Kahramanmaraş valiliğince kasıtlı olarak uzatıldığını da ileri sürdüler. 


Gülbirlik Kooperatifi 
- margarin yağı dağıttı 


X İlçemizde bır süre önce satış mağazası açan Gülbirlik kooperatifince getirtilen Sabah margarin yağları halkımıza bol miktarda dağıtılmıştır. 
Gülbirlikçe sagıanan ve sadece halkımıza uagıtımax amacıyıa getirtilen 
margarinin dağıtımını bazı çevreler ve ardniyetli kişi ve kuruluşlar bu dağıtım işini başka kurumlara maletmeve calışmıslardır. Bunun üzerine bir açık- 
Müdürü Ramazan Masmavı, "Halkımız 


halkı için 10 ton Sabah 


planda devrimcilerin des- ? 


İLKOKUL PROGRAMI VE 
MATEMATİK ÖĞRETİMİ 


ENİ bir öğretim yılina başlamak üzereyr . Ülkemizin gereksinimleri değişmekte, bilim alanında bir çok 
ilerleme olmakta. Biz ise 
on yıldan beri okuttuğumuz programı bu yıl da 
okutmak zorunda kaldık. 


Toplumumuzdaki gelişme ve değişme Yadsınamaz bir gerçektir. Eğitimin bu değişme ve gelişmeye yanıt vermediği de 
apaçık ortadadır. Halkın 
çıkarlarıyla çelişen ve de 
milli o bağımsızlığımızı 
savunulmasında gerektiği 
kadar hassasiyetle durmayan programlar var elimizde. Biz öğretmenler 
bu programlarla öğrencilerin karşısına çıkıyoruz. 
Bu programları uygulamamız isteniyor. Programların çağdaş ve bilimsel olmamasına öğretmen, öğrenci, veli çevrelerinden tepkiler gelmektedir. Bazı çevreler bu 
tepkileri fırsat sayıp özellikle öğrencilerimizi, öğrenmeyi reddetme, eğitimi engelleme faaliyetlerine sürüklüyorlar. Yer 
yer bu programlara dayanılarak çağ ve bilim 
dışı düşünceler savunuluyor, kitaplar yazılıyor. 
Toplumda bölücülük yapılıyor. Ulusal bağımsızlığımızın, Kurtuluş Savaşımızın esas anlamı sreddediliyor. Halkımızın tarihi yaratan mücadeleleri 
yerine Osmanlı feodallerinin maceralarına yer verilerek şövenizme, ırkçılı- 

a malzeme hazırlanıyor. 
ki süper devlete karşı 
milli teslimiyet öğütleniyor. Bu durum ilkokullarda, bütün orta dereceli okullarımızda ve Mil 
li Eğitim Bakanlığına 
bağlı yüksek okullarda 
görülmektedir. Bu genel 
bakış bize şunu gösteriyor. Eğitimin bütün 
kademelerinde uygulanmakta olan prog- 


ramlar gözden geçirilme- 
li,gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Biz bu yazı- 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR E 


Savas Yalçın 


ilköğretim Müfettişi 


mızda ilkokul progamm- 
da matematik. öğretimi 
ve program değişikliğini 
gerektiren nedenler üzerinde duracağız. 


Proaram 
değişikliğinin yönü 


Matematik derslerinin 
amaçları ve yönünde eskiye göre bazı değişiklikler olmuştur. Buna göre konularda da farklılıklar vardır. Matematiğin 
diğer disiplinlerle olan ilgisi, eleştirici düşünme, 
muhakeme etme yeteneğini geliştirmek gibi 
olumlu etkileri gözönüne 
alınırsa programlarda 
buna uygun değişiklikleri yapmanın gereği daha iyi anlaşılır. 

Dünyanın birçok ülkesi, matematik programlarını gözden geçirmekte ve 
yinelemektedir. Bu işi ilkokulun birinci sınıfından 
lise son sınıfa kadar ner 
seviyedeki okullarda ele 
almaktadırlar. Bu değişik 
lik gereksinimi bizde de ** 
açık bir şekilde görülmek 
tedir. Birinci olarak matematiğe duyulan gereksinimin artması nedeniyle 
değişiklik gereklidir. 
İkinci olarak matematikle ilgili bilgi, beceri ve 
kavramların kullanılmasındaki değişiklikler. Üçüncüsü matematik alanındaki gelişmeler. Peki 
bu değişikliğin yönü ne 
olmalıdır? o Yukarıdaki 
söylediklerimizden anlaşılacağı gibi değişiklik 
önem verilen hususlarda 
olmalıdır. . Eu konular 
eskisinin aksine daha çok 
önem kazanmış, bazıları 
ise bugün gereksinim duyulan meselelere yanıt 
vermede eski önemini 
yitirmiştir. Matematikteki gelişmeler sonucu 


Akkuş Orman işletmesi 


yeni konuların eklenmesine gereksinim vardır. Araştırmalar göstermiştir 
ki daha çok matematik 
öğrenmek olasıdır. İzlenen yol ve teknikler sonucu bu olasılık ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumda konuların sınıflara dagıtımında değişiklik 
yapmak gerekir. Daha 
küçük sınıflarda da eskiden öğretemediğimiz 
şeyleri öğretebiliriz. Öğretim metod ve tekniklerindeki değişiklik matematik o programlarına 
konulmalı ki, yeni bilgileri ve de daha çok matematik öğrenmeyi mümkün kılsın. Son olarak 
eğitim araçlarındaki degişikliği ve gelişmeyi 
söyleyebiliriz. 
Neden 
program değişikliği 


Matematiğe duyulan 
gereksinimin artması: 
Bütün disiplinlerin öğrenilmesinde, günlük yaşam 
da uygulanmasında, kısaca insan çalışmalarının 
hepsinde matematiğe duyulan gereksinimin son 
derece arttığı bir gerçektir. Matematik bilen insan gücüne gereksinim 
vardır. Matematikteki gelişme, fen ve matematik 
alanlarında bilgi sahibi 
insan gücü açığını ortaya 
çıkarmıştır. Bu duruma 
göre matematik alanında 
bilgili insan yetiştirecek oir program nazırlamak zorunlu hale 
gelmiştir. Yine sıradan 
her insanın matematiğe 
gereksinimi vardır. Günlük yaşamdaolduğu kadar 
iş hayatında da bu gereksinim rahatça görülür, 
gözlenir. 


Pedagojik araştırma ve 
incelemeler, iyi hazırlanır 


a 


komandoların çiftliği midir? 


Bizler Akkuş Orman 
İşletmesinde geçici olarak çalışan işçileriz. Yakın zamana kadar burada 
huzur içinde çalışıyorduk. Herkes verilen işleri yerli yerinde yapıyordu. İşletmenin işleri 
de çok iyi yürüyordu. 

Son zamanlarda işletmede çalışan mühendis 
Necmettin Çıngıl burayı 
iyice karıştırdı. Çalışanların fikirlerine göre muamele yapmaya başladı. 
Biz Orman İşletmesinde 
çalıştığımız halde, arabanın üzerinde giderken 
MHP'li olarak bilinen kişileri çalışmadıkları halde arabanın içinde taşıdı. Bu kişilerle resmi arabayı da kullanarak gece veya gündüz özel geziler tertipledi. 

İşte çalışan bizlere 
ise devamlı baskı uyguladı. Angarya işler yaptırdı, Bir iş hakkında 
soru sorduğumuzda ise 


GAZ PAŞA ANTALYA 
Bizim köy üvey evlatmı? 


“Benı kızdırırsanız ada 
ma hiç acımam" yollu 
tehditlerde bulundu. 


Kendi fikirlerine ya: 
kın gördüğü kişilere 
ise izinsiz, ormandan 


özel odun temin etti. 

Yine bazı eşraftan ki 
şilere yaranmak için öze 
damgalar yaptırıyor. 

Mesai saatleri; içinde 
ise nerede olduğu belli 
değil. 

Bir gün bizim çalış 
mamızla ilgisi olmayar 
bir işi bize yaptırmak is 
tedi. Aynı işte çalışar 
ve MHP'li olarak biliner 
kişileri başka tarafa sa 
vuşturarak bize baskı a 
macı ile işimiz dışında 
bir işi yapmamızı istedi. 
Biz ise fikir ayrımına göre çalışma olamayacağı 
nı, eğer bu işi yapmamız 
gerekiyorsa hep beraber 
yapacağımızı söyledik. 
Böyle ayrım yapılarak bize iş yaptırmanın baskı 
olduğunu anlattık. O an- 


da üzerimize yürüyerek 
hepimizi işten attığını 
söyledi ve bizi kovdu. İşletme Müdürüne durumu 
söylediysek de onu kolladı. Zaten bu baskıları 
İşletme Müdürüne dayanarak yapıyor. 

Son olarak da bazı işler yaptıracağım bahanesiyle devamlı sokakta 
kavga çıkaran MHP'li 
bazı kişileri işletmeye 
doldurduğunu gördük. Onunkisi iş yaptırmak degil, işletmeyi bir saldırı 
üssü haline getirmektir. 

Kamuoyunun, hükümetin ve tüm yetkililerin 
bu işlere acil çözüm getirmesini istiyoruz. 

İşletmedeki baskı ve 
ayırımcılığa son verilmesini istiyoruz. 

İşletmeden atılan 
ve halen 
çalışmakta olan 
işçiler adına 
Sanayi Gümüş 


Bizler Gazipaşa'nın Çalıpınar köylüleriyiz. Yıllardır su dedik.Devlet kapılarına dayandık.Bizi hep havadan sudan 
gerekçelerle savdılar. 

Komşumuz Aydıncık köyüne Toprak-Su, su getirdi.Su fazla geldi dereler- 
de akıyor.Fakat bize vermediler. 

Şimdi de aynısuyu alanköyler DSİ' 
nin yapacağı bir projeyle ortak bir sisteme bağlanarak sulanacakmış.Ne var 
ki bizim köy yine yok.Gerçekten bu 
emri veren sayın yetkililer hiç olmazsa 
önlerine haritayı açıp baktıklarında da 
mı görmüyorlar? 

Dertlerimize deva olsun diye kooperatif kurduk.Köy-Koop'a ortak olduk. 
Traktör aldık.Şimdi çalıştırıyoruz.Kooperatifimiz çevrede en iyi çalışan kooperatiftir.Fakat ille de su diyoruz. Yılda iki kez mahsul alacağımız seralarımı. 
zı ancak bir kez ekiyoruz.Onu da yağmur suyuyla suluyoruz. 

Bir çok imkanları olduğu halde yıllardır susuzluk çekiyoruz. Yetkililer is- 


tese bir ayda bütün köyümüz sulanır.Susuzluk yüzünden yüzlerce dönüm arazi - 
miz hiç uğruna yatıyor.Bizler de kom- 
şu köylerde yarıcılık yapıyoruz. 

Her gelen iktidar 'bizden değilsiniz" 
diye hizmet getirmedi köyümüze.Seçimlerde 'oyunuzu bize verin, su getireceğiz' dediler.Hepsi yalan. 

Sayın Köyişleri Bakanına, Başbakana, DSİ Genel Müdürlüğüne yine yazdık.Bekliyoruz, yardımlarını. Ve tekrar 
sesleniyoruz, bize ekmek, bize su diyoruz. 

Bizleri, hangi partiye oy verirsek verelim, ayırmayın.Bütün köylüler aynı hayatı paylaşıyoruz.Birbirimize düşman 

değil veya birimiz hükümetin köyü, birimiz muhalefetin köyü değiliz.Ülkemizi tehdit eden dış güçlere karşı hep beraberiz. 

Çalıpınar Köylüleri Adına 

Kooperatif Başkanı 

Muslu Yılmaz 


ve sunulursa, çocukların 
daha çok matematik öğrenebilecekleri gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 
Öğrencilerin küçük yaşta 
matematik öğrenebildikleri de bir gerçektir. 
Bu pedagojik gerçekler 
konuların sınıflara dağıtımı ve yeni konular eklenmesi noktasında program 
değişikliğini gerekli kılar. 

Matematik öğrenimin 
de daha etkili metod ve 
tekniklerin,eğitim araç 
ve gereçlerinin kullanılmasına olanak sağlayacak 
değişikliklerin programa 
konulması. Böylece az 
zamanda daha çok matematik daha kolay öğrenilir. 

Programlarda matematiğin yapısına ilişkin 
bulguların yer alması 
sağlanmalı. Matematiksel 
ilişkiler üzerinde durulması gereği açıktır. Yeni 
konuların eklenmesi zorunludur. Konularda 
değişiklikle eski programda yer almayan ya da 
gerekli önemle ele alınmayan küme fikri ve kavramı,sayı sisteminin özellikleri ve yapısı hakkında 
bazı bilgiler, üsler ve değişik tabanlara göre işlem yapma gibi yeni fikirler ve daha birçok bilgi programda gerektiği 
önemde yer almalıdır. 

Konuların sınıflara 
dağıtımı ele alınırken 
önem verilen hususlarda 
değişiklik gereklidir. Çeşitli kavramlara ve becerilere verilen önem hususundaki değişiklikler de 
matematik öğretiminin 
yeni amaçları içerisindedir. Program bu yönüyle de değişmelidir. 


Yeni program 


Bugün programın devamlı olarak gözden 
geçirilmesi ve değerlendirilmesi, etkinlik * 
derecesini (artırmak gereği üzerine herkes fikir 
birliği içerisinde bulunmaktadır. Programın yeni 
bir görüşle düzenlenmesi 
yeni konular ve kavram» 
lar getirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan bugün uygulanmakta olan 
ilkokul matematik programının değiştirilmesi gerekmektedir. Peki, yeni 
matematik programının 
özellikleri ne olmalıdır? 
Başka bir söyleyişle ilkokul matematik programı 
neleri içermelidir? 


SOLDAN SAĞA: 1) Belli 
bir konuda ilgili insanların kesin kararını öğ- 


renmek için başvurulan 
genel oylama. 2) Küme, 
yığın-Gerçekçi. 3) Bir çiçek-Bir erkek adı. 4) İş 
yapma, icraat - Kraliçe- 
-Uzme (eski dil; 5) Bir 
bilim dalı. 6) Tersi bir 
fasulye türü-Tersi küçük- 
Miliamperin kısa yazılışı. 


a— Matematiğin a- 


maçları, 

b— Matematiğin 
konuları, 

c— Konuların sınıflara 
dağıtımı. 


d— Öğrencilerin yapacağı çalışmaların yapısı, 
çeşitleri, seçimi ve yönleri, 

e— Değerlendirme 
yolları, 

Matematikle ilgili 
geliştirme çalışmaları 
kuşkusuz sürmektedir. 
Bu çalışmalar sonucu kesin olarak belirli hale gelen değişiklikler doğrultusunda programda degişiklikler yapılmalıdır. 


Son bir kaç söz 


Bugün uygulanmakta 
olan ilkokul programı eskimiştir. Hem sosyal disiplinlerde hem de fen 
ve matematik alanında 
sayılan ( disiplinlerdeki 
değişme ve gelişmeler ile 
yeni buluşları kapsamamaktadır. Bazı meseleler hiç yok, bazı meseleler eksik, bazıları ise 
hatalı bir şekilde ele alın 
mıştır. 

Yenı program; bilimsel olmayan yorumlara olanak tanımayacak şekilde 
bilimsel verileri kapsamalı, kavramlar açık olmalı, 
açık, anlaşılır, belirli bir 
dil ve ifade kullanılmalı. 

Programda tarihimiz 
doğru ve bilimsel bir bakış açısıyla incelenmeli. 
Milli bağımsızlığımız 
titizlikle savunulmalıdır. 
Şövenizme ve ırkçılığa 
kesinlikle karşı çıkılmalı, 
halkların, milletlerin eşit. 
liği ve kardeşliği vurgulanmalı, 

"Üretim için eğitim" 
programın hazırlanmasında ilke olmalı. 

Öğrenmede kullanılan metot ve teknikler 
hususunda eksiklikler 
tamamlanmalı, hatalı 
olanlar değiştirilmeli, 
yenileri konmalı ve 
açıklanmalıdır. 

Sekiz yıllık ilköğretimin uygulanmasının bütün yurtta başlamasının 
sözkonusu olduğu bu 
günlerde program de- 


. gişikliği gereksinimi ve 


önemi artmıştır. 

Programları en yakından öğretmenlerimiz bilir, 
Onlar (o uygulayıcıdırlar. 
Programın hayatla; bilimle, halkın menfaatleriyle 
olan çelişmelerini onlar 
en iyi belirleyebilen kimselerdir. Öğretmenlerimizin eskiye, alışılmışa bağlanıp kalmamaları gerekir. o Öğretmenlerimizin 
eleştirici ve geliştirici tutumlarıyla yeni programın hazırlanmasına büyük katkıları olacağı inan 
cındayız. 


LTop'olsjir Mede| 
uzayla HONG 
seliklalelais inle 


7) Kesintilerden arta kalan (mikiar)-Okuma işini alışkanlık edinen, okur.8) Kimyada Kalay'ın simgesi-Kır- 


mızı-Takma saç. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Avrupa'da 15 ve 16.x.y larda bilim ve sanat dallarında meydanə eclen harekete 
verilen ad. 2) Sonsuza dek, daima, 3) Araba vapuru. 4) 
Elektrokardiyogramın kısa yazılışı-Müzikie 'dur' işareti, 5) Eski dilde 'o' 6) Bir kimyasal madde. 7) Tane- 
nin yarısrGüney (eski dil).8) Çağrı kağıdı, duyuru 9) 
Yüce, büyük-Tersi eskiden kullanılan bir takvim. 10) 
Tersi şeref sahibi, çömeri-Kimyada Bakır'ın simgesi 
11) Çalgı-Tersi taşların, kayaların aşınmasıvla meydana gelir. 12) Sıcrayarak ileri doğru atılma. 


İki büyük partide 
anarşiye karşı 


olumlu gelişmeler 


İki büyük parti, CHP ve AP'nin tabanında sahte 
sola ve MHP'ye karşı uzun zamandır gelişen tepkiler bu partilerin yönetimlerini de harekete geçme- 
ye zorluyor. Geçtiğimiz hafta her iki partide de 
olumlu gelişmeler gözledik. 


CHP'nin Merkez Yayın Organı "CHP'den Haberler" dergisi, son sayisında yayınladığı bir yazısında, başta TKP olmak üzere sahte solcu örgütlere "'Çağrısız Konuklar" sıfatını veriyor ve yazısı- 
nın başlığını da böyle koyuyordu. Dergi, TKP'yi 
“provokatörlük" ve “sabotörlük"le suçluyor ve 
"Sosyalizm maskesi altında emperyalist ülkelerin 
uşaklığını yapanlar Türk ulusunun gözünde bir sinek kadar değer taşımamaktadır" diyor. CHP'den 
Haberler dergisi, sahte solcu çeteleri de gerçek nitelikleriyle adlandırıyor ve onların birer "haydut 
çetesi" olduklarını belirtiyor. 


AP'deki olumlu gelişmelerden ilki Genel Başkan Demirel'den, ikincisi de Manisa İl Örgütünden 
geldi. 

Demirel, Cumhurbaşkanı Korutürk'e bir mektup göndererek Apoculara karşı önlem alınmasını 
ve bu çete üzerindeki "siyasi himaye"nin kaldırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı, bu mektubu cevaplandırmak üzere Ecevit'e gönderdi. Ecevit'in cevatını yetersiz bulan Demirel, ikinci bir açıklama 
vaparak bu çetenin üzerine yürünmesini istedi. 

AP Manisa İl Örgütünden bir yönetici de gazetemize yaptığı açıklamada Manisa'dan adaylığını 
koyan kişilerden yalnızca MC döneminde TARİŞ 
Genel Müdürlüğü yapan Orhan Daut'a karşı olduklarını belirtiyordu. Bu karşı koyuşun gerekçesi de 
Orhan Daut'un, Genel Müdürlüğü sırasında "Parti- 
nin ve TARIŞ'in bütün imkanlarını MHP'ye peşkeş 
çekmesi ve bütün uygulamalarının partiye ve millete zararlı olması” idi. 


Bunlar, kuşkusuz iyimserlik yaratan gelişmeler. 
Ancak bu partilerin yönetimlerinin genel tutumları 
göz önüne alınırsa, bu olumlu gelişmelerin ihtiyatlı 
bir iyimserlikle karşılanması gerektiği anlaşılır. 


TOPLUMSAL ANLAŞMA NE OLACAK? 
Hükümet: ''Kalsa çok iyi olur." 
Türk-İş: "Ya köklü değişiklikler yapılır, ya da 
iptal edilir." 
İşçiler: "Yırtılsın" 
“Toplumsal Anlaşma ne olacak?” sorusuna, $oruna taraf olan üç tarafın verdiği yanıt böyle. 


Bu bahtı kara anlaşma geçen yıl 24 Temmuz'da 
"İşçi Bayramı"nda doğmuştu. Anlaşılan umduğu 
kadar bayram göremeden ölecek. Anlaşma, "ekonomik hayatın gerçekleri göz önüne alınarak" imzalanmıştı ama, işçi sınıfının gerçekleri göz önüne 
alınmadığı için bir yıl geçmeden karaya oturdu. 


Şimdi gözler 4 Eylül'deki Türk-İş toplantısına 
çevrildi. Kısa vadede anlaşmanın kaderini bu toplantı tayin edecek; Ancak son söz işçi sınıfının ve 
işçiler bu anlaşma için hükümlerini verdiler bile: 
Toplumsal Anlaşma yırtılacak. 


TÜRK-İŞ VE DİSK ÜYESİ İŞÇİLER CEVİZLİ 
TEKEL'DE ZORBALIĞA KARŞI BİRLEŞTİ 


2.MC döneminde Cevizli'deki Tekel Sigara Fab. 
rikasına doldurulan ve sık sık işçilere saldıran ko: 
mandolar geçtiğimiz hafta bir kez daha 'saldırıda 
bulundular. Harman bıçakları kullanarak terör ya: 
ratan komandolara karşı Gıda-İş ve Tek Gıda-İş 
üyesi işçiler ortak hareket ederek işi bıraktılar 
Bu olay, hem fabrikadaki olayların nedenini "sen 
dikal rekabet" olarak açıklamak isteyenleri yalan 
ladı ve hem de hangi sendikanın üyesi olurlarsa ol. 
sunlar işçilerin zorbalığa karşı birleşmeleri gerek. 
tiğini ve birleşebileceklerini gösterdi. 


MÜEBBETLER ÜZERİNDEKİ TARTIŞMA 


Adalet Bakanı Mehmet Can'ın emri ve Sakarya 
Cumhuriyet Savcısının başvurusu üzerine Yargıtay 
1. Dairesi, Yeni İnfaz Yasasına yeni bir yorum getirdi. Bu yorum sonucunda da daha önce salıverilen 877 müebbet mahkumun yeniden tutuklanması 
olasılığı belirdi. Geçtiğimiz hafta geniş bir biçimde 
tartışılan bu konu, öyle anlaşılıyor ki, güncelliğini 
önümüzdeki günlerde de sürdürecek. 


Bu arada, tahliye olan 12 Mart hükümlüleri bir 
basın toplantısı yaparak, "Bu girişim, barış değil 
anarşi doğurur" dediler. 


AFGANİSTAN'DA İSLAM HÜKÜMETİ 


Moskovacı Taraki rejimine karşı çarpışan İslam 
gerillalar her gün yeni mevziler kazanırken, geçtiği: 
miz hafta Tamir bölgesini de ele geçirerek İslam 
Hükümeti kurduklarını açıkladılar. 


Taraki'nin ordusunun saflarını terkederek gerillalara katılan asker ve subayların sayısı da giderek 
artıyor. Ve artık Taraki rejiminin de çok uzun sürmeyeceği açıklık kazanıyor. 


HOMEYNİ'NİN YANLIŞI: 
SAPLA SAMANI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK 


İran, Şubat Dev-iminden bu yana geçen aylar 
içinde en gergin haftasını yaşadı. Devrim Muhafız. 
ları ile Peşmergeler arasındaki çatışmalar hafta boyunca sürdü ve her iki taraf da kayıplara uğradı. 
Peşmergelerin eline geçen Paveh kentinin geri alın. 
masından sonra çatışmalar Sanandaj'a sıçradı. Bu. 
radaki çatışmalar da durulmuş gözüküyor. Ama 
şimdilik. Öyle anlaşılıyor ki, Homeyni, hedefini 
doğru seçmemeye ve milli mesele konusundaki 
hatalı tuiumuna devam ederse, Kürtler de emper. 
yalizm etkenini göz önüne almayan dar bakış açılarını sürdürürlerse, İran daha uzun süre barışa ve 
birliğe ulaşamayacaktır. Sapla samanı ayırmayan 
herşeyi ve herkesi yasaklama tavrı da kuşkusuz 
harışa ve birliğe hizmet etmeyecektir. 
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S. Arabistan'da 
petrol kuyuları 
birbiri ardından 


havaya uçuruluyor 


©Petrol kuyularına 
yapılan sabotajları 
”Arap Yarımadası 
Kurtuluş Cephesi” adlı 
KGB yönetimindeki 
bir tedhiş örgütü 
üstlendi 


© Olayların ardında 
Orta Doğu'da barışın 
sağlanması çabalarının 
baltalanması ve 
Sovyetler Birliği'nin 
bölgeye hakim olması 
planları yatıyor 


İsrail birlikleri 
ateş-kese rağmen 
Güney Lübnan'ı 
bombalıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İsrail birliklerinin, sağcı Hıristiyan 
milis kuvvetleri desteğinde son bir 
haftadır saldırılarını yoğunlaştırdığı 
Güney Lübnan'da ateşkes ilan edildi- 
| em İsrail'in ateşkese uymadığı 

er veriliyor. 

Ajanslar, taraflar arasında ateşkes 
kama Ciney Lübnan'daki Birleşmiş Milletler gücü aracılığıyla 
varıldığını, ancak İsrail'in RTE BAA 
rağmen bölgedeki Filistin mülteci 
kamplarını bombalamaya devam etti- 


Filistin Haber Ajana Vafa, İsrail 
topçusunun dün sabaha karşı Sayda 
kenti yakınlarındaki Filistin mülteci 
kamplarını yoğun ateşe tuttuğunu, 
olayda çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi. s 

Lübnan Hükümeti, İsrail saldırılarının durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Könseyini önceki gün olağanüstü toplantıya çağırırken, Birleşik Amerika'nın da bu 
konuda İsrail'e baskı yapmasını istemişti. 


Avusturya Başbakanı 
Kreisky:”İsrail ABD'nin 
içişlerine karışıyor” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Avusturya Başbakanı Bruno Kreisky, Filistin halkmm kendi geleceğini 
“belirlemeye ve kendi bağımsız devletini kurmak istemeye hakkı olduğunu söyledi. 

Kreisky, Kuveyt'te yayınlanan El- 
Kabas gazetesine verdiği demeçte, 

"Filistin halkı, kendi devletini kurmak ya da başka bir devletle birleşmek 
isteyebilir. Bu onun, inkar edilmez ve 
vazgeçilmez hakkıdır." dedi. 

Avusturya Başbakanı, Birleşik Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi 
Andrew Young'ın Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisiyle görüştüğü için istifa- 
ya zorlanmasına da "İsrail'in Birleşik 
Amerika'.inın içişlerine karışmasının 
yol açtığını"' bildirdi. 


Tito, Mısır'ın 
Bloksuzluk grubundan 
çıkarılmamasını istedi 


KUVEYT (AA) 

Kuveyt'te yayınlanan "El Anba” 
gazetesi dünkü sayısında Yugoslavya 
Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun 
bazı Arap yöneticilerinden, Mısır'ı 
Bloksuzluk hareketinden çıkarmamalarını istediğini yazdı. 

Gazete, yakın zamanlarda Tito ile 
bazı Arap yöneticileri ve FKÖ Lideri 
Yaser Arafat arasındaki görüşmelerin 
tek amacının bu istek olduğunu belirtti. 


STOCKHOLM BÜROSU 

Geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'daki Ras Tannura yakınlarından 
geçen petrol taşıma hattına önemli sabotajlar yapıldı. Aramco Firması teknisyenleri, çıkan yangını söndürüp limana ulaşmasını önlemeye çalışırlarken, Başkent Riyad ve Golf Körfezi 
arasındaki Hufuf vahasındaki petrol çıkarma bölgesinde yeni bir sabotaj yapıldığı haberi geldi. 

Son haftalarda ise liman şehri Dahran'ın güneyindeki Abkeyk bölgesin- 
den geçen hat havaya uçuruldu. Böylelikle en -sngin petrol çıkarma bölgelerinden biri olan Abkeyk'drn Arap 
körfezindeki tankerlere petrol taşıma 
işlemi durduruldu. 

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 
gene aynı bölgede sabotajlar düzenlenmiş ve bazı petrol çıkarma kuyuları 
havaya uçurulmuştu. Suudi Arabistan 
Krallığı'nın sözcüleri, önce olayları kuyuların dibinde meydana gelen basın- 


Sovyet silahları ile donanmış peşmergeler 


ABD, SOVYET DANSÖRÜNÜN 
EŞİNİN UÇAĞINA 
KALKIŞ İZNİ VERMİYOR 


yrılıkçı Kürtler Mahabat 
Radyosunu işgal ettiler 


© Sakez kenti hükümetin denetimine geçti 


eKasımlı, hükümetle görüşmek üzere 
bir heyet gönderdi 


eKayhan gazetesi sahibine suikast yapıldı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İran'da ayrılıkçı Kürtlere bağlı silahlı güçlerin 
bu kez de Mahabad kentindeki radyo-televizyon 
istasyonunu işgal ederek 
personeli rehin aldıkları 
bildiriliyor. 

Öte yandan İran'ın 
batısındaki Sakez kentinin, ayrılıkçı Kürtlerle 
hükümet kuvvetleri arasında dört gün süren kanlı çarpışmalardan sonra 


| 
| 
ğini belirtiyorlar. | 
| 
| 


cın etkisiyle meydana gelen patlama- DI 
lar olarak göstermek istediler. Sabotajları "Arap Yarımadası Kurtuluş Cephesi"' örgütünün üstlenmesi üzerine, bunların krallığa karşı bir başıbozuk ve hainler cephesi olduğu bildirildi. Saray 
basın sözcüsünün son açıklamasında ise 
bu tedhiş örgütünün arkasında ülke 
güçlerin yeraldığı 


düşmanı yabancı 
kaydedildi. 


Riyad'dan bildirildiğine göre, bu 
sözde "'Kurtuluş Cephesi" 
petrol kuyularına ve petrol ulaşım hatlarına yaptığı sabotajlarla sınırlıyor. 
Eylemlerinde vur-kaç taktiği uygulayan tedhişçiler, KGB ajanları tarafın- Öte 
dan yönetiliyor. Şehirlerde arada bir 
bildiriler de dağıtan örgüt, krallığa kar 
şı olduğunu, ülkeye demokrasi getireceklerini öne sürüyor. Getirecekleri de- 


mokrasi vaatleri arasında 
içkinin serbest satılacağı, 
bazı Pavyonların açılacağıvaadleri var, Tedhişçiler Kuzey Yemen'de 
KGB'nin eğitim kamplarında Kübalı subaylar tarafından eğitiliyorlar. 


Mori 
ritanya, 
Fes ile yaptığı 
Savunma 
anlaşmalarını 
.. j p | 

NOUAKCHOTT (AA) 

Moritanya'da iktidar- 
daki askeri komisyon, 
1977 yılında Fas ile imzalanmış olan savunma 
anlaşmalarının iptal edilmesini önerdi. Askeri komisyon, POLİSARİO 
Cephesi ile imzalanan barış anlaşmasını onaylamak üzere iki gün süren 
olağanüstü bir toplantı 
yaptı. 

Bilindiği gibi POLİSA- 
RİO Cephesi ile 5 Ağustos tarihinde imzalanan 
anlaşmadan sonra Fas ile 
Moritanya arasındaki ilişkiler gerginleşti. Bir süre 
önce ise Moritanya tüm 
Fas birliklerinin topraklarından çekilmesini istedi. 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Nijerya Ulusal Spor 
Konseyi'nin 30 görevlisinin, bir futbol karşılaşması sırasında meydana 
gelen ve 25 kişinin ölümü, 
50 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla 
ilgili olarak cinayet suçundan yargılanacakları 
açıklandı. 


Nijerya'da bu ay başında yapılan bir futbol 
karşılaşması sonunda sahayı aydınlatan projektörlerin birden söndürülmesi, seyirciler arasında 
panik yaratmış, olayda 
25 kişi ezilerek ölmüş, 
50 kişi de yaralanmıştı. 


Olayla ilgili soruşturmayı yürüten hükümet 
savcısı olayın Ulusal Spor 
Konseyi görevlilerinin 
dikkatsizliği ve ihmalleri yüzünden meydana geldiği 
sonucuna vardı. 


Nijerya Ulusal Spor 
Konseyi'nin 30 görevlisinin bu nedenle cinayet suçundan yargılanacakları, duruşmanınsa # 
kim ayı sonunda başlayacağı bildirildi 


HABERLER SERVİSİ 

Birleşik Amerika'nın ABD'ye iltica eden Sovyet 
dansörü Gudonov'un eşinin bulunduğu Sovyet yolcu" 
uçağına ,NewYork'taki Kennedy havaalanından kalkış 
izni vermemesinin, iki ülke arasında diplomatik sorun 


dün, hükümet kuvvetlerinin denetimine geçtiği 
açıklanmıştı. 

İran İslam Cumhuriye- 


yarattığı bildirildi, tinin Sesi Radyosu, 
Ajansların verdikleri haberlere göre, Amerika hükü- Sakez kentinin hükümet 
meti de Sovyetler Birliği'nce verilen protesto notosına kuvvetlerinin denetimi- 


resmi karşılık hazırlıyor. 

Sovyet notası üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığının 
yaptığı açıklamada, bayan Ludmilla Vlasova'nın uçaktan kendi isteğiyle inerek,Moskova'ya dönüp dönme- 
e konusunda kararını bildirmesinin beklendiği bildiriliyor. 

Bilindiği gibi temsiller vermek için dört haftadır 
New York'ta bulunan Sovyet Bolşoy Balesinin ünlü 
donsörü Alexander Godunov, Birleşik Amerika'dan 
sığınma hakkı istedi. Godunov'un bu isteği kabul edildi. 
yandan Alexender Godunov'un kocası 
kadar tanınmış Bolşoy Tiyatrosu sanatçılarından Ludmila Viasova'nın da Birleşik Devletlere sığınmak istediği 
öğrenildi, Ancak, Sovyet görevlilerinin kendisini zorla ` 
Sovyetler Birliği'ne götürmeye çalıştıklarını bildirildi. 


ne geçmesinden sonra bu 
kez de Mahabad radyotelevizyon istasyonunun 
baskına uğradığımı ve 
personelin rehin alındığını duyurdu. 

İşgalcilerin, Mahabad 
kentindeki radyo-televizyon istasyonu görevlileri- 
ne, baskın sırasında arızalanan vericileri onarmak için 24 saatlik süre 
tanıdıkları, aksi halde 
kendilerini teker teker öl- 


' eylemlerini 


düreceklerini bildirdikleri 
de haber veriliyor. 

Öte yandan Abdurrahman Kasımlı,hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Tahran'a “ir 
heyet gönderdiklerini 
söyledi. 


Bu arada, İran Kara 
Kuvvetleri Komutanı Vali Fellahi, Sakez kentinde dört gün süren çarpışmalarda 19 askerin öldü- 
günü, bölgeye cephane ve 
yiyecek ikmali yapan bir 
helikopterin de düşürülqozini açıkladı, 

ran Kara Kuvvetleri 
Komutanı, İran İslam 
Cumhuriyetinin Sesi 
Radyosundan yayınlanan 
demecinde, harekat sırasında sivil halkın fazla 
can kaybına uğramaması 
için gereken titizliği gösterdiklerini belirtirken 
çarpışmalarda ölen 
sivillerin sayısı hakkında 
bir açıklama yapmadı. 

Öte yandan, İran'daki 
son gelişmeler üzerine İslam Devrim Mahkemelerinin yetkilerinin genişletildiği bildirildi. 

Bu arada, İran Başba- 


bir bildiriyi bastılar. : 


Geçenlerde Tercüman ve bazı gazeteler, İsa Alptekin 
adında birinin Doğu Türkistan Türkleri adına yayınladığı 
İsa Alptekin, bugün Çin'deki Siri 
yiang-Uygur Özerk bölgesinin bulunduğu yörede hüküm 
sürmüş eski bir toprak ağası Bölgenin halk iktidarının eline geçmesiyle birlikte Türkiye'ye kaçmış bir gerici.Arada çıkıp Doğu Türkistan halkının temsilcisi olduğunu iddia ediyor.1960'larda özerk bölgedeki devrimci iktidarı 
devirmek için zamanın Rus partisi başkanı Kruşçev'e 
bile işbirliği öneren bir mektup yazmıştı.1976'da ise İstanbul'da toplanan İslam Konferansına "Esir İslam Ülke- 


Çin'de milli me 


guna uğradı. 


si" temsilcisi diye katılmaya kalktı.Fakat fena halde boz- 


Bir yandan kaybolmuş cennetlerine tekrar kavuşmak 
için çırpınan İsa Alptekin gibilerin girişimleri, bir yandan sosyal-emperyalistlerin Tibet'i Çin'den koparmak için Tibet'li gericilere kucak açmaları, bizi Çin'de milli 
meseleye eğilmeye sevketti.Çin'de çıkan "Beijing Review" dergisinin 9Şubat 1979 tarihli sayısında yayınlanmış bir yazı bu konuda ayrıntılı bilgi verdiği için, yazı- 
nın kısaltılmış çevirisini okuyucularımıza sunuyoruz. 


SORU: Çin'de kaç milliyet var? 

CEVAP: Çin, M.Ö. 221-207 yillarında hüküm süren Çin Hanedanın- 
dan beri çok milliyetli birleşik bir 
devlettir. Yüzyıllar boyunca çeşitli 
milliyetler ayrılmaz bir bütün olarak kaynaştılar. 

Çin'de Hanların yanı sıra 54 milli 
azınlık vardır. Hanlar ülke nüfusunun 
yüzde 94'ünü, geri kalan 54 milliyet yüzde 6'sını oluşturuyor. Bu milli 
azınlıklardan 10 tanesinin nüfusu 1 
milyonun üzerindedir. Bunlar Çuang, 
Uygur, Hui, Tibet, Moğol, Yi, Miao, 
Kore, Mançu ve Buyey milliyetleridir. 

Çin'deki azınlıklar nüfusun yüzde 
6'sını oluşturmalarına rağmen, ülkenin toplam yüzölçümünün yüzde 50- 
60'ına dağılmış durumdalar. 

SORU; Çin'de milli meseleyi ele 
alırken izlenen ilkeler nelerdir? 

CEVAP: Çin' milli meseleyi ele 
alırken eşitlik ve birlik, karşılıklı yardım, işbirliği ve ortak gelişme ilkesini izledi. 

Milli eşitlik mi yoksa milli baskı 
mı? Milli meseleyi ele alırken proletarya ile bütün sömürücü sınıflar arasındaki temel fark budur. Bu aynı zamanda Marksizm ile revizyonizm arasındaki uçurumdur. Çin'in yeni Anayasasının 4. maddesinde açıkça şu 
belirtilmiştir: "Bütün milliyetler eşitlir. Milliyetler arasında birlik ve 
kardeşlik olmalı, onlar birbirlerine 
yardım edip , birbirlerinden öğrenmelidirler. Herhangi bir milliyete karşı ayrılıkçılık veya baskı ve milliyetlerin birliğini baltalayan hareketler 
yasaktır. Büyük milliyet şovenizmine ve yerel milliyet şovenizmine karşı çıkılmalıdır." 

Örneğin Beşinci Milli Halk Kongresini (MHK) ele alalım. 1000 kişiden daha az olan Hejler dahil 54 azınltk milliyetin tümünün MHK'de temsilcisi vardı, Nüfusun yüzde 6'sını 
temsil eden milli azınlık temsilcilerinin, oranı yüzde 10.9'du. Beşinci 
MHK Daimi Komitesinin 21 başkan 
ve başkan yardımcısından 4'ü (yüzde 
19) milli azınlıklardandır. 

SORU: Çin'in milli azınlıklara karşı siyaseti nedir? 

CEVAP: Çin Komünist Partisi ve 
hükümeti eşitlik ve birlik ilkesi temelinde milliyetlere karşı bir dizi 
siyaset saptadı. Bu siyasetler, milli 
bölgesel özerklik tanımak, milli azınlıklardan çok sayıda kadro yetiştirmek, 
bütün milliyetlere kendi sözlü ve yazılı dillerini konuşma ve kullanma 
özgürlüğü tanımak, milli azınlıkların 
bulunduğu yerlerin kendi ekonomik 
ve kültürel gelişmelerine yardım etmek ve onların gelenek ve göreneklerine saygı göstermektir. 

Çin'de milli bölgesel özerklik, milli meseleyi çözmede temel siyaset- 


tir. Bu şu anlama gelir: Ülkemizde, 
bir milli azınlığın toplu halde yaşadığı veya birkaç milli azınlığın bir 
arada bulunduğu herhangi bir yerde 
bölgesel özerklik uygulanır ve özerk 
bölge, özerk mıntıka veya özerk ilçe 
(veya bayraktarlık) gibi bir yönetim 
birimi oluşturdukları takdirde özyönetim organları kurabilirler. Milli 
özerk bölgelerin hepsi Çin Halk Cumhuriyetinin ayrılmaz bir parçasıdırlar. 
Milli özerk bölgelerde özyönetim 
organları, halk kongreleri ve devrimci komitelerdir. Bunlann tümü de 
Çin'de yerel devlet organlarıdır. 

Milli özerk bölgelerde özyönetim 
organları, yerel devlet organı görevini ve iktidarını sürdürmenin yanı sıra, kanunların tanımadığı yetkiler 
içinde özerklik uygular. Bunlar, milli bir bölgedeki milliyet veya milliyetlerin siyasi, ekonomik ve kültürel nitelikleri çerçevesinde, özerklik 
uygulanmasında özgün kurallar yapabilir ve bunu MHK Daimi Komitesinin onayına sunarlar. Bunlar görevlerini yürütürlerken o yerdeki 
milliyet veya milliyetlerin sözlü ve 
yazılı dil veya dillerini kullanırlar. 
Birkaç milliyetin birarada yaşadığı 
özerk bir bölgede, her milliyet özyönetim organlarında uygun bir şekilde temsil edilir 

Milli bölgesel özerklik, milli mesele konusundaki Marksist-Leninist 
teoriyi Çin şartlarına uygulayarak başında Mao Zedung yoldaş bulunan 
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesince oluşturuldu. Bu siyaset, Kurtuluş Savaşı (1946-49) sırasında kurtarılmış bölgelerde hayata geçirildi. 
1947'de kurulan Nei Moğol Özerk 
Bölgesi, milli bölgesel özerkliğin kurulduğu ilk yerlerden biridir. 


SORU: Çin, çok daha az gelişmiş 
bu milliyetlere nasıl yardım etti? 


CEVAP: Halk Cumhuriyetinin kurulduğu ilk yıllarda, Çin'deki milli 
azınlıkların çoğu hâlâ kapitalizm öncesi sosyal gelişme aşamasındaydı. 
Bazı milliyetler hâlâ kölelik sistemi, 
hatta ilkel komünal sistem şartların- 
da yaşıyorlardı. Milli azınlık bölgelerinin pek çoğunda modern sanayi yoktu. Köylüler hâlâ ilkel yöntemler kullanıyor, hayvancılık yapanlar 
göçebe hayatı yaşıyorlardı. Bu milliyetlerden halkın yüzde 95'inden 
fazlası okuma yazma bilmiyordu. 
Bazıları hâlâ .düğüm ve çentiklerle kayıt tutuyordn 

Devlet, çeşitli milli azınlık bölgelerinde o ekonominin (o gelişmesine 
yardım amacıyla bir dizi siyaset ve 
tedbir uvguladı. Bunlar şöyleydi: 

* Devlet, onların sosyal reformlar 
yapmalarına ve üretici güçlerin önündeki engelleri kaldırmalarına yardım 
etti, 

Sosyal reformlar, demokratik re- 


formu ve sosyalist dönüşümü içerir. 
Demokratik reform esas olarak, tarım 
alanlarında ve otlaklarda feodal toprak sistemini kaldırmak, feodal yükümlülükleri ve feodal sömürüyü kaldırmak anlamına gelir. Buna otlaklarda kamu mülkiyeti ve serbest otlatma sisteminin getirilmesi eşlik etti. 
Mülkiyetin sosyalist dönüşümü, ilk 
önce karşılıklı yardım ekipleri, kooperatifler, daha sonra halk komünleri aracılığıyla köylüleri ve hayvancılıkla uğraşanları giderek kollektif 
ekonomiye yönlendirme amacını güdüyordu, Devlet, azınlık milliyetler- 
den hayvan sahiplerinin mallarını ve 
kapitalist işletmeleri belli bir para 
ödeyerek satın alma siyasetiyle devlet 
mülkü haline dönüştürdü. 

Devlet, reformu, kitleleri seferber 
etme temelinde ve milli azınlıkların 
üst “abakasından gelme şahsiyetlerle görüşerek gerçekleştirdi. Reform 
sırasında milli azınlıkların özellikleri- 
ne ve isteklerine saygı gösterildi. Bu 
şahsiyetler, emekçi halk üzerindeki 
baskı ve sömürülerinden vazgeçmeyi 
ve reformu kabul ettikleri müddetçe, 
devlet, emekçileri onlara karşı amansız bir mücadele yürütmeye ikna etti 
ve uygun bir siyasi yere sahip olmalarına genel olarak da reformdan önceki yaşam düzeylerini sürdürmeleri- 
ne dikkat gösterdi. 

*Ekonomik bakımdan devlet, 
milli azınlık bölgelerinin ekonomilerini milli ortalamadan daha hızlı ge 
liştirmelerine yardım etti. 

* Çok sayıda milli azınlık kadro, 
bilim adamı — ve teknisyen yetiştirildi. 
Yönetim ve meslek yeteneklerini geliştirmelerine yardım edildi 

* Milli azınlık bölgelerinde okullar ve tıbbi merkezler kuruldu, kültürel düzeylerini yükseltinelerine ve 
sağlık koşullarının geliştirilmesine 
yardım edildi. 

* Yazılı dili olmayan ve gelişmemiş milliyetlerin, yazı dili yaratmalarına ve yazılı dillerini geliştirmeleri- 
ne yardım edildi. 

Son 30 yılda bütün milliyetlerin 
birliği güçlendirildi ve ülkenin birleştirilmesi sağlamlaştırıldı. Fakat bu, 
Çin'de artık milli meselenin bulunmadığı anlamına gelmez. Marksistler bunun, özünde sınıfları ilgilendiren bir konu olduğunu bilirler. Sınıflar varoldukça, milli mesele de varlığını sürdürecektir. Yeni Anayasamızdaki, 'Milliyetlerin birliğini baltalayan hareketler yasaktır. Büyük milliyet şövenizmine ve yerel milliyet 
şövenizmine karşı çıkılmalıdır" ve 
“Bütün milli azınlıkları, sosyalist 
devrimlerinde faal olarak destekle ve 
onlara yardım et, böylece sosyalist 
ekonomi ve kültür'erinin gelişimini 
ilerlet"' gibi maddeler, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda milli meseleyi daha iyi ele alma amacını güdüyor. 


sele 


kanı Mehdi Bazergan' 
ın Küba'nın başkenti Havana'da gelecek ay yapılacak Bloksuz ülkeler zir- 


vesine katılmayacağı 
açıklandı. 
Tahran Radyosu, 


Mehdi Bazergan'ın ülkede 
cereyan eden son olaylar 
nedeniyle Havana zirvesi- 
ne katılmaktan vazgeçtiğini, Bloksuzlar. konferansına katılacak İran heetine Dışişleri Bakanı 
İbrahim Yazdi'nin başkanlık edeceğini duyurdu. 

KAYHAN GAZETESİ 
SAHİBİNE SUİKAST 
YAPILDI 

İran'ın başkenti Tahran'da aralarında "Kayhan" gazetesi sahibi Hüseyin Mahriban'ın da bulunduğu bir gruba karşı 
girişilen silahlı saldırı sonucu üç kişi öldü. "Kayhan"' gazetesi sahibi Mahriban'ın seldındar ağır yaralı olarak kurtulduğu ve 
hasteneye kaldırıldığı bildirildi. 

AFP'nin haberine göre 
İran'ın büyük tirajlı gazetelerinden ''Kayhan"' gazetesi sahibi Hüseyin 
Mahriban, Kasr cezaevi 
yöneticilerinden Hacı 
Mehdi Arabi ile oğlu ve 
bir devrim muhafızı otomobille giderken bir motosikletle kendilerini izleyen üç kişinin silahlı saldırısına uğradılar. 

Olayda otomobilde 
bulunan dört kişiden üçnün aldıkları kurşun yaraları yüzünden derhal öldükleri , Mahriban'ın ise 
ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılığı bildirildi. 


DOKUZ KİŞİ 

KURŞUNA DİZİLDİ 

İran'da son iki gün içinde Devrim Mahkemelerinin ölüm cezasına 
çarptırdığı 9 kişi kurşuna dizildi. 

Tahran'da yayınlanan 
Kayhan gazetesi, idam edilenlerden dördünün tran'n kuzeybatısındaki 


Kasrı Şirin kentinde, 
ayırımcı etnik güçlerle 
işbirliği yaptıklafr için 


ölüm cezasına çarptırıldıklarını haber verdi. 

Son idamlarla İran'da, 
devrimden bu yana idam 
edilenlerin sayısı 484'e 
yükseldi. 


OPEC ülkeleri 
Viyana'da 
doların durumunu 
görüşecekler 


TAHRAN (THA) 

Petrol İhraçEden Ülke” 
ler Örgütü (OPEC) üyelerinin 27 Eylül'de Viyana" 
da toplanarak ABD dolarının durumunu görüşecekleri bildirildi. 

Haberi veren İran Maliye Bakan Yardımcısı Sirus İbrahimzade, OPEC' 
in sürekli olarak düşen 
kuru karşısında petrol 
ihraç eden ülkelerin girdikleri zararların ele alınacağını belirtti. , 


İbrahimzade, ayrıca 


OPEC'in doların değerinin tartışılacağını sürekli olarak yalanlama- 


sının nedeninin, doların 
değerinin daha da düşmesini önlemek olduğunu sandığını sözlerine ekledi. 


Kanada, 
Sovyetler Birliği'ni 
protesto etti 


OTTOWA (AA) 
Kanada, Montrealli avukat İrwin Cotler'in Sov 


yetler Birliği'nden sınır 
dışı edilmesi nedeniyle 
Sovyetler Birliği'ni res- 


men protesto etli. Kanada Dışişleri Bakanl 
sözcüsü, Sovyetler Birliği 
Büyükelçiliğinin üst dü 
zeyde bir yetkilisinin bakanlığa çağrıldığını ve 
protestonun kendisine 
verildiğini bildirdi 

Protesto notasında İrwin Cotler'in sınırdışı edilmesinin Kanada ve Sov 
yetler Birliği arasındaki ilişkileri zedeleyeceği belirtildi. 


SWAPO tarafından düzenlenen bir gösteri 


Namibya 


Günü kutlandı 


© Güney Afrika” daki ırkçı rejim 
Namibya’ yı hâlâ 
işgal altında tutuyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

26 Ağustos bütün dünyada Namibya günü olarak kutlandı. Kutlama sırasında Güney Afrika'nın gayrımeşru işgali altında olan bu toprakların ve üzerinde yaşayan insanların özgürlüklerine kavuşmaları mücadelesiyle dayanışma, uluslarârası düzeyde ifade edilmeye çalışıldı. 
Yapılan konuşmalarda, basında yer alan haberlerde, şimdi artık pek az insanın Namibya'nın 
geleceğinden kuşku duyabileceği, Namibya'nın 
çok yakın bir gelecekte bağımsızlığına kavuşa- 


cağı belirtildi. 


Bakır, kurşun, uranyum, ve diğer zengin ma- 
den kaynaklarına sahip olan Namibya, Birinci 
Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Güney Afrika 


kuvvetleri 


tarafından 


işgal edilmişti. 


Savaş sonrasında ise Güneybatı Afrika 'olarak 
bilinen Namibya toprakları Milletler Cemiyeti- 
nin mandasına verilmişti. İkinci Dünya Savaşı 
sona erdiğinde ise Güney Afrika buraya tamamen bağımsızlık vermeyi veya Birleşmiş Milletler vesayet sistemine bırakmayı reddetmişti. 
Güney Afrika'nın ırkçı rejimi, uluslararası 
kamuoyunun bütün çabalarına rağmen gayrımeşru işgalini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler 1946" 
daki ilk Genel Kurul toplantısından bu yana 
Namibya sorunu ile uğraşıyor. Güvenlik Konseyi 1969'dan bu yana Güney Afrika'nın Na- 


mibya'dan 


çekilmesini 


istiyor. Uluslararası 


Adalet Divanı ise 1971'de verdiği bir kararda 
Güney Afrika'nın Namibya'daki varlığının gayrımeşru olduğunu ve bu topraklardan derhal 


çekilmesi gerektiğini 


ilan etmiş bulunuyor. 


Güvenlik Konseyi, 1976'da aldığı bir kararla Namibya'da Birleşmiş Milletler gözetimi ve 
denetiminde seçimler yapılmasını kabul etti, 
Buna karşılık Güney Afrika, buradaki insanların Birleşmiş Milletlerin "'müdahalesi"' olma- 
dan kendi geleceklerini tayin edebileceklerini 


belirtti. 


Türkiye, 1978 Aralık ayında yapılan seçimleri Birleşmiş Milletlerin denetimi altında yapılmadığı için geçersiz bulduğunu Birleşmiş 
Milletlere resmen bildirmiş bulunuyor. Türk 


hükümeti Güneybatı 


Afrika Halk Örgütü 


(SWAPO) dahil, tüm siyasal partilerin eşit biçimde katılacağı seçimlerden yana olduğunu 


belirtiyor. 


IMF Nikaragud ya 22 milyon 
dolar yardım yapıyor 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ 

Uluslararası Para Fonu 
diktatör Somoza'nın 
işbaşından uzaklaştırıl- 


ması sırasında büyük kayıplara uğrayan Nikaragua'ya 22 milyon dolarlık yardım yapmayı karar 
laştırdı. 

IMF'nin Washington 
daki merkezinden yapılan açıklamada, Nikaragua'ya sağlanacak 22 milyon dolarlık yardımın, 
bu ülkenin son bir yıldır 
iç savaş nedeniyle ihraca- 


tının azalması yüzünden 
doğan ödemeler dengesi 
açığının karşılanmasında 
kullanılacağı belirtildi. 

Bir tarım ülkesi olan 
Nikaragua'nın ihraç ürünlerinin başında kahve geliyor. 

Uluslararası Para Fonu' 
unda 44 milyon dolarlık 
kotaya sahip bulunan Nikaragua'nın, bu son yardımla birlikte fondan aldığı kredilerin toplamı- 
nın yaklaşık 34 milyon 
dolara ulaşacağı haber 
veriliyor. 


Hollanda'da işsizlik artarken 
turist avı hızlanıyor 


ROTTERDAM (ÖZEL) 

Geçtiğimiz ay Hollanda'da işsizlik sayısının 
211 bine yükselmesi üzerine turist işçi avına başlandı. Son birkaç gün içinde 50 kadar Türkiye- 
li turist işçi yakalanarak 
Türkiye'ye gönderildi. 
Operasyonların artırılması için Adalet Bakanı 
gizli bir genelge yayınla 
dı. 


İşsizlik oranının sü 
rekli artış göstermesi üzerine turist avına hız verildi. Türistlerin kaldığı 


tahmin edilen pansiyonlara seri baskınlar düzenleniyor. Türkiyelilerin ve diğer yabancıların 
yoğun olarak yaşadıkları 
bölgelerde bulunan yabancıların pansiyon ve 
evleri sıkı aramalardan 
geçiriliyor. Çarşı merkezlerinde rastgele pasaport 
kontrolu yapılıyor. 

Resmi verilere göre sadece Rotterdam kentinde 
10 binin üzerinde Türkiyeli turist işçi bulunuyor. 
Bütün ülkede ise Türkiye- 
li turist işçilerin sayısı 
25 bin kadar. 


27 Ağustos 1979 


aa 


yor. 


bir alın! Tedbir!" 
cenin sorumlusu? 


lediye midir? 


oluyor. 


karşıya 


eldiği, 
È ERER 


önem kazanıyor. 


herşeyi yapıyorlar. 
latıyor: 


değil, 
— Ne yapıyorlar? 


yorlar. 


böyle yapıyor? 


nu verecektir. 


mizdir. 


halka da göstermelidir, 


karşı 
kınmalıdır. 


olabilir. 


Kime karşı grev? 


Diyarbakır, günlerdir 40 dereceyi aşan sıcağın altında cayır cayır yanıyor. Şehrin bir çok 
yerinde zaten sular akmıyor. Elektrikler yanmıyor. Buzdolapları, soğutucular, elektrikli aletler doğru dürüst çalışmıyor. Şimdi bunların üstüne tam 20 gündür çöpler toplanamıyor. Sokak 
aralarından ana caddelere kadar taşan çöp yığınları, güneşin altmda çürüdükçe, hava zehirleniyor, ağırlaşıyor, soluk alınmaz bir hal alı- 


Ve şehir merkezinde yaşayan 300 bine yakın 
insan, bir salgın hastalık kâbusu içinde yetkililere telefon üstüne telefon yağdırıyor: “Ted- 


Kimdir 300 bin insana çektirilen bu işken- 
Grev yapan işçiler midir? Sendika mıdır? Be- 


Aslında, böyle durumlarda bunalan ve eziyet 
çeken çoğu insan, kızacak, yüklenecek birini 
bulma isteği ile, en kestirme yoldan gidiyor ve 
karşısında ilk görduğü de zavallı belediye işçisi 


"Kim toplamıyor çöpleri? İşçiler. 
çalıştırmıyor otobüsleri? İşçiler. Öyleyse bütün 
te eziyetin sorumlusu işçiler." 

Belediye grevleri, halkın menfaatleriyle işçilerin menfaatlerinin görünüşte en fazla karşı 
birbiriyle çelişir göründüğü 
er oluyor. Bu yüzden de belediye 
grevlerinde, işçilerin ve onlara önderlik eden 
sendikaların, mücadelenin haklılığını, greve neden başvurduklarını halka anlatma, ikna etmeye çalışma, kamuoyu yaratma ve mücadelede 
halkın da desteğini kazanma çalışması özel bir 


Ancak, gelen haberlerden öğreniyoruz ki, Diyarbakır Belediye grevinde, grevi yürüten sendika yöneticileri ve bazı işçiler, halkin desteğini 
almak bir yana tam tersine halkı karşılarına almak, Diyarbakırlıları işçilerden ve onların mücadelesinden soğutmak için ellerinden gelen 


Diyarbakır muhabirimiz sendikanın bu tutumunu, yaptığımız telefongörüşmesinde şöyle an- 


'— Sendika Şube Başkanının tutumu hiç iyi 


— Sendika işçileri kışkırtıyor. Bazı işçiler de 
gidip çöpleri kasıtlı olarak caddenin ortasına yayıyorlar. Hatta zaman zaman cadde ortasında 
biriken çöplerin yakılması bile sendikanın yönlendirdiği kişilerce engelleniyor. Bazıları ellerinde sopalarla çöp toplayanları kovalamaya kalkı- 


— Peki niyeti ne Şube Başkanının? Neden 


— Aklı sıra Belediye Başkanı Mehdi Zana'yı 
yıpratacak. Grevi yıpratmaktan başka birşey 
yapmıyor farkında değil. 

— Mehdi Zana ile alıp veremediği neymiş? 

— Mehdi Zana ile Şube Başkanı Zeki Adsız, 
yakın zamana kadar beraberlerdi. İkisi de Özgürlük Yolu taraftarıydı. Sonra ne olduysa oldu, sanırım bazı meselelerde araları açıldı. Şimdi Zeki Adsız, Mehdi Zana'yı zor durumda bırakmak ve yıpratmak için böyle saçma sapan 
işler yaptırıyor işçilere. 

— Peki halk ne diyor? Tepki nasıl? 

— Halk çok kızıyor bu tür davranışlara. İşçilere güven sarsılmış durumda." 

** 

Salgm korkusu içinde sokaktaki çöpleri toplamaya, yakmaya çalışan halka sopa sallamak, 
engellemeye çalışmak. Böyle bir tutumun proletaryanın tutumuyla en ufak bir ilgisi olabilir 
mi? Mücadeleye atılan bir işçi, mücadelesinin 
haklılığını bundan daha fazla zedeleyebilir, 
davasma bundan daha fazla zarar verebilir mi? 

Bizim, gözü dar revizyonist grup menfaatlerinden başka birşey görmeyen, kimbilir hangi 
sebepten evası açıldığı için Mehdi Zana'yı yp 
ratmaktan başka birşey düşünmeyen Genel-İş 
Şube Başkanı Zeki Adsız için söyleyecek pek 
birşeyimiz yoktur. Onun bu davranışını işçiler 
bugün olmazsa yarın değerlendirecek ve notu- 


Ancak, Zeki Adsız'ın kışkırtmalarına kapılıp 
grevin hedefini şaşıran ve halka yönelen Diyarbakır Belediye işçilerine uyarı yapmak görevi- 


Diyarbakır Belediye grevi, halkı etkiliyor, 
dolaylı olarak halka da zarar veriyorsa, bu grevci işçilerin hiç istemedikleri, ellerinden geldiği 
kadar gidermeye çalıştıkları 'bir durum olmaldır. Belediye işçileri, grev boyunca hep bu bakış açısıyla hareket etmeli, bunu tutumlarıyla 


Grevci işçiler, Zeki Adsız gibi revizyonistlerin mücadeleyi haksız bir zemine itmesine ve 
işçilerle halkı karşı karşıya getirme çabalarına 
ıkmalı ve sınıfına yakışır bir tutum ta- 


Bilinmelidir ki, bazı işçilerde ortaya çıkan 
yanlış eğilimin giderilememesi, sadece Diyarbakır Belediye grevine değil, bütün Belediye 
grevlerine gölge düşürebilir. 
ağızlarında yıllar yılı kullanılacak bir sakız 


Kim 


* 


İşçi düşmanlarının 


TÖBANK'ta 45 kişi işten çıkarıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
''obank'ta çalışan 45 


işçinin işine son verildiği 


öğrenildi. Bir süre önce 
Bank-Sen Sendikası bu 
işyerinde (o örgütlenmek 
için faaliyete geçmiş, ancak tabanda geniş bir 
destek bulamamıştı. 
Gelişmeler o sırasında 


işi yavaşlatma eylemine 
başvurduklari bildirilen 
15'i Ankara'da, 30'u İzmir'de olmak üzere toplam 45' işçinin işine son 
verildi. 

Bank-Sen'in işten çıkarmalara karşı İzmir'de 
miting düzenlemek istediği bildiriliyor. 


TOREYİS'in Spor Yazarları Maçka 
tesisindeki grevi sona erdi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı TÖRE- 
YİS Sendikasının, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Maçka Tesislerinde 
7 Mayıs tarihinden beri 
sürdürdüğü grev, taraflar 
arasında anlaşma sağlanması üzerine sona erdi. 
İşçiler, 23 Ağustos tari- 


hinden itibaren işbaşı 
yaptılar. 
TOREYİS Sendikasın- 
dan bildirildiğine göre, 
toplusözleşme ile işçilerin asgari ücretleri 6 bin 
liraya çıkarıldı, aylık ücretlere seyyanen 5 bin lira zan. yapıldı ve çeşitli 
sosyal haklar sağlandı. 


maz kokular yayılıyor. 


40 dereceye varan sıcaklık ve dezenfekte 
edilmeyen çöpler salgın hastalık tehlikesi yaratıyor 


Grevin 20. gününde 
Diyarbakır'da çöpler 


Halkın sağlığını tehdit eden çöplerden, sıcaklığın da etkisiyle çevreye dayanıl- 


caddeye taştı 


@Hergün yüzlerce Diyarbakırlı, Sağlık Müdürlüğüne 
şikayette bulunuyor 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 
Ramazan (Bayramını 
da, Belediyede 20 gün 
önce başlayan grev nedeniyle çöpler içinde 
geçiren Diyarbakır halkı, 
salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunuyor. Şehirin merkez yerlerinde yığınlar 
halinde toplanan çöpler, 
sıcaklığın yüksek olması 
nedeniyle çevreye mikrop yayıyor. Sağlık yetleri, şehirde kolera gi 
bi bulaşıcı hastalık tehlikesinin her geçen gün artmakta olduğunu belirtiyorlar. 
Sıcaklığın yüksek olu- 
u nedeniyle çöplerden 
Savana bir kokunun 
yayıldığı Diyarbakır'da, 
artık sadece mahalle ve 
sokak aralarını değil, şehrin en işlek caddelerini 
dolduran çöpler, halkın 
günlük yaşantısının bir 
parçası haline gelmiş durumda. Çöplerin şimdiye kadar dezenfekte edil- 


: memesi nedeniyle hergün 


yüzlerce Diyarbakırlı 
telefon ve  telgraflarla 
Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunuyorlar. 


ZANA, SENDİKAYI 
SUÇLADI 


Grevi sona erdirmek 
amacıyla bayram arifesinde Vali Muavini Saim 
Cebbar Başkanlığında 
Belediye Başkanı Mehdi 
Zana ve Genel-İş yetkililerinin katıldığı bir to 
lantı yapıldı. Toplantıda 
anlaşmaya varılamaması 
üzerine bir açıklama yapan Belediye Başkanı, işçilerin alacakları olan 58 
milyon lirayı ödemeye 
hazır olduklarını ancak 
sendikanın anlaşmaya 
yanaşmadığını ileri sürdü. Zana şöyle dedi: 

"Yerel Yönetim Bakanlığından 30 milyon 
lira yardım aldık. Belediyeden de koyarak bu 
parayı 58 milyona çıkardık. Ancak sendika yöneticileri bu kez geçmiş dönemlere ait 20 liralık 
maaş farkını öne sürerek 

evi sürdüreceklerini bilirdiler ve 
terkettiler," 

Zana açıklamasında, 
greve neden olan anlaşmazlığın 20 liralık maaş 
farklarının olmadığını ve 
sendika (o yöneticilerinin 
grevi kendi çıkarları gogrultusunda istismar ettik- 
Terini de öne sürdü. 


toplantıyı 


3ÖRELE 
BELEDİYESİNDE 
SÖZLEŞME 
İMZALANDI 
DİSK'e bağlı Genel-İş 
Sendikası ile Giresun'un 
Görele ilçesi Belediyesi 
arasında 2 yıllık toplusözleşme imzalandı. 
İmzalanan sözleşme 
ile Belediyede çalışan 50 
iin günlük ücretlerine 
1. yıl 75, 2. yıl 125 lira 
zam yapıldı. özleşmede 
ayana yemek yardım: aylık net 1250 lira, | yakacak yardımı aylık net 1000 
lira, giyim yardımı 1. yıl 
3 bin 500 lira, 2. yıl 4 
bin 750 lira, çocuk yardımı aylık 100 ile 500 lira arasında ve aile yardımı aylık net 500 lira olarak belirlendi. 


ORDU GENELİ 
ŞUBE BA EAN 
GÖRE 
ALINACAK 
Mahkeme kararına uymayarak Ordu Belediyesi çalışan işçilerin 
direnişinin sürdürülmesi- 
ne ve 144 sgonn iş akitlerinin feshedilmesine neden olduğu gerekçesiyle 
Genel-İş Ordu Şube 
Başkanı Zeki Yaşar Tiryaki'nin görevden alınacağı öğrenildi. 


Bu konuda rapor 
hazırlamak için Ordu'ya 
gelen Genel-Í Genel 


Merkez yöneticileri, Şube Başkanının savunma 
sını aldılar. 


MERSİN 
BELEDİYESİNDE 
GREVE GİDİLECEK 


Genel-Is Mersin Sube 
Başkanı Ethem eli 
yak, Mersin Belediye 
neticilerinin toplusöz eğ 
me hükümlerine uyma- 


raları olmadığını söylüyorlar. Belediyenin parasal bunalımını biz çözecek değiliz. Yasal prosedür tamamlanınca 2 bin 
500 üyemiz grev uygulayacaktır." 


maları nedeniyle greve egideceklerini açık 
Karakuyak şöyle Ka 
"Belediye yöneticileri 
KR A öngördiği bazı hakları vermemekte ısrar ediyorlar. Pa- 


Şehir merkezindeki 300 bin kışıyi bulaşıcı hasta- 


lıkla tehdit eden çöplerin 


yakılması, sendika şube 


yönetiminin tutumu yüzünden engelleniyor. Bu tu- 


tum halkla işçileri karşı karşıya geliriyor. 
dikanın salgın hastalığı teşvik edici tulumu, 


Sen- 
işçi- 


lerin haklı mücadelesini zedeliyor. Diyarbakır hal- 


kı, işçilerden, sendikanın 
renmelerini bekliyor. 


Öte yandan Urfa Belediyesinde uygulanan grevin 8, gününde anlaşmaya varılması üzerine grev 
kaldırıldı. Belediyede çalışan 1080 işçi, toplusöz- 


MC döneminde atıldı hala çıkarılamadı 


Tekel kuyusundaki 
MHP taşı 


İşci Servisi 


Tekel'in 2. MC döneminde görünürdeki Genel Müdürü Esat Güçhan'dı. Fakat gerçek 
Genel Müdür, “Özlük 
İşleri Müdürlüğü" görevi yapan Faik İçmeli 
idi. İçmeli, MC dönemi boyunca MHP'nin 
Tekel'deki beyni oldu. 
MHP'nin bu alandaki 
faaliyetlerinin koordinatörlüğünü yaptı. 

Faik İçmeli'nin dosyası epey kabarıktı. Eski MHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış 
ve Ülkücü İşçiler Derneğinin aktif bir militanı 
olarak çalışmıştı. Cevizli'deki Tekel Ambalaj 
Fabrikasında çalışırken 
işçilere sürekli saldırı 
ve baskılar yaptığı için 
işten atılmıştı. Galatayerleştikten sonra Te- 


saray İşletmecilik Yük- kel Cevizli'ye özel 
sek Okulu kantinini ba- bir önem verdi. Tekel'in 
sıp 6 kişiyi yaralamak- tüm ünitelerinde ve 


bağlı işyerlerinde olduğu gibi düzmece sınavlarla "işçi" ve "memur' 


tan hakkında soruştur- 
ma açılmıştı. Üç defa 
da silah yakalatmaktan 


sabıkası vardı. kisvesi altmda MHP mi- 
GÜREŞÇİ VE litanları Cevizli Tekel'e 
SPORCU OLARAK de yerleştirildi. Tekel' 
YERLEŞTİRİLEN in “dinlenme kampı", 
MHP'LİLER Tüketim Kooperatifi ve 


Faik İçmeli Tekel'e Sigara Fabrikasının bod- 


Tekel Cevizli'de saldırıların başını çeken komando- 


lardan Barbaros Demirtaş (Sol başta otufan) 
geçen cumartesi saldırılardan sonra fabrıkanın 
önünde otururken. Barbaros Demirtaş ile birlikte 
Celal Bayar, Hüseyin Yıldız ve Alper Köseoğlu adlı 
komandolar daha sonraki günlerde fabrikadan atıldılar. 17 komandonun ise fabrikadaki yerleri degiştirildi. İşçiler, Cevizli Ulkücü İşçiler Birliği ve 
MİSK tarafından yönlendirilen 50 civarında komandonun fabrikadan uzaklaştırılmasını talep ediyorlar. 


Perde arkasındaki 
Genel Müdür kimdi? 
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rumundaki kantin tamamen komandoların 
barınma yerleri oldu. 
Tekel'in Cevizli'de bulunan dinlenme kampına güreşçi ve sporcu 
olarak yerleştirilen 
MHP militanları burayı 
karargah olarak kullandılar. 

Alınan kadrolar özellikle kilit noktaları tuttular. Karısı ve kızı da 
kendisi gibi MHP'li olan 
eski Cevizli Sigara Fabrikası Müdürü Rıdvan 
Metal, (o kapıcıbaşılığa 
Faik İçmeli'nin babası 
Osman İçmeli'yi, Emniyet Amirliğine de daha 
sonra Bolu'da öldürülen Mehmet Altın'ı getirdi; 

Yukarda adlarını 
saydığımız bu kişiler üç 
koldan Tekel'de bir 
baskı mekanizması kurdular. Tekel'e hangi amaçla geldiklerini açık 
açık söylüyorlardı: "Biz 
komünistleri temizlemeye geldik”. 


TEKEL DİNLENME 
KAMPI MI? 
KOMANDO 

KARARGAHI MI? 


Tekel dinlenme 
kampı bütün 2. MC döneminde MHP kadroları 
için bir Karargah gibi 
kullanıldı. Burada silah 
talimleri ve "9 Işık 
Doktrini” üzerine eğitimler yapıldı. 

Buradaki toplantıla- 
Ta o zaman Sigara Fabrikası Müdürü Rıdvan 
Metal, kızı Feride Metal, 
(MHP Pendik Belediye, 
meclisi üyesi)ve her ay 
da Gün Sazak katılıyordu. Türkeş'inde bu toplantılardan 3'üne katıl- 


bu tutumuna karşı di- 


leşmeden doğan ücret 
farklarını alamadıkları 
için greve başlamışlardı. 
Yerel Yönetim Bakanı 12 
milyon lira gönderince, işçiler de işbaşı yaptılar. 
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dığı o söyenmekteydi. 
Bu arada Sigara Fabrikasının bodrumunda 
bulunan kantini anlatmadan geçmeyelim. 
Kantinin, Cevizli'ye 
yerleşen faşistler için 
özel bir önemi vardı. 
Kantin uzun süre MHP 
kadrolarının silahlarını, 
sopalarını ve diğer suç 
aletlerini (o sakladıkları 
bir merkez oldu. 
Kantin25 bin liraya 
baştemsilci Nedim Kudoğlu'na kiralanmıştı. O sıralarda Adem adında 
bir çaycı çalışıyordu 
kantinde. İşçiler arasında se “iz, sakin, saygılı 
ve hizmetini iyi yapan 
bir kişi olarak tanını- 


yordu. Tekel MHP'nineli- 


ne geçince, Adem'i Tekel işçileri adeta tanıyamadılar. Adem 2. MC 
döneminde canavar 
kesildi. Çaycılık görevinden B vardiyası kapısına kapıcı olarak verildi. Bütün Tekel işçileri şaşkın bir şekilde 
"Meğer Adem ne sinsiymiş. Meğerse azılı bir 
faşistmiş de biz bilmemişiz" dediler. Adem, 
1978 yılında Tuzla'da 
TİKKO'cu o Sırma'nın 
öldürülmesinden sonra 
da bir değişiklik geçirdi. Birden bire evini 
Tuzla'dan Pendik'e 
taşıdı. Birkaç gün panik 
içinde dolaştı. Şimdi 
bir başka suçtan tutuklu olan bu kişi kantinde bulunduğu zaman 
MHP kadrolarına önder 
işçileri gösteriyor ve ispiyonculuk yapıyordu. 


YARIN: CEVİZLİ 
TEKEL'DE 
MHP OBALARI 


[Aydinlik] 


Cezaevinden kaçtıktan sonra altı kişiyi daha öldürdü 


Tüysüz:” MHP ve 
ÜĞD'den para vesilah 
yardımı alıyordum” 


HABER MERKEZİ 
İstanbul Sağmalcılar 
ı Cezaevinden 2 Kasım 
1979 günü 12 arkadaşıyla birlikte kaçtıktan 
sonra bugüne kadar 6 kişiyi öldüren ve dokuz 
kişiyi yaralayan komando Ferhat Tüysüz, önceki 
gün son cinayetini işlemeye hazırlanırken yakalandı. 


Tüysüz Emniyette verdiği ilk ifadede MHP ve 
ÜĞD'den silah ve para 
yardımı gördüğünü söyledi. 

Adana'nın Baraj semtinde gezerken, görevli 
polislerce tanınıp 'dur' 
ihtarı yapılan Ferhat 
Tüysüz, küçük bir çocuğu rehin alarak palmiye 
ağaçlarının arasında kaybolmak istedi. Ancak ka- 
tl komando, polislerin 
yakalamak için ateş 
açması üzerine teslim olmak zorunda kaldı. 


THA'dan alınan bilgiye göre Adana Emniyet 
Müdürü Cevat Yurdakul, 
Ferhat Tüysüz'ün cezaevinden, bir gardiyandan 
beşbin lira. karşılığında 
demir kesmek için bir 
testere aldıktan sonra 
parmaklıkları keserek 
kaçtığını ve kaçma olayından kısa bir süre son 
ra da Adana'nın Haruniye Bucağının Elbeyli köyüne yerleştiğini belirtti. 

Emniyet Müdürü Yurdakul, bu arada Ferhat 
Tüysüz'ün bir süre önce 
öldürülen Urfa ÜGD Başkanı Fehmi Kasaroğlu' 
nun intikamı için planlar hazırladığını ve Türkiyeyi o Türkeş'in kurtaracağına inanıyorum" 
dediğini de belirtti. 

Cevat Yurdakul, Ferhat Tüysüz'ün sorgulamasının sürdürüldüğünü 
kesinlikle kendisine hiç- 
bir şekilde işkence yapıl 
madığını söyleyerek: 

“Şu ana kadarki sorgulamada Ferhat Tüysüz Adana'da 6 kişiyi 
öldürdüğünü, 9 kişiyi 
yaraladığını ` sekiz 
bombalama olayına karıştığını, Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkücü 
Gençlik Derneğinden 
para ve silah yardımı gördüğünü, bu kuruluşlarla 
skı ilişkiler içinde bulunduğunu söylemiştir" 
dedi. 


Ferhat Tüysüz polise 
verdiği ilk ifadesinde, uzun süredir Adana'da kaldığını, Adana'ya geldikten sonra Yunus Uzun, 
Abdurrahman Kıpçak gibi kişilerle beraber çalıştığını, bu arada altı kişiyi 
öldürdüğünü, dokuz kişiyi yaraladığını, birçok 
kâhvehanenin taranmasına katıldığını ve altı-yedi 
yere bomba attığını itiraf 
etti. 

Adam öldürmenin 
kendisi için çok kolay 
bir şey olduğunu, canı sıkıldıkça adam öldürdü- 
günü, adam öldürmeden 
duramadığını da söyleyen Tüysüz, yine canı sıkıldığı için evden dışarı- 
ya çıktığını, Baraj semtinde dolaştığını, bu sırada kendisini tanıyan 
„polislerin, "Hey ceketli 
dur" diye bağırdıklarını, 
yakalanacağını anlayarak 
kaçmaya başladığını, bu 
arada küçük bir çocuğu 
rehin aldığını da itiraflarına ekledi. 

Tüysüz, ilk ifadesinde 
şanssız olduğunu belirterek, "Ben hep şanssızlığım yüzünden yakalanıyorum. Tam Urfa Belediye Başkanını öldürmeye 
gidecekken yakalandım" 
dedi. 

Öte yandan Ferhat 
Tüysüz'e altı ay kadar yataklık yapan dört kişi de 
gözaltına alındı. Tüysüz" 
ün, Haruniye'nin Erbeyli 
köyünde bazı şahısların 
yanında saklandığını tespit eden Adana Emniyet 
Müdürlüğü, bu köye yaptağı baskında dört kişiyi, 
iki tabanca, 50 adet mermi ve çok sayıda patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında, kullanılan hammadde ile birlikte ele geçirdi. Ele geçirilen şahıslar gözaltına alındılar. Soruşturmanın selameti 
için gözaltına alınanların 
isimleri saklı tutuluyor. 


Adana Emniyet Müdürlüğü, Tüysüz 'ü yakalayan polislere 10 günlük 
<n verdi ve polislerin 
isimlerini saklı tuttu. 

TUYSÜZ,DURAK 

İNŞAATTA 

SAKLANIYORDU 

Ferhat Tüysüz'ün, 


—ğ— İİ yakalandığı yere çok ya 


@ Katil komando adam öldürmenin 
kendisi için çok kolay olduğunu, canı 
sıkıldıkça adam öldürdüğünü söylüyor 


© Tüysüz’ e altı ay kadar yataklık yapan 


© Ankara'da meydana gelen olaylarda 


dört kişi gözaltında 

üç kişi öldürüldü 
kın olan Durak İnşant 
Şirketinin yaptırdığı 
apartman O inşaatlarında 
saklandığı öğrenildi. 


Edindiğimiz bilgilere göre, Tüysüz , burada birkaç 
arkadaşıyla birlikte çalışıyor gözüküp para alıyordu. 


FERHAT TÜYSÜZ 
CEZAEVİNDEN 
KAÇMIŞTI 

1962 doğumlu olan 
komando Ferhat Tüysüz, 
Orhan Karaca ve Mustafa Yaşar'ı öldürmek ve 
11 kişiyi de yaralamak 
suçlarından yakalandıktan sonra Sağmalcılar Cezaevine konmuştu. Yakalandıktan sonra verdi 
ifadesinde 'ülkücü' görüşü 
benimsediğini ve MHP'yi 
desteklediğini açıklayan 
Tüysüz, 200 sene hapis 
cezasıyla yargılanıyordu. 

Ferhat Tüysüz, arkadaşları Veli Can Oduncu, 
Oğuzhan Cengiz, Yusuf 
Arpacık, Mustafa Yılmaz, 
Vedat Kasımlar, Murat 
Güler, Fuat Çatalbaş, Ömer Oyar, İsmet Koçak, 
İsmail Erdoğan, Nizamettin İşçi, Halil Güven 
adlı komandolarla birlikte 2 Kasım 1978 günü 
cezaevinin görüşmeci mahallinde bulunan demir 
parmaklıkları keserek ve 
-arada bulunan camı kırmadan çıkararak kaçtı. Kaçışın şekli, kaçışın planlı 
olduğu ve dışandan da 
komandolara yardım 
edildiği kanısını uyandırıyordu. 

ANKARA'DA BİR 
KOMİSER ÖLDURÜLDÜ 


Ankara'da Toplum 
Zabıta Müdürlüğünde görevli Komiser Osman İnan, sabaha karşı saat 
02.00 sıralarında kimliği 
belirsiz kişilerin açtığı 
ateş sonucu vurularak 
öldürüldü. 

Ankara Aktepe Havacılar Sitesinde oturan Osman İnan'ın olaydan bir 
gün önce de evinin kurşunlandığı anlaşıldı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri İnan'ın 
bir gün önce evini kurşunlayanlarca öldürülmüş olabileceğini ve soruşturmanın bu yönde 
sürdürüldüğünü» belirttiler. 

Öte yandan olay 
yerindeki taze duvar yazılarından Osman İnan'ı 
öldürenlerin Halkın Kurtuluşçuları olabileceği ü 
zerinde de duruluyor. 


BİR BEKÇİ 

BİR POLİSİ 

ÖLDÜRDÜ 
Ankara Emniyet Siyas Şube Müdürlüğünde 
görevli polis memuru 
Hikmet Ürkmez, önceki 
gece saat 21.30 sıralarında Ankara Emniyet Koruma Müdürlüğünde görevli bekçi İlbey Karasakal tarafından bıçaklana- 


rak öldürüldü. 
Olayın bir bakkal dükkanında bekçi İlbay 


Karasakal'ın polis memurumdan içki ısmarlamasını istemesi, polis memurununda bunu reddetmesi ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile meydana geldiği 
öne sürüldü. 

Sanık bekçinin olaydan sonra yakalanarak 
gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü 
açıklandı. 


'NALLIHAN'DA BİR 
KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 


Ankara'nın Nallıhan ik 
çesinde gece yarısı meydana gelen olayda, Polis 
Eğitim Enstitüsü öğrencisi olduğu belirlenen bir 
kişi, Mesut Korkmaz adlı 
bir genci tabancayla öl- 


dürdü. 
Nallıhan Kaymakam 
Vekili Niyazi İlhan'dan 


alınan bilgiye göre İlçe 
Merkezinde Polis Eğitim 
Enstitüsü öğrencisi olduğu belirlenen Aziz Erkan, saat 23.45 sıralarında Mesut Korkmaz adlı 
bir şahsı tabanca ile ağır şekilde yaraladı. Agır yaralanan Mesut 
Korkmaz, Beypazarı Has 
tanesine götürülmek üze- 


* re yola çıkarıldığı sırada 
öldü. 


Kaymakam Vekili İk 
han, sanık Aziz Erkan'ın 
yakalandığını ve ilçe 
merkezinde çıkması muh 
temel olaylar için de sıkı 
güvenlik önlemleri aħn-' 
dığını söyledi. 


ESENTEPE'DE 
ÇATIŞMA 

Ankara'nın Esentepe 
semtinde Ovacık yolu üzerinde bulunan Dostlar 
Kıraathanesi önünde önceki gece iki karşıt görüşlü grup birbirlerine 
taşlı sopalı saldırıya geçtiler. Giderek büyüyen 
olay sırasında, kıraathanede oturmakta olan lise 
öğrencisi Mehmet Kurt 
tabancayla vurularak yaralandı. 


ESKİŞEHİR'DE BİR 
KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 


Eskişehir Yalaman adasında çıkan çatışma 
sonunda lise öğrencisi 
Osman Güçlü öldü, Serdar Çatalorman adındaki 
çocuk da yaralandı. Olaydan sonra Ankara Jandarma Assubay Hazırla- 
ma Okulu öğrencisi olan Levent Aksoy tabanca ile ateş ettiği gerekçesiyle yakalandı, ayrıca olayla ilgili olarak yedi kişi gözaltına alındı. 
DİNAMİT ÇALANLAR 

YAKALANDI 

Kocaeli Hereke yakınilarındaki Otoyol Şanti- 
| yesinden dinamit çalanla- 
| rn aynı şantiyede görevli 
liki gece bekçisi olduğu 
| tespit edildi 

Şantiyeden bir ton dinamit, altı bin otuzkilo 
dinamit lokumu ile yüz 
metre fitil çalan Lütfü 
Erbil ve Ali Aytum adlı 
bekçiler (o yakalandıktan 
sonra ilk sorgularında 
suçlarını itiraf ettiler ve 
şantiyede çalışan Cemal 
Erbil, Muammer Demircioğlu ve Mehmet Çoluk 
adlı işçilerin de kendilerine yardım ettiklerini 
açıkladılar. Yakalanan 
sanıklardan Lütfü Erbil' 
in üzerinde 7.65 mm çapında bir tabanca bulunduğu açıklandı. 

MALATYA'DA BİR 

KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 

Önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından ağır yaralı olarak Malatya 
Devlet Hastanesi kapısına 
bırakılan genç dün gece 
kurtarılamayarak öldü. 
Ölen genci yaralı olarak 
hastane kapısına bırakan 
kişiler otomobille kaçtılar. 28 yaşlarında olan 
gencin Arguvan ilçesinin 
Eğmir köyünden olduğu 
ve sol eğilimli olarak tanındığı öğrenildi. 


TİKP ÜSKÜDAR 
İLÇESİ SALDIRIYA 
UĞRADI 

Türkiye. İşçi Köylü 
Partisi Üsküdar ilçe binası önceki akşam bir grubun saldırısına uğradı. 
Ümraniye'de bulunan 
parti binasına içeride 
kimse olmadığı bir sırada 
saldıran kişiler, camları 
kırarak kapıları ve kilitleri tahrip ettiler. 

TİKP yöneticileri, saldırıyı İGD veya Dev Solcuların yapmış olabileceğini belirttiler. 


PATLAMALAR 


İstanbul'daki İran 
Konsolosluğunun bahçesine dün kimlikleri bilinmeyen kişilerce patlayr 
cı madde atıldı. 

Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü yetkilileri büyük 
bir gürültüyle patlayan 
bombanın bir ses bombası olduğunu ve konsolosluğun Erkek Lisesi 
tarafındaki bahçesine 
konulduğunun saptandığını belirttiler. 

Bayramın ilk günü gece saat 12.45 sıralarında 
Üsküdar Çiçekçi pasajı 
bombalandı. Olaydan 
sonra saldırgan komandolardan biri yakalandı. 

İlgililer olayın bundan 
bir kaç gün önce Üsküdar 
MHP İlçe Sekreterinin 
Plakçı dükkanının bombalanması olayına bir misilleme niteliği taşıdığını. 
bildiriyorlar. 


27 Ağustos 1979 


KANGRENLEŞMİŞ 
BİR SORUN: 


Korhan Atay 


STOKLANMIŞ İLAÇLAR... 
İLAÇ BULAMAYAN HASTALAR... 
ZAM ÜSTÜNE ZAM GÖREN 
İLAÇLAR VE... 


Paketlemenin 
adı ilaç üretimi” 


Türkiye'de yılların bitmeyen çilesi, ilaç yokluğu. Özellikle son altı ayın ve günümüzün giderek 
büyüyen problemi. P 

Ellerinde reçeteler eczane eczane dolaşan hastalar. 

Lastik top, terlik, kozmetik, plaj malzemesi, oyuncak satan eczaneler, 

Üzerindeki fiyatın dört, beş katına müşteri bulan, fiyatı her ay çizilip yamına bir yenisi yazılan 
ilaçlar. 

Trinitrin bulamayan kalp hastaları, İnsülin bulamayan şeker hastaları, Streptomisin bulamayan 
veremliler... 

Ve yakalanan yüz milyonlarca liralık depolanmış ilaçlar. 

Sürekli imalat yapıp, fiyatları beğenmedikleri 
için satışa çıkarmadıklarını söyleyen ilaç firmaları. 


İlaç sanayisinde dışa bağımlılık 
egemenaır 


İlaç sanayisi, aktif maddesinin tamamına yakını, 
yardımcı maddesinin büyük ço, unluğu yurt dı- 
Şından ithal edilen bir sanayidir Türkiye'de. Ve büyük büyük fabrikalar, anonim şirketler , holdingler, 
bu maddeleri hap yapıp, şurup yapıp, güzel renkli 
şişeler, kutular içinde ambalajlayıp piyasaya sürerler,biz ilaç yaptık diye.. 

Milli Savunma Bakanlığının sınırlı üretimi bir 
yana bırakılırsa, ülkemizdeki ilaç yapımı tümüyle 
özel sektörde toplanmış durumdadır. Üretimin 

üzde 85'i, sekizi yabancı otuz firmaca yapılır. 
ani, bu sektör kamunun yer almadığı, dışa 
pk koşulların egemen olduğu bir yapıya saiptir. 

Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 20 binin üzerinde ilaç ruhsatı alınmış olmasına rağmen, halen piyasada 4 bin dolayında ilaç çeşiti bulunmaktadır. Bu rakamın büyük çoğunluğu birbirlerinin yerine geçebilecek nitelikte, küçük farklılıklarla, değişik isimler altında satışa çıkarılmış ilaçlardan oluşmaktadır. Ülkemizdeki bu pan a 
karşı , Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık örütü (WHO) 17-21 Ekim 1977 tarihleri arasında 

enevre'de yaptığı toplantıda, gelişmekte olan wi 
kelere tavsiye edilecek temel ilaçların seçimi konusunu ele alarak, bu konuda 210 temel ilaçtan oluşan bir örnek liste yayımladı. 4 bin ve 210 rakamları arasındaki çelişki bile, halk sağlığı açısından 
belirleyici bir öneme sahip olan ilaç sorununu sıradan bir tüketim maddesi gibi ele alan anlayışı,kolayca gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, 
yurt ekonomisine milyarlarca liraya malolan bu 
renkli, küçük kutülar, evlerdeki "mini eczane"'ler 
de çöpe atılmayı bekler durur... 


Depolar ne saklar? 


Fabrikalarda ambalajlanan ilaçların bir bölümü 
ecza apar aracılığı ile dağıtılır. Son aylarda 
had anaya ulaşan ilaç Kl Eee depolar da 
paylarını aldılar, Bir bölümü, boşalan rafları ile 
‘yok’ satmaya başlarken, bir diğer bölümü, başka 
adlarla kullandığı diğer depolara ellerindeki ilaçları fatura ederek ortama uymaya çalıştı. Başka bir 
bölüm depo sahibi ise ellerindeki tüm malı adresleri bilinmeyen pel depolarına,hatta Adana'da olduğu gibi çiftliklere sakladılar. Buralardaki ilaçlar 
elaltından karaborsaya sürüldü, şimdi 

zamlı fiyat mühürleri vurularak satılıyor. 


Eczanelerin sattığı... 


Türkiye'de eczanöler; bebelere lastik top, bü 
yüklere ortopedik terlik, yağlı saçlara yeşil, kuru 
saçlara kirmizi şampuan, saçı kabaranlara sprey 
ilaç soranlara "yok" satar, 

'Tüm İstanbul'u adım adım dolaşıp elinizdeki reçetedeki dört kalem ilaçtan ikisini bulabildiyseniz kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Hele bir de 
emekli iseniz, o zaman hasta olmamaya bakın. Reçetenizdeki ilacı bulamadığınız takdirde, eczacının 
size eşdeğer bir ilaç satmasına, formülündeki maddeler aynı dahi olsa,olanak yoktur. Emekli Sandığı, isim farklı olduğu için parasını ödemez çünkü, 


Ya hastalar? 


Antibiyotiklerin büyük bir kesimi, kalp ve damar hastalıkları ilaçları, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, antiepileptikler bulunmazken bilmem 
hastaların halini anlatmak için fazla dil dökmeye 
gerek var mı? Tabii sözümüz ekonomik olanakları kısıtlı büyük kesime. Y oksa ülkemizde "yok voktur", bedelini ödeyebilene. Eğer ödeyebilirseniz 
beş katını üzerindeki fiyatın bulunup buluşturuluverir istediğiniz her ilaç. Bütün bunlara rağmen 
reçetenizdeki üç kalem ilacı bir araya yetirebildiyseniz en sonunda, hiç olmazsa beşyüz lirayı da gözden çıkarıverin artık. 


5 yazıp 3 koyanlar 


Bâkanlık, ilaç fiyatlarını respit etmektedir. 
Hammadde, ambalaj, işçilik giderlerini inceden inceye hesaplayarak. Ama ilaç üreticisi,az bulduğu 
fiyatları artırabilmek için, harıl harıl ürettiği ilaçları piyasaya sürmeyerek, suni darlıklar yaratabilmektedir. Hem de bunu bakanlığın uygulamasına 


üzerlerine 


«abrikalar, anonim şirketler, noldıngler, yüzde 85'i 
dışarıdan gelen maddeleri hap yapıp, şurup yapıp, güzel renkli şişeler, kutular içinde ambalajlayıp piyasaya 
sürerler, biz ilaç yaptık diye, 


MW 
vavai 


HE 
Türkiye'de birçok ilaç fabrikası vardır. Bu fabrikalar 4 
bin çeşit ilacı, aktif maddesinin tamamına yakınını 
yardımcı maddesnin de buyuk çoğunluğunu yurt 

dışından ithal edip "üretirler", 
tepki olarak yaptığını açık açık söyleyerek, Öte 
yandan imalatçı, fiyatını beğenmediği ilacın üzerine beş yazdığını, içine üç koyarak kendi açısından ilacın maliyetini düşürebilmektedir. Bakanlık 
ise piyasadaki binlerce tür ilacı bu açıdan denetleyebilmek olanağından yoksundur. Bu konuda- 
ki tek kuruluş olan Ankara'daki Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsü çağdaş teknolojinin çok gerisinde kalmıştır. 

İşte insan sağlığının en temel ihtiyaçlarından 
ilaçta önümüze cıkan tablo budur 


YARIN: Kim ne diyor? 


izmir Fuarı Sovyet 
pavyonunda yine 


mevsim defileleri var 


İZMİR (OZEL) 

İzmir Fuarında, geçen Yıl olduğu gibi bu yılda 
her gece Sovyet pavyonu tarafından defile düzenleniyor, Gürcistan pavyonunun önündeki defileyi 
8 Gürcü kızı sunuyor. Halk dansları ve halk « junları adı altında sergilenen defile, günlük bayan kıyafetleri şeklinde takdim ediliyor. 

Halk dansları ve halk müziği denmesine rağmen, Batının son dans parçalarıyla podyuma çıkan mankenler, en modern danslarla son moda gece kıyafetleri sunuyor, kendi deyimleriyle "'çağdaş kadın"'ı simgeliyorlar, 

İzleyicilerin defileden çok etrafa gülücük yağdıran mankenleri görmeye gelmesi de dikkat çeken noktalardan biri. 


Gun gom 
| 
| 


ir ye . 
Kıbrıs'ın A Türkiye'den gidenler 
i 7, ys ara 
sosyal yapısı | Kıbrıs'ın sosyal yapısını değiştiriyor 
Kıbrıs'ın nüfusu yablasık ola- | 
rak 700 bin'dir:. Bunun 550 bin 
kadarı Rum milliyetinden, 120 bin 
kadarı da Türk milliyetindendir. 4 
Geriye kalanlar ise, Ermeni, Maro- | 
nit ve İngilizlerdir. Buna göre Kıbrıs'ta Türkler toplam nüfusun yüzde | 
18'ini oluşturmaktadırlar. 
| 1974'te kii 'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesinden sonra adanın 
| topraklarının yüzde 40'ı Türk tarafı- | a v B a E a 
nin eline geçti. Eskiden birarada yaşayan Türkler ve Rumların yaşam- l 
ları büyük bir karışıklığa sürüklendi. | 
Türk tarafının eline geçen bölgede > 
yaşamakta olan 200 bine yakın, va $ , r A 
Rum milliyetinden halk, evini, tar. | © Türkiye'den Kıbrıs'a yerleşenlerin 
lasını „atölyesini, işyerini, kısacası im: 
herşeyini bırakarak Güney'e göç, | Sayısı 50 bini buluyor 
mek zorunda kaldı. Güney Kıbrıs" 
ta yaşamakta olan 46.000 kadar l 
Türk de yapılan bir anlaşma uyarınca Kuzey'e göçtü. Bu durum, Kıbrıs'ın fiilen ikiye bölünmesi anlamına geliyordu. 


© 120 bin olan Türk kesimi nüfusu 
Türkiye'den gelenlerle 170 bini buldu 


© Maraş bölgesinde daha çok Mersin ve 
Antalyalılar yerleşmiş 


Son günlerde Kıbrıs'ta Türk kesiminin bağımsız 
devlet ilan edeceği yolunda haberler yayılıyor. Aslında Kıbrıs Türk kesimi 5 yıldır fiilen ayrı bir devlet 
olarak davranıyor. Bu 5 yıl Kıbrıs Türklerine ne getirmiştir? Kıbrıs Türk kesiminin ekonomisi ve sosyal durumu ne gibi değişikliklere sahne olmuştur? Bu yazımızda bu konuva açıklık getirmeye çalışacağız. 


2 TÜRKİYE,İSKAN POLİTİKASIYLA KIBRIS'IN 
SOSYAL YAPISINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR 


1974'teki askeri müdahaleden sonra, Kıbrıs'ın Türk 
kesiminde Rumların terkettiği köylere, işyerlerine, 
tarlalara, evlere Türkiye'den getirtilen göçmenler doldurulmaya başlandı. Lefkoşe'deki Türkiye Büyükelçiliği, göçmenlerin nereye yerleşeceği, ne kadar toprak 
alacağı, kendilerine ne kadar kredi verileceği vb. konularını düzenliyor ve uygulamayı denetliyordu. 

Yayınladığımız belge- 
den de görüleceği gibi, 
1977 Mart ayına kadar 
Türkiye'den Kıbrıs'a göç 
ederek yerleşen ailelerin 
sayısı 5 bin 182'dir. Bunların toplam nüfusu ise 
23 bin 603 tür. Bu rakam, bugün 50 bin'i geçmektedir. İskan politikası halen de sürdürülmekte 
ve her gün yeni yeni Türkiyeli göçmenler Kıbrıs" 
ın Türk kesimine yerleşmektedir. 1974 müdahalesinden önce Kıbrıs'ta 
yaşayan Türklerin sayısının 120 bin olduğu gözönüne alınırsa, göçmenlerin sayısının kabarıklığı 
görülebilir. Bu kadar kalabalık bir göçmen kitlesinin Kıbrıs'ın sosyal yapısında önemli değişmelere yol açacağı aşikardır. 
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31 Mart 1977 yılına kadar Türkiye'den Kıbrıs'a 
yerleştirilenlerin sayısını gösteren resmi belge. . 


MARAŞ'TA 

“MERSİNLİLER" VE 

"ANTALYALILAR" Yukarıdaki haritada 
BÖLGELERİ 1974'ten sonra Türkiye'den 


adaya gönderilen Türklerin 
yerleştikleri belli başlı 
bölgeler gösterilmektedir; 
Türkiye'den gönderilen 
insanlar 50'den fazla 
yerleşim bölgesine 
dağıtılmışlardır. Bu 


Öte yandan, Denktaş- 
Xipriyanu Anlaşmasında 
öncelik verileceği belirtilen Maraş bölgesinde de 
iskan politikası sürdürül- 


mektedir. Rumlara geri yerleşim bölgelerinin çoğu 
verilmesi üzerinde tar- eski Rum köyleridir . 
tışma „ve görüşmelerin ceo 

sürdüğü Maraş'a Mersin : 
ve Antalya'dan gelen lumlararası görüşmeleri 


baltalayıcı bir rol oynamasıdır. Çünkü bu politika, Kıbrıs'ın geleceği konusunda Türk tarafının 
sık sık verdiği "barış" ve 
“federatif çözüm" demeçlerinin sahteliğini 
gözler önüne sermektedir. Bu politikanın hedefinin, bağımsız bir Türk 
devletinin ilanı olduğu 
kanısı yaygınlık kazanmaktadır. 


Türkler yerleşmiş durumdadırlar. Burası şimdiden "Mersinliler" ve 
"Antalyalılar" bölgeleri 
olarak anılmaya başlamıştır. Bir anlaşmaya varılması halinde, bu bölgeye yerleştirilen göçmenleri bekleyen ise yeniden 
göç ve huzursuzluktan 
başka bir şey değildir 

İskan politikasının önemli bir sonucu va, top- 


Kıprıs'a yer 


Maraş sokaklarında Anadolulu Kadınıar, 
leştirilmişler. Ama hayatlarında önemli hiç bir değ 
şiklik yok. 


Rus yanlısı AKEL, Kipriyanu” ya 


kabineye alacağı kişiler konusunda 
baskı yapıyor 


Aydınlık 


Bayram ziyareti 


Gittiğimiz bütün bayram ziyaretlerinde hep 
aynı sorularla karşılaştık: 

-Bu anarşi nasıl duracak ? 

Solcular da birbirini vuruyor. Bu işin sonu 
nereye varacak? 

-Sol neden bu kadar parça parça? nasıl birleşecek? 

İncirli semtinde bir emekçi ailesiyle beraberiz. Hani şu Etlik katliamı" diye bilinen, MHP' 
lilerin bir kahvede insanları yere yatırıp yedi kişiyi öldürdükleri semtte. 

.Anlatıyorlar: 

“Bizim mahallede MHP'li falan yok. Ama sol 
cu geçinenlere bakarsanız herkes faşist. Camiye 
giden faşist, oruç tutan faşist, namaz kılan faşist. Burada beyliklerini ilan etmişler. Gelen geçen yabancıyı faşist deyip dövüyorlar. 

-Mahallemizin altındaki A şağı Eğlencesemtin 
de tanıdıklarım, akrabalarım var. Oraya gidiyorum diye bana "sende mi faşist oldun?" diyorlar. Çünkü o mahallede MHP'liler fazlalıkmış. 
Ama ben onlarla tartışıyorum. Siz solcu falan 
değilsiniz diyorum. Öyle olsa halka biraz yakın 
olurdunuz. Kimse sizi sevmiyor. Halkın sevmediği adamdan solcu olur mu? diye soruyorum. 
Bizim eve Aydınlık gazetesi alınıyor diye krzıyorlar. "'0'gazete faşist" diyorlar, Aydınlık'ın 
yazdıklarını anlatıyorum, onların yaptığının 
yüzde birini yapabiliyor musunuz diyorum. 
Okudukları yok. Bir cevap veremiyorlar. 

-Bir gece kapının önündeki gürültülere 
uyandım. Bizim evin duvarına kocaman İGD 
diye yazıyorlar. Simsiyah. Pencereye çıktım; 
bağırıp çağırdım, gittiler. Öbürsü gün sabah bir 
bakayım ki H.K. diye yazmışlar bu sefer de. 
Sanki ben ötekilere kızdım diye bunlar da kendilerinden sanmışlar. 

Piyangotepe'deki olayı gazeteler güzel yazmadı. Bir tarafını eksik bıraktılar. 

İki tane MHP'li bir gün solcuların oturduğu 
kahveye geldiler, "'Biz onlardan ayrıldık. Bu yolun bir kurtuluş olmadığını anlayıp vazgeçtik" 
dediler. Sahte solcular kalkıp "vay faşistler, bizim kahveye nasıl gelirsiniz" diyerek bunları 
dövdüler, hastanelik ettiler. 

Daha sonra kahvede yedi kişinin öldürülmesi 
olayında katillerin arasında bu iki kişinin de olduğu anlaşıldı. O gün onlara öyle yapmayıp kazanmaya çalışsalardı böyle olmayacaktı. O fukaraları katillerin yanına ittiler göz göre göre. 

“Dedim ya bizim mahallede MHP'li falan 
yok, Ama bunların yaptıklarına halk o kadar kızıyor ki, MHP'liler gelip zaptetse kimse sesini 
çıkarmayacak. Bütün yaptıkları faşistlerin işine 
yarıyor. Halka yararlı bir şey yaptıkları yok. 

Akşamleyin NATO yolunun son durağında 
bir evde bayram ziyaretindeyiz. Hani şu Apocuların Ankara'da yuvalandıkları, Mehmet Uzun'u öldürdükleri semtte. 

Evde yedi çocuk var. Yedisi de başka görüşten, Bir MHP'li yok. Bir de Apocu. 

En küçük onüç yaşında, bu sene orta ikiye 
geçmiş. "Dev Solcuyum" diyor. "Neden?" diye 
soruyoruz. "Okuldaki arkadaşlarım öyle de ondan" diyor. 

Yaşlı baba ise CHP taraftarı. Evin içindeki 
durumu unutmuş gibi bize soruyor: 

-Bu sol niye böyle param parça evlat, nasil 
birleşecek”? 

“Biz de tam size bunu sormaya hazırlanıyorduk” diyoruz. "Bu kadar fraksiyonu bir arada 
tuttuğunuza göre bunu en iyi siz bilmelisiniz!" 

"Bunlar sahte devrimci, ben bunlardan bahsetmiyorum" diyor. "Bomba atıp, adam öldürüp, halkı sindirenlerden kime ne hayır gelir. 
Benim sorduğum, gerçek sol nasıl birleşecek, 
halkı kendine nasıl inandıracak? Böyle olunca- 
ya kadar biz Ecevit'i kurtarıcı görmeye devam 
edeceğiz" 

Yaşlı baba ile tartışmaya başlıyoruz. Sonuç- 
ta anlaşmaya vardığımız nokta, aslında iki çeşit 
sol olduğu. Biri Rusya'dan idare edilip halkı 
birbirine düşürmeye çalışan sahtesi. Öteki Türkiye'yi düşünüp, halkla birleşen gerçeği. Sahtesiyle birleşenin halkla birleşemeyeceğinde anlaşıyoruz. Tartışmayı dinleyen yedi fraksiyon 
hiç sesini çıkarmıyor. 

Mahalleden başka misafirler geliyor Biz izin 
isteyip çıkarken, yaşlı baba (o “konuşacaklar 
miz bitmedi, daha konuşacak çok şeyimiz var 
sizlerle "" diyor. 
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LEFKOŞE 

Kıbrıs Rum Yönetimi 
Temsilcisi Spiros Kipriyanu'nun önümüzdeki birkaç gün içinde yeni kabinesini açıklayacağı bildirildi. 

Rum kaynakları, Rus 
yanlısı AKEL Partisinin, 
kabineye alınacak kişiler 
konusunda Kipriyanu'ya 
baskı yaptığını haber ve- 


riyorlar. Aynı kaynaklar, 
AKEL'in yanı sıra EDEK 
Partisinin de aynı konuda Rum Yönetimi liderini sıkıştırdığını belirtiyor. Revizyonist AKEL 
Partisinin, Kipriyanu üzerindeki baskısını özellikle 
Eğitim Bakanlığına atanacak kişi konusunda artırdığı, gelen haberler arasında. 


Köy halkı Bekiran 
Aşiretinin korkusundan 
iki yıldır dağlarda yaşıyor 


SİLVAN (ÖZEL) 


Siirt'te bir köy halkı, 
Bekiran Aşiretinin korkusundan iki yıldır dağlarda 
yaşıyor. 

1977 yılı Mart ayı içim 
de hayvan gübresi yüzünden Kozluk 'ilçesininı Simaika bucağına bağlı 
Kaletepe köyü İnanlı 
mezrası halkı ile Bekiran 
Aşireti arasında çatışma 
çıkmış, olayda 3 kişi ölmüştü. Bu olaydan sonra 
512 kişilik mezra halkı, 
Bekiren Aşireti ve aşiret 
reisi İzzet Yaman'ın korkusundan evlerini terkederek dağlara çekilmişti. 

Terkedilen köyde 40'a 
yakın ev yakılıp yıkılmış, 
hayvanlar ve eşyalar gaspedilmiş, mezra topraklarına Bekiran Aşiret tarafından el konulmuştu. 

Konuyla ilgili olarak 
konuştuğumuz köy muh- 


-tarı İhsan Kocağa şunları 


söyledi: 
“İki yıldan fazla dağlard. Bekiran :Aşiretinin 


korkusundan yaşıyoruz. 
Can güvenliğimiz yoktur. 
Defalarca yetkililere konuyu ilettik. Maalesef şu 
ana kadar cevap alamadık. 
Biz de insanız, biz de birer Türkiye vatandaşıyız. Neden bizimle ilgilenilmiyor." 


Kendi köyünde benzin istasyonu açtı 


AĞA BENZİN YOKLUĞUNA ÇAREYİ BULDU 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 
Yurdun dörtbir yanında olduğu gibi Silvan'da 
da benzin ve mazot kıtlığı sürerken, yörede herkesin tanıdığı ağa Abdülkadir Azizoğlu, "Köylü 
vatandaşları rahata kavuşturmak istediğini" ileri sürerek kendi köyünde 
bir benzin istasyonu kurdurdu. 

Azizoğlu, Meydan köyünde kurdurduğu benzin istasyonunun açılış 
töreninden sonra törene 
katılan Silvan Tugay Komutanı, Kaymakam Vekili, «Emniyet Amiri, Müftü, Ziraat Bankası Müdürü ile bazı memur ve subaylara evinde bir iftar 
yemeği verdi. Yemekten 


CHP Milletvekili Ahmet Hamdi | 
Çelebi Londra'da öldü 


CHP Ankara Milletvekili Ahmet Hamdi Celebi geçtiğimiz cumartesi günü Londra'da ame- 


liyat edilirken öldü, 


kullanmıştı. 


sayısı 209'a düştü. 


Kalp damarlarının değiş tirilmesi için Londra" 
da bulunan Ahmel Hamdi Çelebi, Harley Street 
Klinikte tedavi ediliyordu. 

Bir süre önce Londra'ya giden Çelebi, son 
Sıkıyönetim oylamasında Türkiye'ye gelerek oy 


yeri nkara Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin 
ölümü ile CHP'nin Millet Mecelisindeki sandalye 
/ 


sonra bir konuşma yapan 
Abdülkadir Azizoğlu 
şunları söyledi: 


"Bana ağa diyorlar. 
Halbuki ben ağa değilim. 
Halk işin hizmet eden 
bir vatandaşım, Burada 
benzın ve mazot istasyonu açmam halkın yararınadır. Halk içindir. Ben 
şahsen toprak reformu 
istiyorum. Ama köylüler 
istemiyorlar. Şöyle ki, 
reform çıkarsa her köylüye on dönüm toprak 
düşer. Halbuki ben her 
köylüye 100 dönüm toprak veriyorum, Köylü vatandaşların kazancının 
yüzde 10'u benimdir, Bu 
arada köylüler benden 
çok memnundur." 


ANKARA 


27 Ağustos 1979 


Yukardakiler-Aşağıdakiler 


TV'de 9 haftadır "Yukardakiler-Aşa- 
Ennan (Upstairs-Downstairs) adlı bir 
ngiliz dizi filmi sunuluyor. İki kısım ve 
26 bölün olarak izleyeceğimiz dizinin 
ABD devlet televizyonunda da programa 
alındığını biliyoruz. 


, Yukardakiler -Aşağıdakiler” 20. yüz. 
yıl başı İngiliz toplumunu konu ediniyor. 
Meclis üyesi Bay Bellamy'nin konağın. 
daki yaşantı çeşitli küçük olaylarla sergi. 
leniyor. Bir yandan üst kattaki ev sahip. 
lerinin, öte yandan alt kattaki hizmetçi 
ve uşakların yaşantısı, karşılaştıkları çeşitli kişisel sorunlar anlatılıyor. Her bö. 
lümde ya Bellamy ailesi bireylerinin ya 
da onların hizmetçisi ve uşaklarının bir 


sorunu ön plana geçiyor. Ama bütün bölümlerin ortak özelliği üst kattakilerle alt 
kattakileri karşı karşıya getirmesi ve aralarındaki ilişkiler üzerine belirli bazı değerlendirmeler yapılması. 


"Yukardakiler -Aşağıdakiler” dizisi, 
karşımıza kalın çizgilerle birbirinden ayrılmış iki uzlaşmaz sınıfı çıkarıyor. 

Emekçi insanlarla onların hizmet ettikleri efendilerini izliyoruz ekranda. 
İki sınıf arasındaki .çelişkiler zaman zamanaçık bir biçimde gösteriliyor. Bellamylerden James'in,hizmetçi Sarah'ı gebe bırakıp ilişkisini kesmesi, yine hizmetçilerden Mary'nin benzeri bir durumla 
karşılaşması ve konağı terk etmesi, çe- 


Diziden bir görüntü 


18 Ağustos Salı 


'de hu hafta | 


19.30 ÇEVRE KORUNMASI (9) 

19.45 ANADOLUYA: Programda, Harput yöresinden bir köy düğününün tanıtımı ve şifalı sulardan yararlanma konusunda söyleşi yer alıyor, 

21.15 TV'DE TÜRK SİNEMASI: Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve Tarık Akan, 
Müjde Ar, Ayşen Gruda, Hulusi Kentmen'in 
rol aldığı "öyle Olsun" adlı film yayınlanacak. 


29 Ağustos Çarşamba 


19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ: (Mevlüt Dede) 
2000 BİR KONU BİR KONUK: Türkiye Muharipler Derneği Genel Başkanı Emekli General Celil Gürkan, Jülide Gülizar'ın 30 Ağustos 
Başkumandanlık Meydan Muhaberesine ilişkin 
sorduğu soruları yanıtlıyor. 

2150 TV FİLMİ: Yönetmenliğini Fielder 
Cook'un yaptığı ve başrollerini Roman Bieri ile 
Jane Wyatt'ın paylaştıkları. "Bir Aşk öyküsü" 
adlı film yayınlanacak. Lou Gerig çok ünlü bir 
beyzbolcüdür, Elenor ile evlenir fakat Lou omurilik iltihabı hastalığına yakalanmıştır ve ölü 
mü beklemektedir. 


30 Ağustos Perşembe 


14.00 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖ- 
RENLERİNİN NAKLEN YAYINI 

17.15 TV OYUNU:9 Ağustos-9 Eylül, 1922 
İzmir Kuva-i Milliye çalışmalarını konu alan bir 
televizyon oyunu ekrana geliyor. 

19.00 MONDROS'TAN LOZAN'A: 30 Ekim 
1918'de başlayan Misak-ı Milli'nin kabulünü Lozan'da perçinlenmesi ile sonuçlanan yeni Türkiye'nin kuruluşu konusunda bir açık oturum 
yavınlanacak. 

21.50 TV'DE TÜRK SİNEMASI: Yönetmenliğini Agah Hün'ün yaptığı ve başrollerini Ayhan 
Işık, Sezer Sezin, Turan Seyfioğlu, Hulusi Kentmen'in paylaştıkları "Meçhul Kahramanlar" 
adlı film yayınlanacak. Filmde anlatılan olay 
İstiklal Harbi sıralarında geçmektedir. 


31 Ağustos Cuma 


2120 TV'DE SİNEMA: Yönetmenliğini Gordon Douglas'ın yaptığı ve başrollerini James 
Cagney, Barbara Payton, Helena Carter'ın paylaştıkları "Yarına Veda" adlı film yayınlana. 
cak, Film, hapisten kaçan bir mahkumun başından geçen olayları anlatıyor. 


1 Eylül Cumartesi 


18.15 OLİMPİYAT II: Montreal Olimpiyatları- 
nın İkinci bölümü yayınlanacak. 

21.15 SEYAHATNAME: Dizinin son bölümü 
yayınlanacak. 


Z Eylül Pazar 


1750 TATİL SİNEMASI: Yönetmenliğini 
Anthony Mann'ın yaptığı ve başrollerini James Stewart, Artur Kennedy ve Julin Adam'ın 
paylaştıkları "Irmağın Dönemeci" adlı film 
yayınlanacak. Film, Amerika'da göç ederek 
kendilerine çiftlik yapabilecekleri bir yer arayan topluluğun başlarına gelen olayları konu ediniyor. 

20.00 KIZIL TİLKİ TEPESİ (3) 

2120 BUGÜNÜN KADINI HELEN (5) 


“Annem Annem" adlı dizi filmin yapımcıları Sema Okay ve Atilla Özgür 


Afet Ilgaz'ın çocuk 


televizyo 


bir biçimde sergilen- 


lişkilerin gerçekçi 
mesinin örnekleri 


Ancak, “Yukardakiler -Aşağıdakiler" 
dizisi, toplumsal gerçekier karşısında aldığı tavır ve getirdiği çözümlerle esas olarak olumsuz bir nitelik taşıyor. Dizi, hizmetçi ve uşaklara her şeye karşın, efendilerine saygı, sevgi ve bağlılık duymayı 
öneriyor. Hemen hemen her bölümde 
efendilerinin çıkarları ve mutluluğu için 
çaba gösteren uşak ve hizmetçilerin bu 
görüşleri dile getirdiğini görüyoruz, Kahya Hudson, hizmetçi Rose gibi tipler, seyircinin en çok sempati duyduğu kahra- 


manlar olarak bu fikirlerin temsilcileri o- . 


luyorlar, Örneğin Rose, evin Almanya'da 
yüksek öğrenim görmüş genç kızı Elizabeth'in başlıca dert ortağı olarak çıkıyor 
karşımıza. Her konuda ona akıl veriyor, 
onun mutluluğu için çaba harcıyor. Yine Kahya Hudson, her olayda Bellamylerin itibarlarının sarsılmamasına calışıyor. 


“Yukardakiler Aşağıdakiler" dizisi 
emekçilerin efendilerine bağlılığı temasını 
işlerken, efendileri de son derece anlayışlı, ölçülü, uşak ve hizmetçilerinin sorunlarıyla yakından ilgilenen insanlar olarak gösteriyor. Örneğin yörenin mülk 
sahiplerinin hizmetçileri için bir piknik 
düzenlemeleri, Bellamylerin hamile hizmetçi Mary ve çocuk hırsızlığı yapan yaşlı hizmetçi Bridges'e yakın ilgi göstermeleri vb. gibi. 

Dizi, toplumdaki çelişkili sınıfların birbirlerine saygılı bir biçimde bir arada 
yaşamaları gereğini daha iyi vurgulayabilmek için iki sınıftan da olumlu-olumsuz insan tipleri göstermeye çalışıyor. 
Yukardakiler arasında da, aşağıdakiler 
arasında da olumsuz kişilerin, yoz ilişkilerin varolduğu savunuluyor. Örneğin 
Sarah ve Mary'yi gebe bırakan efendiler kadar, önüne gelen hizmetçiye sataşan 
bir uşak tipiyle de karşılaşabiliyoruz. 
Ya da yaşlı hizmetçinin hırsızlık yapmasıyla vb. Böylece dizi belli sınıfları eleştirmekten dikkatle kaçınıyor ve olumsuz insanları eleştirmekle yetiniyor. 
Buna karşılık seyirciyi iki sınıf içinden de 
bazı kişilere karşı olumlu tavır almaya 
zorluyor. 


"Yukardakiler -Aşağıdakiler" gerçekte yaşanmış olaylardan yola çıkılarak hazırlanmış. Ama çoğu yabancı dizilerde 
rastladığımız gibi toplumsal gerçekler 
karşısında saptırıcı, hedef şaşırtıcı bildirisiyle amacını ortaya koyuveriyor: 
Smıf çelişkilerini yumuşatmak ve sınıflararası barışı savunmak. Dizinin oyunculuk, yönetim, dekor, kostüm, görüntüleme gibi alanlarda TV filmleri için başarılı denebilecek bir düzey taşıması ise bu 
olumsuzluğun etkisini artırıyor. 


romanını Kartal Tibet 


Balkan Yüzme Şampiyonasında madalya 


kazanan tek yüzücümüz Murat Özüak 
© Şampiyonada 18 Balkan, 10 Türkiye, 


12 Yunanistan, 9 Romanya, 
77 Bulgaristan ve 8 Yugoslavya 


rince seyircileri selamlarken. 
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Her iki takımın da bozuk bir futbol ortaya koyduğu maçta; Erol'un 35. daki- 


kada attığı Fenerbahçe golü. . 


ye 


Başarılı yüzücümüz Murat Özüak 2. geldiği 200 metre karışıkta yarışmayı biti- 


< e 


Zevksiz geçen maçta 


Fenerbahçe, Adanaspor'u yendi: 2-1 


HAKEMLER: İhsan Türe 3, Turgut Sezener 3, Sı- 


raç Sevinçer 


FENERBAHÇE: Adem 3, Tuna 2, Emin 2, (Bahri 
1) Erol 3, Cem 3, Yaşar 2, B.Mehmet 2, Önder 2, Ra- 


şit 2, Cemil 2, Ali Kemal 2 


ADANASPOR: Malik 2, Şevket 2, Mustafa 3, Halis 
2, Timuçin 2, Vedat 2, Ahmet 3, (Nevzat 2) K.Kadir 


3, Özer 2, İrfan 2, Ali Rıza 2 (Kayhan 1) 


İstanbul İnönü Stadın- bahçenin, kazandığı faul atışını B.Mehmet kullandı. 


daki maça Galatasaray' 


da Naci ile ver-kaça giren 
Vedat Adanasporun beraberlik golünü attı. 

57. dakikada Yaşar'ın 
aşırtma pasını yakalayan 
Ali Kemal müsait durumda iken, kötü bir vuruşla topu dışarı attı. 

58. dakikada Emin 
çıktı Bahri girdi, 65. dakikada ise Ahmet yerini 
Nejat'a bıraktı, 


rekorları kırıldı 


© Murat özüak biri bronz, biri gümüş 
olmak üzere iki madalya kazanaı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) havuzunda dört gündür devam 

etmekte olan Balkan Büyükler Yüzme Şampiyonası dün sona erdi. 

Türkiye, Yunanistan, 
Romanya, Bulgaristan ve 
Yugoslavya'nın katıldığı 
Şampiyonada 18 Balkan, 
10 Türkiye, 12 Yunanistan, 9 Romanya, 7 Bulgaristan, 8 Yugoslavya rekorları kırıldı. 

Balkan Yüzme Şampiyonasında 1'i gümüs ve 1" 
ibronz madalya olmak üzere Murat Özüak ülkemize iki madalya kazandırdı. Özüak, gümüş madalyayı 200 metre karışıkta 2.12.63'lük derecesiyle, bronz madalyayı 
ise 200 metre kurbağalamada, 2.31.83'lük derecesiyle aldı, Ayrıca Özüak 200 metre kelebekte 
2.13.56 ile (elemede), yine 200 metre kelebekte 
2.11.20 ile (finalde), 200 
metre kurbağalamada 
2.37.35 ile kırdı. Başarılı 
yüzücümüz Özüak son 
günde 400 m Karışık Erkeklerde de 4.48.74 ile 
yeni Türkiye rekoru kırdı. 


Sabri Özün de 100 
metre kelebekte (elemelerde) 0.59.57'lik derecesi ile yeni Türkiye rekorunu kırarken finalde bu 
derecesini aşamadı. 


Şampiyonanın ilk 
gününde Murat Özüak, 
Zafer Atamer, Ahmet 


Nakkaş ve Güneş Ev- 


ginden kurulu ekibimiz 
4 X 200 Serbest Bayrak 
yarışında, 8.27.30 ile 
ikinci gun, murat Özüak, 
Zafer Atamer, Hakan 
Atay ve Sabri Özün'den 
oluşan ekibimiz 4 X 100 
m Karışık Bayrak yarışında 4.14.19 ile ve dördüncü gün Zafer Atamer, 
Ahmet Nakkaş Güneş 
Evgin, Murat Özüak'tan 
oluşan ekibimiz. 4 X 100 
serbest Bayrak yarışında 
3.46,03 ile yeni Türkiye 
rekorlarını kırdılar. 
` Bayanlarda Sebla Tanık, Yasemin Savtekin, 
Mısra Tutanç ve Yakut 
Alça'dan kurulu ekibimiz 4x100 metre karışık 
bayrak yarışında 5.01.04 
ile beşinci oldular ve yeni 
Türkiye rekoru kırdılar. 

Ayrıca Mısra Tutanç 
200 metre kelebekte yaptığı derece ile şampiyonada finale kalabilen tek 
bayan yüzücümüz oldu. 

18 Balkan rekorunun 1l'ni Bulgaristan, 4' 
ünü Romanya, 22'sini 
Yunanistan, 2'sini de Yugoslavya kırdı. 

Dört gün süren şampiyona sonunda puanlar 
söyle: 


BAYANLAR 
1—Bulgaristan 179 
2— Romanya 179 
3— Yugoslavya 123 
4— Yunanistan 79 
5— Türkiye 17 
ERKEKLER 


1— Bulgaristan 196 
2— Yugoslavya 146 
3— Romanya 112 
4— Yunanistan 110 
5—Türkiye 66 


dan son anda transfer ettiği B.Mehmet ile başlayan Fenerbahçe, beklenen futbolunu ortaya ko- 
Yamadı. Fenerbahçenin 
ilk yarıdaki tutuk futboluna karşılık, Adanaspor, beraberliğe razı bir 
futbol ortaya koydu. Kısa paslarla orta sahada 
top gezdiren Adanaspor, 
35. dakikada golü yemesine rağmen, ilk yarıdaki 
oyun stilini bozmadı. 

İlk yarının en önemli 
dakikası hiç kuşku yok 
ki 19, dakikaydı. Bu dakikada Ali Kemal'in nefis 
ortasını Raşit kafa ile Ya- 
Şar'ın önüne bıraktı, Yaşar'ın yatarak attığı sert 
şutu Malik, kornere çelmeyi başardı 


B.Mehmet'in Adanaspor 
defansı arkasına gönderdiği topu iyi takip eden 
Erol, Fenerbahçe'nin go- 
Tünü attı. 

Adanaspor ikinci yarı- 
ya Ali Rıza'nın yerine 
Kayhan'ı alarak başladı. 
Fenerbahçe'nin ikinci 
yarıda canlı bir futbol 
ortaya koyması beklenirken, golü atan taraf Adanaspor oldu. 54. dakika- 


76. dakikada Tuna' 
nın ortasını yakalayan 
Raşit, çok kötü bir vuruşla topu auta attı. 

81. dakikada Fenerbahçe, Adanaspor kalesi 
önündeki karambolde 


Raşit'in ayağından tartış- 


malı bir gol attı. Adanasporun itirazları sonucu değiştirmeye yetmedi. Maç 
Fenerbahçenin galibiyeti 
ile sona erdi. 


DİĞER SONUÇLAR 


GÖZTEPE 3 — GALATASARAY 1 
TRABZONSPOR 0 — BURSASPOR 0 


ZONGULDAKSPOR 1— GAZİANTEPSPOR 1 
ESKİŞEHİRSPOR 2 — RİZESPOR 1 
KAYSERİSPOR 1 —DİYARBAKIRSPOR 1 
A.DEMİRSPOR 4—ORDUSPOR 0 


Seyircilerin tezahüratıyla tiribünlere giden Özüak'a tebrikler 


TV'ye uyarlıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Afet Ilgaz'ın "Annem Annem" 

adlı çocuk romanı, sinema oyuncusu 

ve yönetmeni Kartal Tibet tarafından TV'ye uyarlanıyor. 


Yapımı, Sema Okay ve Atilla Özgür'e ait olan, 30'ar dakikalık 6 böliümden oluşacak dizi, çocuk filmi 
olarak hazırlanıyor, o Çekimine 
bugünlerde başlanacağı belirtilen film 
ekim ayında ekrana gelecek ve "Haberler"den önceki çocuk programları arasında sunulacak. 

Senaryosu da Afet Ilgaz'a ait olan 
“Annem Annem"de küçük bir kızın 
yaşam öyküsü anlatılıyor. 


12 yaşındaki Hacer'in ailesi ekonomik güçlükler içinde bocalamaktadır. Bir gün Hacer'in annesi üç çocuğunu ve kocasını terk ederek başka biriyle kaçar. Küçük kızın yaşam 
savaşı bundan sonra dahı zor şart- 


lar içinde geçer. Kasabada bir eve evlatlık verilir. Fakat orada barınamaz. 
Bu arada fabrikaya girip çalışmaya 
başlayan anne, çocuklarının içinde 
bulunduğu zor durumu görüp onları tekrar yanına alır. Anne sigortalı 
ve sendikalı değildir. Daha sonra sendikaya girer ama yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak ölür. 

Hacer'in daha önce mektuplaştığı 
öğretmen kiz, üç kardeşi yanına alır. 
Bir süre sonra, öğretmen kızın evlenmesiyle üç çocuk yine ortada kalr. 

Yıllar geçer. Hacer büyümüştür. 
Öykü, Hacer'in kardeşlerinin sorumluluğunu hissetmesi yle biter. 

Dizinin yapımcılarından Sema 
Okay filmin bildirisini şöyle açıklıyor: "Mutluluklar, mutsuzluklar, ölüm; hepsi yaşamı meydana getirir. Önemli olan doğru adımlar atabilmektir " 


"Kendirin öyküsü” yayına hazırlandı 


ANKARA (ÖZEL) 

Kendirin öyküsünü konu alan 
"Kendir Hasatı" programının çekimi 
tamamlanarak yayına hazırlandı. 

Ankara Televizyonu Eğitim Şubesi yapımcılarından Cafer Özilhan tarafından hazırlanan program 5 Eylül günü ekrana gelecek. 

Cafer Özilhan programın hazırlanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi 

"Ülkemizde özellikle dokuma, 
halıcılık, ambalaj sanayinde kullanılan kendir bitkisinin tarladan, 
fabrikaya, kullanma alanına kadar 
geçirdiği devreleri inceleyerek televizyon izleyicilerine aktarmaya çalıştık. 

"Kendir bitkisinin yoğun olarak üretiminin yapıldığı Kastamoau ilimizin Taşköprü yöresinde üreticilerin sorunlarımı ve fabrikada 
çalışan işçilerin sorunlarını kısıtlı 
da olsa yansıtmaya çalıştık. 

"Programın yayını seçim yasaklarına rasllaması dolayısıyla kendir 
ve çeşitli sorunları ayrınlılı olarak 


sermek olanağımız olmadı. Yalnız 
cendirin tanımı ve ülke ekonomisinleki yerini belirlemeye çalıştık." 


Programın yapımcısı Cafer Özilhan 


35. dakikada Fener- 


Akdeniz Oyunlarında 
yelkencilerimizden önemli 


bir başarı beklenmiyor 


EN 


1971 yılında İzmir'de yapılan 
Akdeniz Oyunlarında ülkemize bir 
gümüş madalya kazandıran yelkencilerimiz, Yugoslavya'nın Split kentinde yapılacak olan 8. Akdeniz 
Oyunlarına kendi o bölgelerinde 
hazırlanıyorlar. 5 Eylül tarihine dek 
sürecek olan milli takım kampına 
Levent Özgen, Nihat Yenal, Ahmet 
Uysal, Orhan Türker ve Hakan Bilgisever katılıyor. 

Split'e gidecek kafilede ise Federasyon Başkanı Alp Akman ekip 
şefi olarak bulunuyor. 


veniz kıyısının çok geniş bir yer 
kapladığı ülkemizde “Yaz Sporu" olarak 
bilinen yelken sporu gelişebilme olanakları bulamamaktadır. Az sayıda kişinin 
bu sporu yapabilme olanakları bulduğu 
ülkemizde, milli takıma girenler de bu az 
sayıda kişi arasından seçilmektedir. 

Uluslararası yarışmalarda başarılı olamayan yelkencilerimizden , Akdeniz Oyunlarında da önemli bir başarı beklenmiyor. 

Kendisiyle görüştüğümüz Yelken Federasyonu Genel Sekreteri Güler Uçar, 
Akdeniz Oyunlarında önemli olanın dostluk olduğunu ifade ederek '"Bugüne dek 
katıldığımız Akdeniz Oyunlarında, kendi 
yelkenlerimizi götüremediğimiz için, kiralık teknelerle yarışmak zorunda kalıyorduk, bu da başarımızı önemli ölçüde et- 


yağıyor... 


Hazırlayan: 
İzzet Sefa 


— Mill. 
AKDENİZ 
OYUNLARI 


4 


Yelken Federasyonu Genel Sekreteri Güler Uçar "Akdeniz Oyunlarında onemli oian 
dostluktur '' diyor. Akdeniz Oyunlarındaki başarısızlığımızı kiralık teknelerle yarışmak zorunda kalmamıza bağlıyor. 


kiliyordu. .. dedi. Güler Uçar, yelken 
sporunun Sorunları hakkında da şunları 
söyledi: 

“Yelken sporunun bugün kitle sporu 
haline getirilebilmesinin önündeki en büyük engel, malzeme eksikliğidir. Örneğin, 
tekne olmayınca yelken sporu da yapıla- 


mamaktadır... Türkiyenin 26 bölgesinde faaliyetlerimiz var. Bu bölgelerde var 
olan eğilimi tatmin edebilmek için, ilk 
planda en az 15 bölgede kadrolu antrenöre gereksinme duyuyoruz... Bu ihtiyaçlarımız karşılandığı zaman yelken sporunda da hamle yapılabileceklir." 


27 Ağustos 1979 


a a S 


İşte “Apo”. .. 


(Baştarafı 1.Savfada) 
lerle birlikte Ulusal Kurtuluş Ordusu (UKO) adlı 
bir örgüt oluşturdu. Ancak bu örgüt, şeflerinin 
isminden dolayı Apocular olarak anılmaya başlandı. Apo,o sıralar ipe 
sapa gelmez fikirler savunuyor ve kimse tarafından önemsenmiyordu. 

Apocuların o 1977'ye 
kadar pek sesleri çıkmadı. Ancak bu tarihten 
sonra Apocular şiddet 
eylemlerine başladılar. 
Bu değişiklikte, Apo'nun 
bazı karanlık güçlerle 
kurduğu ilişkilerin önemi rolü olduğu söyleniyor. 
Bu tarihten sonra hızla 
silahlanan Apoculara, işsiz güçsüz insanlarla, 
TİKKO gibi örgütlerde 
yeralmış ve birçok saldırının faili olan karanlık 
kişiler katıldı. Yine 
1977'de Apo, babasının 
MİT mensubu ya da 
muhbir olduğu söylenen, 
Kesire adlı bir kızla evlendi. 

Apo, çevresine topladığı karanlık kişileri vurucu timler şeklinde örgütledi ve kendilerinden 
olmayan herkese saldırttı. Doğulu olup da kendilerine haraç vermeyen 
herkesi "milli hain" ilan 
etti. Ağalar ve aşiretler 
arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmaya çalıştı. Apocular adlı eşkiya çetesi şimdiye kadar 
onlarca kişiyi katletti, 
kahve taradı, kasaba işgal 
etti, yol kesti, haraç topladı... Apocular kendilerinden avrlanlar için 


19.00 HABERLER 


mahkeme kurup ölüm kararları aldılar ve uyguladılar. 

Apocular son olarak 
kendilerine Kürdistan İşçi Partisi (Partiye Karkere Kürdistan-PKK) adını 
taktılar. 

Apo, taraftarlarına talimatları kaset bantlarıyla 
gönderiyor. Görüşlerini 
de yine bantlarla açıklıyor. Genellikle Ankara ve 
öteki büyük şehirlerde 
bulunuyor, arada bir ise 
Doğu'yu dolaşıyor. 


Islahiye 


(Baştarafı 1.Sayfada) 
yi gözaltına alaırdı. UOZaltına alınan işçiler dal. 
sonra serbest bırakıldı. 

Genel-İş Sendikası işçilerin maaş ve ikramiyelerinin hâlâ ödenmemesi üzerine, bugün İslahiye 
Belediyesinde greve gideceklerini açıkladı. 


Gazeteci 


(Baştarafı 1.Sayfada) 
dürü ve Spor Yazarı Yavuz Özkan'ın cenazesi An 
kara'da kaldırıldı. 

Özkan'ın cenazesi, 
Ankara'daki cenaze töreninden sonra toprağa verilmek üzere doğduğu 
yer olan Kayseri'nin İnce. 
su İlçesine gönderildi. 

1963 yılında gazeteciliğe başlayan Özkan, çeşitli gazetelerde görev almıştı. 


19.05 OKUYALIM TARTIŞALIM: Günışığı 
Hoşçakal adlı kitabın yazarı Ülkü Tamer tanıtılarak resimlerle özetleniyor, daha sonra çocuklar yazarla ve birbirleriyle kitabı tartışıyor- 


lar. 


19.30 SPOR: Spor olayları ve dış kaynaklı spor 


filmleri yer alıyor. 
20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER: Programda Skriya- 
bin'in Patetik Etüdlünü Gülsin Onay (Piyano) 


seslendiriyor. 


21.20 DOSTLUK ÜZERİNE: 13.yüzyılda Anar. 
dolu ve o günün koşullarında yaşamış, mutsuzlara umut, karamsarlara ışık olmuş Hacıbektaş 
Veli'nin insan sevgisi ve hoşgörüsünün anlatıldığı proğramda bu yüce ozanın bugün için de geçerli olan görüşlerine yerveriliyor. Sunullah Arisoy'un sunduğu programı Levent Ersin hazır- 


ladı. 


21.40 YUKARIDAKİLER AŞAĞIDAKLER: 
Sürekli filmin 10.bölümü yayınlanacak. 
22.30 TÜRK HAFİF MÜZİĞİ: Işıl Yücesoy 


şarkı söylüyor. 


22.50 BENİM GEMİLERİM: Bütün ailesi denizci olan bir çocuğun geleneklere uygun olarak 
denizcilik mesleğinieğmesinin! öyküsü anlatılı- 


yor. 


TRI 1 


05.00 Açılış ,Proaram ve 
Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar 
ve Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler ; 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.00 Kısa Haberler 

09.02 Kadın Dünyası 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Türküler ve Oyun 
Havaları 

11.20 Hafif Müzik 

11.40 Şarkılar 

12.10 Öğle Özeri 

13.00 HABERLER 

15.20 Şarkılar 

15.40 Ha*if Müzik 

16.05 Türküler Geçidi 


TRT 2 


Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Türküler 

09.45 Müzik Sözlüğü 

10.15 Necdet Tokatlıoğlu" 
dan Şarkılar 

10.30 Sağlığımız 

10.50 Türküler ve Oyun 
Havaları 

11.30 Yarının büyükleri 
Çocuklarımız 

12.00 Çeşitli Sololar 

12.20 Mustafa Sağyaşar" 
dan Şarkılar 

12.40 Deyimler, Deyişler, 
Ezgiler, 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 

14.00 Gönül İpek'ten 
Şarkılar ve Tanbur 
Soloları 


07.00 Açılış ve Program 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Barok Müzik 
10.00 Çağdaş Sanatçılarımız 
10.30 Diskoteğimizden 
11.00 Öğleye Doğru 
12.20 Türkçe Haberler 
12.03 İnailizce Haberler 
.Ou Konser Saati 
14 20 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 


RADYO 


16.30 Şarkılar Geçidi 

17.02 Akşama Doğru 

18.01 Çocuk Bahçesi 

19.00 HABERLER 

20.02 Çocuklar için on 
Dakika 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Şarkılar 

21.02 Türküler Geçidi 

21.40 Şarkılar 

22.02 Hafif Müzik 

22,40 Türküler 

23.00 HABERLER 

23.40 Türküler ve Oyun 
Havaları 

24.00 Kısa Haberler 

00.02 Gece Konseri 

00.55 Kısa Haberler 

01.00 Program ve Kapanış 


14.30 Çeşitil Müzik 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Türküler 


17.00 Türk Yorumcuları 

17.30 Fasıl 

18.00 Türk Halk Müziği 
Toplu Programı 


18.30 İşte Doğa 

19.00 HABERLER 

20.15 Küçük Konser 

21.00 Bir Sanatçının Gün- 
100 


21.30 Bizden Sesler 

22.00 Türküler Geçidi 

23.00 Küçük konser 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz 
Soloları 

23.55 Program ve kapanış 


16.00 Oda Müziği 

17.00 Türkçe Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 
17.06 Plaklar Arasında 
18,00 Stüdyo Fm 

19.00 Akşam Konseri 
20.00 Liedler ve Aryalar 
20.30 Melodiler Geçidi 
21.00 Müzik Takvimi 
22.00 Türkçe Haberler 
22.06 İngilizce Haberler 
23.00 Pazartesi Konseri 
24,00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kkapanış 


Bakan Hükümet... 


(Baştarafı 1 Sayfada) 
Fehmi Güneş saat 10.30" 
da düzenlenen brifingde 
bilgi alırken ilçe merkezinden gelen silah sesleriyle toplantıya ara verildi 


Henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı saldırganlar tarafından ilçe belediye binasından çıkarken öldürülen Ali Gelener' in Bucak Aşiretine 
mensup olduğu ve Bucak Aşireti Reisi AP Urfa 
Senatörü Hasan Oral'ın 
vekilliğini yaptığı öğrenildi. 

Cinayetin ilçede gerginliğe yol açtığı ve 
sanıkların Oo yakalanması 
için bölgede geniş bir 
operasyona girişildiği 
bildirildi 

Içede gerginliğe yol 
açan olayla ilgili soruş- 
*“turmanın; derinleştirilerek sürdürüldüğünü açıklayan Siverek savcısı, bazı 
ipuçlarının bulunduğunu, 
bunların değerlendirileceğini ve kısa bir süre sonra 
e alınacağını açıkla- 

1. 

Savcı açıklamasında 
ayrıca, bayramın birinci 
günü Haliliye Mahallesin- 
de silahlı bir saldırı sonucu iş adamı Necati Kadıragil'in ölümü, Sedat 
Gerger ve Bekir Şenlik 
adlı kişilerin yaralanması 
olayı ile ilgili soruşturmanın da sürdürüldüğünü, 

> © henüz kimsenin yakalanamadığını 
söyledi. 

Olaylardan sonra Diyarbakır'a geçen İçişleri 
Bakanı, geceyi burada 
geçirdikten sonra Elazığ' 
a gitti. 

GUNEŞ'İN DEMECİ 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde (o incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, "'Halk eşkiyalığın 
eski türünden de, yenisinden de şikayetçidir. 
Halk barış istiyor"' dedi. 

İçişleri Bakanı Güneş 
dün sabah Diyarbakır'da 
vilayet binasında "'asayişle ilgili"! olarak düzenlenen bir brifingten sonra 
gazetecilere bilgi verirken 
yaptığı açıklamada, gezisinin, seçim yapılacak ilierde, seçim öncesi ve 
sonrası alınacak tedbirleri 
saptamak, teşkilat içieksikliklerin giderilerek yeni önlemlerin alınması amacını taşıdığını belirtti. 

Güneş açıklamasında 
şunları söyledi: 

"“Hassas bölgelerde güvenlikle ilgili incelemeler- 


Zafer Haftası... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
pe'de saat v'da başladı. 
KORUÜTÜRK'UN 
MESAJI 

Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk, "Büyük Taarruz''un 57. yıldönümü 
nedeniyle Afyon'da bulunan Yurtiçi Batı Bölge 
Komutanı ve Tören Komitesi Başkanı Tümgeneral Ali Özveren'e bir 
kutlama mesajı gönderdi. 

Korutürk mesajında 
şöyle dedi: 

“Bu zafer, mertlik, 
cesaret ve yurt sevgisi ile 
dolu yüce ulusumuzun, 
ülkemize göz diken emperyalist güçlere karşı yenilmezliğini: bir kez daha kanıtladığının eşsiz 
bir belgesidir. 

Büyük zaferin başlangıcı olan bu anlamlı günde, başkomutan, ulu önder Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi şükran duyguları ve rahmetle anıyor, 
törenlere katılan değerli konuklara ve yurttaşlarıma içten sevgiler 
sunuyorum.” 


de bulundum. Yeni bazı 
önlemler alacağız. Özellikle seçim bürolarının oluşturulması için alınması gerekli önlemleri saptamaya çalışıyoruz." 

Bir gazetecinin, Urfa" 
nın Siverek ve Hilvan ilçesindeki olaylarla ilgili 
bir sorusunu yanıtlayan 
İçişleri Bakanı şöyle dedi: 

“Belli bir olayın incelenmesi için geziye çıkmış değilim. Gezim genel bir inceleme konusunu taşımaktadır. Ancak, 
emniyet örgütüne terör olayları konusunda halkımızın büyük destek gösterdiğini müşahade etmiş bulunuyorum. Bunların üstesinden gelmeye 
çalışıyoruz. Halk dün olduğu gibi, bugün de eşkiyadan şikayetçidir. Eşkişayın eski türünü de yeni türünü de ortadan kaldırma önlemleri geliştiriyoruz. Halkın arzu ettiği düzeyde bir barışı kesin sağlamak kararında- 


Bakan bir başka soruyu da, "Demirel kimi tanıyor ki, beni de tanısın. Anarşide azalma olmuştur. Biz hükümet olarak anarşinin kaynağına tüm gücümüzle eğiliyoruz. Bu nedenle de olayları sadece yetkililerin 
ağzından öğrenmekle yetinmeyerek kaynağında 
incelemeler yapıyoruz" 
şeklinde cevapladı. 

İçişleri Bakanı ve beraberindekiler daha sonra Elazığ'a gittiler. Güneş Elazığ'dan sonra 
Tunceli ve Erzurum'a giderek incelemelerini sürdürecek, 


APOCULAR 
GAZETEMİZİN 
DAĞITIMINI 
YİNE ENGELLEDİ 


öte yandan Beşiri ile 
Kurtalan arasında silahlı 
ve maskeli 3 kişi gazeteleri taşıyan taksinin yolunu keserek gazetemize 
el koydu. Şoförü tehdit 
ederek gazete paketlerini 
alan şahısların Apocu olduğu sanılıyor. 


Banka 
soyamayınca 
gelir 
kaynakları 
kurumuş! 


İSTANBUL 

Bir süre önce iki jandarma erini ağır yaralayarak soyulan Avcılar Kemalpaşa İş Bankası soygu- 


nunu, kendilerine 
"THKP-C Yolunda 
Devrim Sempatizan- 


ları"' adını veren bir grup 
üstlendi. 


Dün Türk Haberler 
Ajansma telefon eden 
bir sahış ‘Türk ordusu 


10 aylık dönemde halkin 
önder güçlerinin silahlar 
ma ve örgütlenmelerine 
yardımcı olması açısından giriştikleri kamulaştırma eylemlerini engellemek için bankaların önüne önce birer sonra da 
ikişer Jandarma dikerek bir 
yandan devrimci hareketlerin gelir kaynaklarını kurutma diğer yandan sermayenin etkinliğini füli 
olarak üstlenme yoluna 
itmiştir. Biz THKP—C 
vim Oo Sempatizanları 
olarak Avcılar İş Bankası 
soygunu operasyonunu 
başarı ile gerçekleştirdik. 
Avcılar ne ilk ne de son 
olacaktır "dedi. 


Gençleri... 


(Baştarafı 1.Sayfada) 


ECEVİT'İN MESAJI 

Başbakan Bülent Ecevit de "Türk Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla 


Genelkurmay Başkanı 
Kenan Evren'e bir mesaj 
gönderdi. 

Ecevit mesajında, 


"Türk Silahlı Kuvvetlerinin bağımsızlığımızın ve 
ulusal birliğimizin sağlam bir dayanağı" olduğunu belirterek şöyle 
söyledi : 

“Dış ve iç güvenliğin 
giderek birbirinden ayrılmaz duruma geldiği çağımızda ve bölgemizde, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, 
İç güvenlik açısından üzerine düşen görevleri yerine getirirken,demokratik 
hukuk devleti kurallarına 
gösterdiği titiz bağlılıkla, 
demokrasimize de güç 
katmaktadır." 

Öte yandan AP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel, yayınladığı mesajda, 
“İstiklal Savaşının özgürlükten yoksun 
uluslara cesaret ve kuvvet 
kaynağı olduğunu belirtti. Demirel, "Türk Silahlı 
Kuvvetleri asil milletimiz- 
den aldığı sonsuz itimat 
ve güçle, her zaman olduğu gibi bundan böyle de 
milli bütünlüğümüzü, 
Türk Demokrasisini her 
türlü tehlikeye karşı korumada kararlıdır" dedi. 


Üç Rus savaş 
pie Fen 
gemisi Akdeniz’ e 
iniyor 
İSTANBUL (AA) 

Sovyet Karadeniz Donanmasına bağlı 1 kruvazör ve 2 muhrip dün sabah saat 07.45 sıralarında 
İstanbul Boğazından geçerek Ege Denizine açıldılar. 

104 bordo numaralı 
"Moskva" kruvazörü ile 
186 numaralı "Sderzhanny" ve 812 bordo numaralı "Razytelny''muhriplerinin daha sonra Akdeniz'e açılacakları öğrenildi. 


Odalar Birliği raporuna göre 


Gelir dağılımındaki adaletsizlik 
büyüdü 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Odalar Birliği tarafından hazırlanan ve 1979' 
un ilk altı aylık gelişme- 


‘sini içeren raporda, için- 


de bulunduğumuz yılın 
birinci yarısında ekonomik dengelerin bozulmayı sürdürdüğü, işsizliğin 
arttığı, gelir dağılımındaki adaletsizliğin büyüdügü belirtildi. 

Raporda, Türk ekonomisinin son yıllardaki en 
önemli sorunu olarak nitelendirilen enflasyonun 
1979'un ilk yarısında daha da hızlandığı hatırlatılarak, 1973'in aynı döneminde yüzde 23,6 o- 


ranında artan toptan eş- 
ya fiyatlarının bu yılın 
ilk altı ayda yüzde 39.6 
oranında yükseldiği vurgulandı. 


Yılın birinci yarısında 
dışsatımda görülen artışın önemli bir bölümünün ilk üç ay içinde gerçek 
leştiği belirtilen raporda, 
Türk lirasının dış değerinin önemli ölçüde düşürülmesi nedeniyle aylık 
işçi dövizi girişinin Mayıs ayında 640 milyon 
dolara ulaşmasına karşı 
Haziran'da 106 milyon 
dolara düştüğü kaydedildi. 


ABD Başkan Yardımcısı Mondale, 
Çin-Amerikan ilişkilerinin dünya 
barışı için güvence olduğunu söyledi 


PEKİN (AA) 
ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale Çin- 


Amerikan ilişkilerinin 
1980'lerde dünya barışı- 
nin temel güvencesi 


olacağını söyledi. 


Geçen ocakta kurulan Çin-Amerikan diplomatik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 
bir haftalık resmi bir ziyaret için Pekin'e gelen 
Mondale'nin onuruna, 
Çin Başbakan Yardımcısı Deng Hsiao Ping tarafından bir resmi ziyafet 
verildi. Demecinde 
Çin'le ABD'nin dünya 
olaylarında daha geniş 


görüş birliğine gideceklerini umduğunu belirten 
Mondale ziyaret amacını, kurulmuş olan 
temelin üzerinde ilişkilerini geliştirmek olarak 
açıkladı. Uluslararası 
dengeyi (o sağlayabilmek 
için Pekin ile Washington 
arasındaki bağların güçlendirilmesi gereğini 
vurgulayan Mondale, 
bu gün Başbakan Yardım 
cısı Deng ile 'Güneydoğu Asya göçmenleri soru- 


nunu `Kamboçya'daki 
durumu ve "Salt-2” anlaşmasını görüşecek. 


Mondale'nin salı günü de 
Başbakan 'Hua Guo-feng 
ile görüşmesi bekleniyor. 


TPAO, Ataş’ ı 
millileştirmekten vazgeçti 


MERSİN (AA) 

Yabancı petrol şirketlerine yakın çevrelerce, 
TPAO'nın ATAŞ'I millileştirme kararından vazgeçtiği bildirildi. 

Sözü geçen çevreler, 
TPAO'nın önce ATAŞ'ı 
millileştirmek için gerekli çalışmaları yaptığı- 


SAYIN VNMLCULARIMIZ! 


. - Aylık karneler he: 

“ ayın 28 ila müteakip ayın 
5 inci günü akşamına 
kadar satılacaktır. 

2 - Karneler. cumartesi ve pazar 
günleri geçerli değildir. 


Daner Sanam 
e Mata itme ağ 


nı, ancak tam kapasite ile 
üretimi sürdürecek ham 
etrolü bulmakta zoruk çekileceği ve döviz 
sıkıntısının sürdüğü dönemde büyük bir mali yükün altına girileceği düşüncesi ile.Mobil'in hissesini almaktan vaz geçtiğini belirtiyorlar. 


Gizli zam: Vapur karnelerinin 
cumartesi günleri de kaldırıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Denizcilik Bankası, vapur karneleriyle geliş-gidişi ilk önce pazar, şimdi de 


cumartesi günleri kaldırdı. la 
vatandaş ayda 40, 45 TL daha fazla para ödeyecek, 
ve pazar günleri de çalışan İstanbullulara zarar verdi. 


ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 


Bankamızca Rize Bankacılık Hizmet binası inşaatı Bayındırlık Bakanlıının yıllara göre değişken birim fiyatları ile ihaleye çıkarılmıştır. 
1— İhale 2 Ekim 1979 Salı günü saat 15.—de Etibank Genel Müdürlüğün- 


de yapılacaktır. 


2— İşin 1979 yılı birim fiyatları ile ilk keşif tutarı 7 000 000 — TL. 
olup, geçici teminatı 210 000.—TL. dir. 


3—İsteklilerin: 


a)B grubundan enaz 20 000 000 ,—TL. lik müteahhitlik karnesi, 
b) Benzeri bir işi taahhüt suretiyle veya bu büyüklükteki benzeri bir işin 


Şantiye Şefliğini yaptığına dair belge, 

* c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar, 

ile birlikte 3.9.1979 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Umumi Evrak Bürosuna müracaat etmeleri lazımdır. Bu tarihten sonra 

veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
4— İhaleye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, bu belgeler 

25.9.1979 Salı gününden itibaren Etibank İnşaat Dairesi Başkanlığından 


alınacaktır. 


£ 5— Tekliflerin, ihale günü saat 12.30'a kadar Bankamız Umumi Evrak 
Bürosuna verilmiş olması lazımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alın- 


6— İhale dosyası Etibank Rize Şube Müdürlüğünde ve Bankamız İnşaat 
Dairesi Başkanlığında görülebilir. > 
7— İhaleye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için eksiltme 
dosyası alması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar Bankamız Muhasebe- 
Mali İşler Dairesi (Finansman Şubesi) veznesine yatırılıp alınacak 2000 ,— 
TL.lık makbuz karşılığı İnşaat Dairesinden verilir. 
8— Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've' 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


$. AYDOĞAN BÜYÜKÜÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÖR 


Âdres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 
Cağaloğlu İSTANBUL 

Tel: 26 5244 —2249 54 
İdare Tel: 26 54 37 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst, GÖNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


BOROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 65 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 


ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 
TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


(Basın : 19544-846) 


YURTDIŞI BOROLARI 
ALMANYA | FRANSA BELÇİKA 
Tel: 13 1090 — 2525 54 İİ gri, | Şema | 188 rue 
e, 
[M60 | 75017 Paris | Josaphat, 
Tel: 103 42 f f Tel: 1030 Brüxelles 
0611 437 595 Tel: 6472 120 


TÜNEL 
KÜLTÜR SANAT EVİ 
Güzel Sanatlar 

Okulları sınavlarına 


HAZIRLIK 
KURSLARI 


düzenlemiştir 
Kurslar sabah, öğler, akşam 
3 Eylülde başlayacak. 

Kay tlar başlamıştır. 


Adres: Istiklal Caddesi 483/5 Tünel 
(İsveç Konsolosluğu yanı) 


seçmeler İl 
1969—1970 


Böylece vapurlarda karneyle yolculuk yapan bir 


Bu, en çok cumartesi 


ER 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: 
TUR.DA 
Cağaloğlu 
Hamam 

Sok. No:4, İstanbul 


ABONE ÜCRETLERİ İLAN TARİFESİ ~ 
ISVE HOLLANDA | İSVİÇRE Yurtiçi Yurtdışı e 
GM > 3aylık 450TL O 3aylık675TL |f 246 sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL T 
Duvgrand S/A, | Bildsir.53, | Ch.desCotesi Şİ 6 aylık 900 TL Saylık 1350TL |) 25.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL è 
1tr,17235 © | Utrecht 1020 Renens İİ 1 yılık 180TL. yillik 270TL f f Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL x 
Sundbyberg, Tel. Tel: Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt,) 500 TL X 
Tel: 08/296 628| 314761 o |342172 uçak postası ücreti eklenir. Küçlk İlanlar (Kelimesi) 10 TL Bİ 


(Baştarafı 1.Sayfada) 
genelge gönderen Müezzinoğlu, savurganlıkla 
mücadeleye önem verilmesini istedi. Maliye Bakanı genelgesinde, tüm kamu kuruluşlarında savurganlığa karşı önlem alınmasını önerirken, yeni 
bütçenin “Ekonomiyi onarım bütçesi ' olarak kabul edilmesi gerektiğini 
öne sürdü 


Müezzinoğlu tarafından yayınlanan "1980 
Mali Yılı Bütçesi Rehben" adını taşıyan genelge- 
de, bina kiralama, satınalma, onarma ve malzeme araç gereç giderlerinde kısıntıya gidilmesi 
istendi. 


Öte yandan Maliye 
Bakanlığı yetkilileri, 
1979 bütçesinin 379 
milyar 309 milyon lira olarak bağlanmasına karılık, 1980 bütçesinin 
600 milyar lira civarında 
olabileceğini belirterek, 
güçlenmekte olan Türk 
ekonomisinin onarım 
devresinde de 600 milyar liralık bütçe çıkarılabileceğini söylediler, 


Orhan Birgit: 
” CHP, zorlukları 
57 yıl önce 
olduğu gibi 
halkla birlikte 
aşacaktır” 


ANKARA (AA) 

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Orhan Birgit, 
Zafer Haftasının başlama: 
sı nedeniyle bugün verdiği demeçte, "CHP, ülkenin içinde bulunduğu zorlukları tıpkı 57 yıl önce 
olduğu gibi halkla birlikte aşacaktır ve aşmaktadır." dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardım: 
cısı Birgit, demecinde şu 
görüşlere yer verdi: 

“Elli yedi yıl önce, 26 
Ağustos 1922'de Atatürk 
ün önderliğindeki ulusal 
güçler, ülkemizi parçalamak, halkımızı tutsak 
kılmak isteyen saldırgan 
lara kesin hücuma geçmişti. O zaman da bazı 
kimseler halkımızı birbirine düşürüp vurdurtarak, 
emperyalistlerin sözcülüğünü yapıyor ve Mustafa Kemallerin başarıya 
ulaşamayacaklarınıileri sürüyorlardı. Bu düşünceleri taşıyanlar da dış düşmanlar gibi yenilgiye uğradılar. 

Türkiye bugün de,ekonomik bağımsızlığını sağlamak amacıyla bir ulusal 
kurtuluş savaşını yürütmektedir. Bu savaşta da 
başarıya (o ulaşacağımıza 
Cumhuriyet Halk Partisinin inancı tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkenin . içinde bulunduğu 
zorlukları, tıpkı elli yedi 
yıl önce olduğu gibi, 
halkla birlikte aşacaktır 
ve aşmaktadır "'dedi. 


Geleceği olan 
politika 


(Baştarafı 1.Sayfada) 
metler içinde bir dayanak, bir sığınak bulabilmişlerdir. 

12 Mart ve MC hükümetleri, "Ülkücü" eşkiyalara yataklık etmişlerdir. Anarşinin kaynaklarından biri olan MHP, bu hükümetler döneminde devlet içindeki birçok mevziyi ve yemliği ele geçirmiş, devlet imkanlarından yararlanmış ve kendisine devlet içinde suç ortakları bulmuştur. Taksim Meydanı Yve Maraş Katliamlarını 
yapan, Abdi İpekçileri, Doğan Özleri, Bedri Karafakioğullarını, Bedrettin Cömertleri öldüren 
cinayet şebekeleri daha o zamandan örgütlenmişlerdi. i 

CHP ağırlıklı hükümetler ise, Sovyet sosyalemperyalizmine karşı izledikleri teslimiyet siyaseti yüzünden, Moskova'nın yönlendirdiği ve kış 
kırttığı sahte solcu terör örgütlerine kucak açmışlardır. Sahte solcu terör çeteleri, CHP örgütlerinde cirit atmaktadırlar. Bütün bu örgütlerin 
CHP içinde koruyucuları ve destekçileri vardır. 
Beyanatlar bu gerçeği değiştiremez. Başbakan 
Ecevit, Apocu haydut çetelerinin üzerine yürüneceğinden söz etmektedir, fakat bu çeteleri 
koruyanlar, gene bazı CHP'lilerdir. Apocuların 
Hilvan'daki koruyucusu CHP'li Paydaşlardır 
Pazarcık Ovası'ndaki koruyucusu ise CHP'li 
toprak ağaları Papazlardır * 

AP ye CHP, iktidarın nimetlerinden yararlan 
mak uğruna birbirlerini esas hedef almışlardır 
ve bundan da aslında önemli bir güçleri olmayan anarşi mihrakları yararlanmıştır. AP'ye yaslanmayan bir MHP ve CHP'den beslenmeyen bir 
sahte sol, ülkemiz için ciddi bir tehlike oluştura 
mazlar ve bugünkü gibi tozu dumana katamazlar, 

Aslında AP ve CHP, sosyal temelleri, programları ve görüşleri bakımından işbirliği ettikleri anarşi mihraklarına değil, tam tersine,birbirlerine daha yakındırlar. AP, MHP'den ise CHP' 
ye daha yakındır. Aynı şekilde CHP, Moskova- 
nın güdümündeki sahte soldansas AP'ye daha 
yakındır. Ne var ki, iki büyük parti birbirlerine 
karşı cephe kurmayı esas aldıkları için eşkiyalar 
la işbirliğine sürüklenmekte, terör örgütleri ile 
aynı safa düşmektedirler. CHP ve AP yönetimlerinin bu siyasetleri anarşinin kaynakları olan 
Sovyet sosyal-emperyalizmine ve MHP'ye karşı 
birleşmesi gereken güçleri, yani bütün milleti 
düşman kamplara bölmektedir. 

Oysa, bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı, bütün milletin birleşik cephesidir. Hele dünyanın 
büyük bir çalkantıya gittiği * ve iki süper devletin Orta Doğu üzerindeki efendilik mücadelesinin keskinleştiği günümüz şartlarındz, Türkiye" 
nin 45 milyonluk halkının birleşmesi, ülkemizin en önemli meselesidir. Elbette her birleşme- 
nin bir hedefi vardır. Türkiye halkının. birliği 
iki süper devleti ve onların hakimiyet” mücadelesinden kaynaklanan anarşiyi hedef almak 
zorundadır. 

CHP ve AP büyük bir tarihi sorumlulukla 
karşı karşıyadırlar. İk büyük patiye oy veren 
milyonların barış, birlik ve özgür üğe kavuşması 
her şeyden önce Moskova'nın yıkıcılığına ve 
MHP'nin zorbalığına karşı milletin en -geniş güçlerinin birleştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, 
AP ve CHP birbirlerine karşı düşman cepheler 
kurma siyasetini terketmeli, eşkiyalara yataklık 
etmeye son vermeli ve anarşiye karşı birleşmelidirler. 

Türkiye halkı, anarşi ve zorbalığa karşı enin- 
de sonunda birleşecektir. Tarihi şartlar ve ülkenin: ihtiyacı bunu gerektirmektedir. Geleceği 
olan politika, günlük olayların üzerine çıkıp, bu 
gerçeğe dayanan politikadır. 


Lağım suları ve çöplük Kurfal (Abdi İpekçi) Mahallesi halkının sağlığını 
* tehdit ediyor. Resimde TİKP yöneticileri mahalle halkından sorunları hak- 


TİKP İstanbul İl ve 


kında bilgi alıyor. 


Kartal İlçe yöneticileri 
Kurfal Mahaiiesinin sorunlarını inceledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

25 Ağustos günü aralarında Türkiye İşçi Köylü Partisi İstanbul İl 
Başkanı Halim Spatar, Kartal İlçe 
Başkanı Yalçın Büyükdağlı'nın da 


bulunduğu 


Mahalle Muhtarı 


nasıl 


yöneticiler, 
Yakacık'a bağlı Abdi İpekçi (Kur 
fal) Mahallesine gelerek mahallenin 
çeşitli sorunlarını görüştüler. 
Hıdır Aydın, 
Belediye Encümen Azası Hasan Güney ve eskimuhtar başta olmak üzere altmışa yakın yurttaş ile mahallenin en büyük sorunu olan, çevre belediyelerin çöplerinin ve lağımlarının döküldüğü çöplüğe gidildi. 
Halkın sağlığını 've hayvanlarının 
hayatını tehdit eden çöplüğe karşı 
mücadele edilmesi gerektiği 


konusundaki tartışma canlı ve samimi bir hava içinde geçti. 

Muhtar Hıdır Aydın'ın mesele- 
den belediyelerin haberlerinin oldugunu, buna rağmen hiç bir önlem 
alınmadığını belirtti. 

TİKP İstanbul İl Başkanı Halim 
Spatar da yaptığı konuşmada Kurfal halkının bu sorunların mücadele 
ile çözebileceğini, bu meselenin yal 
nız kendi meseleleri değil, tüm halkın ve Türkiye'nin meselesi olduğu. 
nu, partininde bu mücadeleyi tüm 
gücü ile destekleyeceğini belirtti. 

Mahalle halkı, meseleyi kararlılıkla ele alacaklarını belirtirken önümüzdeki günlerde de sorunlarını geniş kamuoyuna duyurmak için basın toplantısı yapma kararı aldılar. 


Kartal'ın 


ha ESN vi 
e re m pl e eğ öğ İRİ Rİ 


(Tü ağalğıma son verdik, 
toprak ağalığına da son vereceğiz” 


ALINIŞININ 


* YDIN_ ve Muğla illerinde 60 bin dekarlık bir 
o mn aies m alanı LE Gölünün,Ağa Halil Özbaş" © 
adamları in elinden alınışının birinci yıldönümü. Bakanlar Ku- “Și z 
tarafından rulunun Bafa gölüne ilişkin 16 Haziran 1979 tarihli $ mdi artık 
PA 'ivedi kamulaştırma’ kararından sonra 50 dönümlük 
gölde balık arazi ile birlikte gölde balık avlama hakkının Bafa Gö- | CON ESSlü Kooperatifine dewediliş tarihi olan 28 Ağustos bunavlarken dan Böyle öd Bayramı alarak pile ia güvenliğimiz 
öldürülen Hakkı Göl Bayramına göllerde toplu üretime geçişin ilk var” 
Özgürler örneklerini veren ve bunun için kooperatifleşen Man- o 
amer oie A r a EE 
iz Bafa Gölü resindeki iğ $ 
kolin iti y Kapukırı, Gölyaka, Karal, ve Pınarcık köylerini P “Kamulaştırmadan 
u yitiren dolaşarak kamulaştırmanın birinci yılında köylülerin çok memnunuz 
Emin Babacan, neler düşündüğünü, ne gibi sorunları olduğunu öğren- op 
yaralanan meye çalıştık. ama çok eksik 
Karakaşlar, —Her şeyden evvel duruma göre memnunuz. kasu pompalanan yer bi- 
Eymenler geçmişte can derdimiz -Çok arazisi var daha le daha kamulaştırılmadı. 
y , vardı. Aha buraya Dalya- Özbaş'm burada. Yalnız- Orası daha Özbaş'ın elin- 
Durmuş Aliler ve na ne sen girebilirdin, ne ca balıkçılık için elverişli de. 
de ben. arazi kamulaştırıldı. x 
daha niceleri —Kooperatif kurulalı Kamulaştırma çok gü- —Şu hazine toprağıkazandılar Gölü.. 28'inde bir yıl oluyor. Bu zel ama, ` eksik oldu. Ar. mn yeni kurduğumuz 


Kalkındırma Kooperatifi 
aracılığıyla dağıtılmasını 
istiyoruz. Balıkçılık bizi 
geçindirmeye yetmiyor. 
Onun için bu toprakların bize verilmesini istiyoruz. 


** * 
AFA Gölü kamulaştırılalı bir yıl 


oluyor. Bu zaman zarfında kooperatif kurarak 
bunun çatısı altında birleşen Söke'nin Serçin 
(Gölünü), Akyınıköy 
köyleriyle Muğla'ya bağlı Gölyaka, Kapakırı Çamiçi (Bafa) ve Pınarçık 
köylüleri böyle diyorlar. 


Bafa Gölü Çevre Köyleri Balıkçılık-Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifine üye 
köylüler bir yıllık uygulamadan genellikle memnun olduklarını belirtiyor. 


Serçin köylüleri toplu halde sorunlarını dile getiriyorlar. Mehmet Ali Demir 


''Daha fazla yerin kamulaştırılması lazım. Su pompalanan yer hâlâ beyin elinde." m Ka- 


mulaştırmanın eksik 


SERCİN KÖYÜNÜN EN YAŞLI BALIKÇISI 
ÖMER YILDIZ, BAFA GÖLÜNÜN GEÇMİŞİNİ AN 


olduğunu da sözlerine 
ilave edivorlar 


Yıllarınmücadelesi 


Hırsız katil 
tun 

Köylüleri topa tuttun 

Bir kol yedin doymadın 

Hakkı ile 
yuttun 


UGÜN Bafa Gölü 
çevresindeki köylüler gölün ağanın elinden 
alınışının yıldönümünü 
kutluyorlar. Bundan böyle de her yıl 28 ' Ağustos 
Göl Bayramı olarak kutlanacak... 

Nasıl kutlamasınlar ki. 

Yıllar boyunca, ta 
Osmanlıdan beri Bafa 
köylüleri gölü elinde bulunduran Özbaş sülalesi- 
ne karşı mücadele verdi; 
Ölmeyi, yaralanmayı, işsiz 
güçsüz kalmayı, hapisler- 
de yatmayı göze alarak... 

Anayasamızın göllerin, 
dağların özel mülkiyete 
konu olamayacağını 
açıkça belirtmesine rağmen Özbaşlar, çeşitli 
oyunlar tezgahlayarak, siyasi nüfuz kullanarak, 
devletin jandarma gücünü 
de arkalarına alarak 
göl köylülerine kan kusturdular. Halil Özbaş'ın 
adamları tarafından gölde balık avlarken öldürülen Hakkı Özgürler, Mehmet Şenler, kolunu yitiren Emin Babacan, yaralanan Karakaşlar, Eymen 
ler, Durmuşlar Ves 
daha niceleri kazandılar 
Gölü... 

Ağanın zulmünü Hali! 
Özbaş'ın babası Hüseyin 


çete tut- 


Memed'i 


LATTI. 


“Benden başka ihtiyar var mı şurada? 


Hepsi gölde çürüdü” 


ERÇİN köyünün en yaşlı balıkçısı 

ve bütün Serçinlilerin ömer Amca 
dediği Ömer Yıldız, geçmiş dönemleri 
anlattı, Ömer Amca şöyle konuştu; 

“Hüseyin bey, Halil özbaş'ın babası 
Hüseyin Avni bey balık avlatırdı. 10 kuruş sarı balığın, 20 kuruş beyaz balığın kilosu... 

Yunan çıkıp burayı, Türk toprağını işgal etti. Ondan sonra ben on yedi yaşındayken, Yunan, Türk toprağından çekildikten sonra dalyana girdim, Ama aylık 

g 7.5 lira. Yaşım şimdi yetmişbeş, tevellüt 
1320... 

Yirmibeş sene dalyanda aylıkçı olarak, 
ondan sonra bir de 30 sene maaşlı çalıştım. 

Şimdii... Evvela bu gölde Benlioğlu, 
sonra Tantıra, sonra Çakırpandilli var... 
Ondan sonra bizim Türklerle Rumların 
arasında, yani hükümetle Rumlar arasında 
ihtilaf çıkmiş. Gözü açık bir adam aramış 
bu Çakırpandilli, hükümete girip çıkmak 
için ,. Hüseyin Avni Özbaş'la ondan 
sonra müşterek oluyorlar. 

Sonra Hüseyin Bey Söke'den Mısır'a 
kaçtı Yunan işgali sırasında, Mısır'dan 
Rodos'a geçti. Orada halı dükkanı açtı. 
Rodos'tan Türk toprağına geçmek istedi. 
Atatürk onu idam etmek istedi. 

O Rodos'ta halıcılık yaparken biz Sakızburnu dalyanında kargı çektik arkamızla,.. 


By 


Ömer_ Amca anlatıyor: ''Şimdi iyi oldu. Göldeki durum tersine döndü. Böyle 
olacağını ben de bilmiyordum. Söyleyin bu köyün tarlasını dağıtıversinler çabuk. 


i 


inania n E Beş 


Ondan sonra Hüseyin bey Türk topragına girdi, neden sonra Atatürk müsaade 
etti. 

Rumlar gittikten sonra Hüseyin Bey 
Sakızburnu dalyanına oturdu. "Mal benim'' diyor, Ondan sonra hayvanların ayaklarını nalladı. "'Mal$benim" diyor. 

© zaman evvela balığı İzmir'e satış yapıyordu. Sonra Yunan'la arayı düzeltti, 
Yunanistan'a da veriyordu balığı, . 

Hükümet o zaman 'bir' hükümet. Devlet başkanına 60 kilo yumurta, yardımcısı 
na 50 kilo yumurta, elendim bakana 30 
kilo yumurta, muhtara 5 kilo yumurta, 
köy bekçisine 1 kilo yumurta, .. Böyle 
böyle işlerini yürüttü. 


Aha şuraları hazine arazisi boş durur?" 


Sigortadan geliyorlar. Ankara'dan haber alıveriyor Hüseyin Bey. . . Bir kaptan, 
bir ahçı, bir de bekçi dışında, çalışan bepimize haydi dağılın, gözükmeyin ortada 
diyor. 

Ben ömrümü dalyanda çürütmüşüm. 
Güya bizden sigorta parası keserdi. Yatırmazmış,. 


80 bin „a 100 bin kiio arasında balık 
çıkardım ben bu dalyanda. . 

İşte şimdi sigortam yok. O zaman yalmayak, başı kabak çalışıp durduk. Bak 
bakalım benden başka ihtiyar var mı? Gölde çürüdü hepsi. 50 kilo balık yakalarsın, 


e 


30 kilo derler. Döker balığı. Ben 50 kilo 
yakalamıştım diye sorunca "'döktüm"'diyordu. 

Piyasayı düşürmemek için harman gibi 
yığıp, benzin, mazot döküp yakardı balığı. 

Şimdi iyi oldu. Göldeki durum tersine 
döndü. Böyle olacağını ben de bilmiyordum. 

Ama şimdi de köyümüzde çok gençlerimiz var topraksız. Söyleyin bu köyün 
tarlasını dağıtıversinler çabuk. Aha şuraları hazine arazisi, boş durur... 


NOT: Sarı balık- Sazan 
'Beyaz balık- Kefal 


GÖLÜN AĞANIN ELİNDEN 


BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ 
KUTLANIYOR 


Avni: Özbaş'tan bu yana 
dalyanda çalışan Serçin 
köyünün en yaşlı balıkçısı Ömer Amca, Ömer Yıldız şöyle dile getirivor: 

—sak bakalım, ben 
den başka ihtiyar var m; 
şurada? Hepsi gölde çürüdü. Ben 75 yaşındayım 
17 yaşından beri hayatımı dalyanda çürütmüşüm, 
Sigortam yok. Ağa sigorta için bizden para keser, 
yatırmazmış.. 

Bafa çevresi köylüleri 
gölü ağanın elinden almak için verdikleri mücadeleyi gururla anlatıp, 
bunun örneklerini verdikten sonra bugünkü sorunlarına geçiyorlar. Köylüler öncelikle topraksızlıktan, kamulaştırmanın 
yetersizliğinden, gayyaflardan (aracılardan), 
motor, kayık vb, üretim 
araçlarının kooperatif 
mülkiyetine odevredilme 
sorunundan, ağ, pinter 
gibi ihtiyaçları karaborsadan bile karşılayamadıklarından söz ediyorlar. 


Kamulaştırma 
yetersiz 


AFA Gölü Kooperatifine ve oradan 
da dalyana giderken geçtiğimiz yolun, ağanın 
mülkiyetinde olduğunu 
Kooperatif Başkanı Ferit 
Özcan'dan öğreniyoruz. 
Kamulaştırılan alanın balıkçılık yapmak için ye- 


tersiz bir alan olduğunu; 


kooperatif tesislerinin 
adeta ağanın arazisi ile 
kuşatılmış olduğunu görüyoruz. Bir yandan Özbaş Sülalesinin,bir yandan 
da Pehlivan Halil adıyla 
anılan ağanın uçsuz bucaksız toprakları tesisleri 
çevreliyor. 

Dahası, balığın havuz- 
da toplanmasını sağlamak için suyun pompalandığı alan, içme suyunun bulunduğu arazi, sulama için kullanılan 100 
tonluk havuz; bütün bunların hepsi ağanın mülkiyetinde. 

Köylüler geçen yıl bu 
nedenlerle çok sıkıntı 
çektiklerini belirttiler. 
Arka su pompalama konusunda eski balgkçılar- 
dan Mehmet Ali Demir 
şöyle diyor; 

—Daha fazla yerin 
kamulaştırılması lazım. 
Su pompalanan yer hâlâ 
beyin elinde. Geçen sene 
onlar taviz verdi de su 
pompalandı. Bu sene çok 
güçlük çekeceğiz. 

Kooperatif Yönetim 
Kurulundan Hasan Hüseyin Mızrak hemen atılıyor; 


—Bu sene değil güçlük 
çekmek, hiç yapamayacağız. Buranın kamulaştırılması lazım. Ağalar 
bu sene ne yaparlar belli mi olur? 

Öte yandan gerek 
kooperatife, gerekse kooperatiften ark boyunca 
dalyana giden yolun hâlâ 
ağanın elinde bulunmasının büyük sakıncaları 
var. Köylüler bu yolları 
ağanın istediği zaman tutacağını, yol vermeyeceğini söylüyorlar. Bu da 
balığın toplanmasına, 
nakline, ve kooperatifçe 
değerlendirilmesine . engel 
teşkil edecek nitelikte. 


BES CANAM e 
YARIN: 
Ozbaş devlete 


Dara vermeli 
A 


K 


Bu da hâlâ ağa arazisi 
içinde bulunan, balık 
avlamak için su 
pompalanan ark başı. 
Köylüler bu yıl su 
pompalamada çok 
güçlük çekeceklerini 
söylüyorlar. 


Kooperatif tesislerinden 
dalyana ark boyunca 
giden yol. Görüldüğü 

ibi Ağa Pehlivan 
alil'in bekçisi ve 
köpeği köylülerin 
dalyana gidiş gelişini 
gözlüyor. Yol ve 
arkasındaki arazi 
hâlâ ağaların 

elinde.. 


X 


Avni Özbaş veresesi 
Halil Özbaş'ın vaktiyle 
"harem' olarak da 
kullandığı ev. 
Kamulaştırmadan 
sonra Kooperatif 
yönetim binası oldu. 


Dilşo gülerek, 
Derdin bu mudur 
Memdız 


Buna çare gayet kolaydır 


Lafa susamış Araratlı vakit kolluyordu. Memdiz’; görünce kuytudan bir bir çıkıp geldiler, Altlarına çul serildi. Sırtlarını duvara yaslayıp yüzlerini güneşe verdiler. Güneş eskisi gibi yakmıyordu. Sözün ortalarına doğru Şehmus, 

Memdıiz gözüne ne olınuştur, dedi. 

Lafı kesip Şehmus'un sorusuna döndüler, 
Memdiz'ın gözüne pançak pançak kan oturmuştu. 

Derin uyumuştur, dedi Meho. 

Rispi Miro, 

Ben de diyem hiç uyumamıştır. 

Mızo telaşlandı, 

-Sabaha kadar horultusuna dam sallandı. 

Memdız, Mızo'nun telaşına güldü, 

-İftira etme lo. Halimi Apo Miro bilmiştir. 
Ara sıra uyumuşsam da gecenin kalanını sabaha 
sırtımda getirmişim. Hep hayallemişim. 

Rispi Miro sordu, 

Memdiz ne hayal etme işin? 

Meho güldü, 

Ergen adamın hayali tavuk ambar meselesidir. 

Oturanlar gülüştü. Memdız utandı, cevap vermedi, - 

Şehmus Taktı, 

—Öyle midir Memdiz? ` 

Yönünü öte tuttu, duymamıştan geldi. Rispi 
Miro Şehmus'u azarladı, 

—Ayıptır. Memdiz edep erkan gözetir, bizden hicap eder, sen deşmeye çalışırsın. 

Semedin'in taşı kendilerine yakın düşünce Mızo bağırdı, 

> —Semedin, taşın tepemize düşer! 

Yakın geldi, ağız dolusu sövdü... 

Meho susturmaya, 

/ —Gel de bir duman tüttür, dedi. 

Mızo'ya yan yan bakarak geldi, güneşe dikildi, oturmadı. 

Şehmus, 

—Önümüzü kapatma, dedi. 

—Keyfim misin? 

—Allah korusun lo, senin keyfin bomboktur. 

Semedin olan sesini bağrışa verdi, 

—Ula kavat, sabah sabah ben ağzına çerez 
miyim? 

Rispi Miro, 

—Otur, otur da ikimize cigara sar, dedi. 

Tütün kesesine çöktü, kendini cigara sarma- 
ya verdi. İlk kendine sardı, tutuşturup derin nefes aldı. 

Mızo kızdırmaya, 

—Semedin baca olmuş. Arı namusu atmış da 
dumanı rispilerin sakalına üfürür. Şehmus kırkına vardı, rispilerin karşısında cigara içmezken... 

Gülüşün ortasında kalınca sağdan soldan yardım bekledi. 

Memdız, 

—Semedin herkesten izinlidir, dedi. 

Öyledir, dedi. > 


m e İİT e ma ema a a ön aa 
Arerat'tan göçmek zorunda Kalan koçerler, Osman, 
Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşffjer, Düzlük 
aslında Türkmene aittir. Dağıştan Bey, Kürtleri Türkmane; 
karşı kullanmayı düşünür. Hacı Osman Beyle dostiyk kurar, Kendi kızını ona verecektir, Hacı Osman Beyin kiZe 
Kevok'u da kendisi alacaktır. Düğün kurulur. Koçerler bü“ 
yük tepki duyarlar, Rispi Safo siyah kuşak takar, Kevok“ 
un nişanlısı Memdiz öfkelidir. Kendisine yoksul olduğu; 
için varımsız olduğunu Sanır. Oysa Kevok,Memdız'ı sev 

mektedir ancak babasına karşı gelemez 
a 


Cigarasından büyük bir duman emdi. Güldü. 
emdız, beş taş oyununda beyimizin acar, 
dil eğri avradı seni bana sormuştur, dedi. 
Rispi Miro lafın gidişini değiştirmeye, 
—Sen dil eğri gelinle taş mı oynarsın? 
—Oynarım, benden ustadır. Gulember'den 


Eski sözünü unuttu. Sardığı cigarayı alıp 
uzaklaştı. 

Öğleye yakın dağıldılar. 

Memdiız düze açıldı, tek ot kalmamıştı Toprak 
çaprak olup çer çöple doluydu. Semedin'i her 
yerde araştırdı, kuytuları gezdi, bulamadı. Çocuklara sordu, konağın ardında aşık oynadığını 
söylediler. Uzaktan konağı döndü, çağırdı. Sesine oyhayanların hepsi koştu. Semedin'i birakip gerisini kovaladı. Yanına oturttu, cigara 
tuttu, Sözü beyin yeni avradında durdurdu. 

—Semedin,ne sorar senden dedi. 

—Ne ettiğini, nereye gittiğini sorar. 

—Kevok'u da sorar mı? 

—Sorar. Ben de Kevok'a tabiyatsız demişim. 

—Başka? 

—Çok şey söylemiştir, dilini az bildiğimden 
söylediklerini-anlamamışım. 

Semedin'le köye yakın yürüdüler, gözü 
bey konağındaydı. Bey, ağıla döndürdüğü büyük komdan eve geçiyordu. e rey 
adımları sıkı, kendi çevikti. Uzaktan karmakarışık zil sesleri geliyordu. Yoz davarın öttürdüğü zillerin sesleri bir başka çıkardı, heybet- 

li gür olurdu. Hasret bir köz ateş olup yüreği- 
ne dokundu. ` 

Aklı dön dolaş Ararat'a vardı: Baş çobandı. Davarı Ararat'ın eteğine yatırmıştı. Göç 
az ötedeydi. Yukarıda Bey Efrut'un yozu yayı- 

- hyordu. Baş çobanı namlı Heko'ydu. Bey Efrut, kendi beylerine akraba gelirdi. Her ikisi de 
çobanlarını yarıştırmaya bahane ararlardı. Kışkırtıp gülerlerdi. Heko az bulunur, yaman bir 
terbiyeciydi. Azgın ite üç hoştlamayla ayak yalatırdı. Kendi yetiştirdiği itlere kendi yaklaşamazken Heköo, itlerini koyuha döndürmüştü. 

İki bey bir vakit baş çobanlarını birbirlerine öğerken Heko "Hacı Osman Bey izin ederse 
size Memdiz'ın baş çobanlığını ispatlıyam” demişti. İzin verdiler. Yozlar yakında yayılırdı. 
Heko çadırdan çıkıp itleri ıslıkladı. Kendi itleri koşarak geldi. Hoştlayıp ötede durdurdu. 
Sonra sürülere doğru yeniden avazını Saldı. 
Avazı değişikti. Bu sefer de Hacı Osman Beyin 
“Bunlar adam devirir" diyerek güvendiği itleri kuyruk sallaya sallaya geldiler. Bey Efrut 
“Memdiız'ın canavarları demek her sese koşan 
bu miskinlerdir” diyerek gülmüş, Hacı Osman 
Beye dönüp "Vallah bunlarla yoz korunmaz" 
demişti. Herkese eğlence olmuştu. Günlerce 
ne edem de Heko'yu oyuna getirem. diyerek 
dalavere aramıştı. Yoksa baş çobanlığı © terk 
edip gitmekten başka yolu yoktu. Derdini 
yardımcısı Dilşo'ya açmıştı. (Batasındünya, 
ne adamları dibine çekip almışsın, toprağın 
dibinden ucuz muydu Dilşo? Akıl, fikir ermez senin işine) 

Dilşo gülerek, 

—Derdin bu mudur Memdiz, buna çare gayet kolaydır. Dinle de anlatam, demişti. Sonra oynayacağı oyunu bir bir anlatmıştı... 


(DEVAM EDECEK) 


